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Kesin dönüşe zendirme” 
primlerinde 
Federal 
Hükümetin hesapları doğru çıkiyor 


Yabancı Işçileri Geri Dönüşe Özendirme Önlemleri Yasası yürürlüğe girdi. Yasadan “yararlanmak” üzere başvuran yabancı işçi sayısı umulanın çok üstünde. Özellikle Türkiyeli göçmen işçiler “emekli primlerini beklemeksizin alma” olanağından yararlanmak istiyorlar. Nitekim salt bunun için 60 bin dolayında Türkiyeli işçi başvurdu. 14 bin dolayında Türkiyeli işçi de 10 bin 500 marklık primden yararlanmak üzere başvurdu. Bu durumda Federal Hükümet'- in beklentilerinin belli oranda gerçekleşmekte olduğu gözleniyor. 
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Postvertriebsstück Gebiihr bezahlt A1319D ABD Ortadoğu'ya müdahalede Incirlik üssünü kullanabilecek em e eğ e AN SENE NİVO EÇ 


unta, İlürkiye'yi rtadoğu'da savaşın içine sürüklüyor == 


rine ikmal yapılması için kullamlmasına olanak tanıdı. Türkiye topraklarına ABD Çevik Kuvvetleri'nin yerleştirilmesi doğrultusunda atılan yeni bir adım olarak yorumlanan anlaşmanın tam metni gizli tutuluyor. Anlaşmanın tam da Ortadoğu'nun o “Vietnamlaşmasından” söz edildiği bir sırada imzalanması, cuntanın Türkiye'yi ABD'nin yanında Ortadoğu'da bir savaşın içine sürüklemesinden başka bir anlam taşımıyor. ABD'nin maceracı politikasının kör maşası olan cunta, Reagan yönetiminin istemesi halinde, Türkiye'ye atom roketlerinin yerleştirilmesine de ses çıkarmayacaktır. 


) Yazısı 3. Sayfada 


Türk-ş'te ne hamam, ne tas ne de tellaklar değişti 
+ Sayfz 4'te 


Batı Avrupa'ya ABD röketlerinin yerleştrilmeye başlanmasından sonraki ilk büyük protesto gösterileri 10-11 Aralık günleri ve NATO roketler kararının 4. yıldönümü olan 12 Aralık günü yapıldı. Federal Almanya'nın çeşitli kentlerinde, Ital- ya'da Comiso'da, Belçika'da Florennes'- de ve İngiltere'nin Greenham Common Hava Üssü'nde ve Batı Berlin'de yapılan gösterilere 10 binlerce kişi katıldı. 

Barış savaşçılarının son eylemlerdeki yığınsallığı ve coşkusu, barış hareketinin kararlılığını kamuoyuna ve roketler kararını halka rağmen uygulayan hükümetlere bir kez daha gösterdi. 


Özal Başbaka 


n oldu, hükümetini de onaylattı ama. 


1990”a kadar iktidarın gerçek sahibi gene Cunta ! 


Ilk önce Meclis Başkanlığına, beklenenin tersine, Ulusu'nun de- Bakanlar Kurulu listesinde Ulusu hükümetinden hiç bir bakana 


gil de Anavatan Partisi'nden Karaduman'ın seçilebilmesi, ardından da Evren tarafından onaylanıp 15 Aralık günü açıklanan 


“Bunu fazla büyütmeyiniz. Mühim mesele değil. Gayet sınırlı, sıradan bir anlaşma”. 

Adı açıklanmayan “bir yetkili”, bir gazetenin sorduğu soru üzerine, Lübnan'da başlattığı saldırıda ABD'ye Türkiye'deki Incirlik üssünü ve Iskenderun limanını kullanma hakkını veren ikili anlaşma konusunda böyle dedi. Otuz yıldan beri Amerika ile imzalanan bütün ikili anlaşmalar her nedense hep “mühim olmayan”, “büyütülmemesi gereken” ve “sıradan” anlaşmalar olmuştur, ilginç bir nokta daha var: Otuz yildır imzalanan ve sayısını kimsenin tam olarak bilmediği bu ikili anlaşmalardan hiçbiri meclislerde tartışılmamış, meclisin onayından geçmemiştir. Dahası, bu anlaşmaların içeriklerinin ne olduğu tam olarak hiçbir zaman kamuoyuna açıklanmamıştır. Hatta bazıları telefon konuşmalarıyla yapılmıştır, yazılı metinleri bile yoktur. 

Son imzalanan ikili anlaşma da bunlardan birisi, Anlaşmayı Türkiye adına imzalayan kimdir? O belli değil, Ulusu hükümetinin imzaladığı ikili anlaşmanın kendisi değil, ABD'ye Türkiye üzerinden transit olanağı sağlayan bir “karamameden” ibarettir. Bu”“kararname”de bir “terminal anlaşmasına” atıf yapılıyor. Ama bu “terminal anlaşması"nın ne olduğu belli değil, Yani neyin altını imzaladıklarından Ulusu hükümetinin bakanlıklarının dahi haberleri yok. 
Bu gerçeği gazetelere demeç veren bir bakan kendi ağzıyla itiraf etti. 

Gerçi bakanın bu demecinden iki gün sonra gazetelerde ABD ile yapılan an- 


Küçük bir mesele 


Ahmet KARDAM 


aşmanın. içeriği “açıklandı”. Buna göre, Lübnan'daki Amerikan askerlerinin ailelerinden gelen mektuplar Türkiye'- deki Incirlik üssünden Lübnan'a ulaştı” rılabilecekmiş. Lübnan'a gitmek üzere Incirlik üssünden aktarılacak Amerikalı personel “sivil” olacakmış ve bunların sayısı da bir ayda 500'ü geçmeyecekmiş. Türkiye üzerinden Lübnan'a silah gönderilmesi söz konusu değilmiş. 


Bu ikili anlaşmanın içeriğinin bundan ibaret olmadığı kesindir. Hele söz konusu olan ABD'nin Incirlik Üssüyse, Bu Incirlik üssü, Menderes hükümeti döneminde, 1954 yılında gene böyle “mühim olmayan ve büyütülmemesi gereken” ve “askeri kolaylıklar sözleşmesi” adını taşıyan bir ikili anlaşmayla kuruluvermişti. Derken 1958 yılında Amerika, bu anlaşmaya dayanarak Türkiye hükümetinin de haberi olmadan, Iskenderun limanından ve Incirlik'teki üssünden bir gecede 8 bin Amerikan deniz piyadesini Lübnan'a Çikanverdi. 1960 yılında Sovyetler Birliği üzerinde düşürülen Amerikan U-2 casusluk uçağının Türkiye hükümetinin bile bilgisi dışında Incirlik üssünden ha- 


valandığı ortaya çıktı. 1963 yılında “Küba krizi” patlak verdiğinde, ABD'- nin bu üsse Jüpiter atom roketlerini çoktan yerleştirmiş olduğunu kamuoyu dehşetle öğrendi 

Biraz sağduyu sahibi ve yurdunu seven herkes şimdi haklı olarak şu sorulan soruyor: Amerika 715 milyon dolarlık askeri yardımı cuntaya niye verdi? 
Lübnan'daki Amerikan askerlerine eşlerinden, sevgililerinden gelen mektuplan insanlık adına göndersin diye mi? 
F-16 savaş uçaklarının Türkiye'de yapılmasına Amerikan Kongresi ve yönetimi neden izin verdi? Türkiye “demokrasiye geçiyor” diye mi? Başkan Reagan neden Turgut Özal'a özel bir mesaj göndererek kendisini her bakımdan desteklemeye hazır olduğunu bildirdi? 
Özal zayıflamak için ABD'ye gitme nezaketini gösterdiği için mi? Bu ikili anlaşmayı gene “mühim olmayan ve büyütülmemesi gereken” başka ikili anlaşmalar izlemeyecek mi? Ve bu anlaşmalarla Türkiye toprakları bu sefer de Amerikan Çevik Kuvvetleri'ne ve Pershing-2 atom roketlerine açılamayacak mı? 

“Mühim olmayan ve büyütülmemesi gereken" şu son ikili anlaşma olayı, büyük ve çok önemli iki gerçeği bir daha gözler önüne serdi: Birincisi, ülkeyi “terörden kurtaran” generallerin Türkiye halkının kaderini ABD'ye nasil sattığı gerçeğini... İkincisi, bölgemizde barışı korumanin, generallerin 
1982 anayasası ile kurdukları rejime 
bir an önce son verilmesine nasıl sikı sıkıya bağlı olduğu gerçeğini, 


yer verilmeden tamamının Ana, P.'den oluşması, boyalı basında “generallerin iktidarı sivillere bırakması” ve demokrasiye geçiş” 


olarak gösterilirken, gerçek iktidarın 1990 
yılına kadar gene Cunta'nın elinde kalacagı gerçeği saklanmaya çalışıldı. Anayasa'- nın Geçici 2. Maddesi uyarınca bugüne kadar “Milli Güvenlik Konseyi” adını taşıyan Cunfa'nın beş generali “Cumhurbaşkanlığı Konseyi” adını aldı. Anayasa'nın aym geçici maddesi gereğince 1989 yılının sonuna kadar bu sıfatı taşıyacak olan Cunta böylece, 12 Eylül 1980 tarihinden 1990 
yılına kadarki 10 yıllık bir dönem boyunca iktidarı elinde tutmuş olacak. 


© Yazısı 3. Sayfada 


35 saatlik çalışma haftası mi, 
erken emeklilik mi? 
Ümit Köseoğlu 
Sayfa 7'de o 

Sürgünde iki sanatçı: 
Angel ve Isabella Perra ile 

söyleşi 
Sayfa 8'de 


Kıbrıs'ta 25 yıldır kim, kimi niçin öldürüyor? 
Sayfa 10'da 


Pahalılığın suçlusu bulundu: Ekonomi bilmeyen halk! 


Sayfa 11'de 


Sayfa 2 


ONBEŞ GUNDE TURKİYE 


27 Kasım 


© Ankaa Sıkıyönetim Komutanlığı 
2 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde yakla- 
Şık iki yıldır sürmekte olan Ankara TKP davasında, Askeri Savcı esas hakkındaki görüşünü açıkladı ve 288 sanıktan 224'ünün 2 ile 20 yıl arasında hapisle cezalandırılmalarını istedi. 


© Erdal Inönü'nün Şubat ayında yeniden SODEP Genel Başkanlığı'na getirileceği açıklandı. Parti Genel Sekreteri Ahmet Durakoğlu'nun yaptığı açıklamaya göre, Şubat ayında yapılacak kongrede aynca partinin kuruluşuna katılan, ancak Milli Güvenlik Konseyi'nce veto edilen kurucu üyeler, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda görev alacak. 


Oku ama nasıl oku? 


Türkiye Gazeteciler Cemiyeti “Oku” kampanyası düzenlemiş. Cemiyet Başkanı Nezih Demirkent, yaptığı açıklamada “Hedef 5 milyon satan gazeteler, 1 
milyon satan kitaplar, ışıl ışıl bir Türkiye” dedi. Niyet iyi, laflar güzel ama, yüzbinlerce tirajlı tekelci basında bile kapatılmadık gazetenin bırakılmadığı, toplanan kitap çeşidinin binleri, sayısının yüzbinleri aştığı, aydınların, gazetecilerin, yazarların, yazıişleri müdürlerinin hapishaneleri, mahkeme koridorlarını doldurduğu ya da bir kitabın fiyatının yüzlerce lira olduğu bir Türkiye'de oku ama, neyi oku, nasıl oku? Asıl soru bu. Gazeteciler Cemiyeti, “Oku” kampanyasıyla Cunta'yla ince alayı hedeflemiyorsa, ozaman nasıl okuyacağımızı da anlatmak zovunda. 


SU BIZIM TURKİYE 


28 Kasım 


© Erzincan 2 Nolu Askeri Mahkeme'de görülmekte olan Rize Dev-Yol davası sonuçlandı ve Mehmet Sözbir, Zekai Taşçı, Bülent Yamarter ve Can Akgül, gizli örgüte üye oldukları gerekçesiyle 5'er yıl ağır hapis cezasına çarptırıldılar. 


29 Kasım 


© Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde görülmekte olan Balıkesir Dev-Yol davası mahkumiyetle sonuçlandı, Askeri Mahkeme, 3 kişiyi yaşam boyu ve 29 kişiyi de l ile 15 yıl arasında ağır hapis cezasına mahkum etti, 


Doğru söze ne demeli? 


Özal, Tekstil Örme ve Giyim Sanayii Sendikası (TEKSİF) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada “pahalılık fazla paradan kaynaklanı- yer” dedi. Doğru söze ne denir? 
Türkiye'de pahalılığı yaratanların parababaları, tekelciler, fazla para sahipleri olduğu apaçık. Ama Özal'ın demek istediği başka. O, pahalılık» tan yakınmayın, zengin millet oldu» Zumuz için pahalılık var, Halkta para olduğu için her şey pahalı demeye getiriyor, Hem de nerede? Yüzde 60'ı asgari ücretle çalışan tekstil işçilerinin kongresinde... 


Kim bu “zamcı” keratalar? 


Türkiye'de görünüşe göre herkes zamlara karşı. Zamlar karşısında neye uğra» dığını şaşıran, ne yapacağını, nasil yaşayacağını, ne yiyip içeceğini bilemeyen emekçi halktan söz etmiyoruz, Baksanıza Ticaret Bakanı aca yapan eller kesilecek” diyor. Tekellerin eski hizmetkarı yeni padişahı Turgut Özal “zamlara ne- 


kanı Nuh Kuşçuoğlu “Zamalar” dediği kesimi uyarıyor. Sabancı'dan Koç'a kadar parababalarının, tekelcilerin tümü zam yapanlara atıp tutuyor, 


İğneden sürmeye, petrolden yumurtaya varana kadar herşeye zam yapanlar bunlar olmadıklarına göre, herhalde as- 


30 Kasım 


© Doç. Dr. Yalçın Küçük hakkında, Istanbu! Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nce, “devletin askeri kuvvetlerine hakaret ettiği” gerekçesiyle yeni bir dava daha açıldı. Yalçın Küçük'ün 1 ile 
6 yıl arasında hapisle cezalandırılması isteniyor. 


1 Aralık 


© Milli Güvenlik Konseyi yeni bir yasa çıkararak, 12 Eylül'den sonra görev alan Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanların tasarruflarından ötürü haklarında cezai, mali ve hukuki sorumluluk iddiasının öne sürülemeyeceğini ve bu amaçla herhangi bir dava açılamayacağını hükme bağladı. 


Türkiye Postası, 16 Aralık 1983 


2 Aralık 


© Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanlığı 
2 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde görülmekte olan PKK Elazığ grubu davası sonuçlandı. Askeri Mahkeme 3 kişiye ömür boyu hapis ve 46 kişiyi de 1 ile 20 yıl arasında cezalandırdı. 


3 Aralık 


© istanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçılarından Aliye Uzunoğatan, Avni Yalçın, Çetin Ipekkaya, Taner Barlas, Savaş Dinçel ve Aslan Kaçar'ın görevlerine Istanbul Sıkıyönetim Komutanlığı tarafindan hiç bir gerekçe gösterilmeden son verildi. 


4 Aralık 


© Yeni Anayasa'ya göre, Milli Güvenlik Konseyi'nin (MGK) görevleri bugün sona erdi. MGK üyeleri Kenan Evren, Nurettin Ersin, Nejat Tümer, Tahsin Şahinkaya ve Sedat Celasun Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyesi oldular, Aynı zamanda, MGK üyelerinin Genel Kurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlığı görevleri de sona erdi. Orgeneral Necdet Üruğ Genel Kurmay Başkanı, Orgeneral Haydar Saltık Kara Kuvvetleri Komutanı, Orgeneral Mehmet Buyruk Jandarma Genel Komutanı, Oramiral Zahit Atakan Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Orgeneral Halil Sözer Hava Kuvvetleri Komutanı görevlerine atandılar, 


5 Aralık 


ANAP'ın adayı Trabzon milletvekili Necmettin Karaduman Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına seçildi. Necmettin Karaduman, 399 milletvekilinden 292'inin oylarını alarak Meclis Başkanı oldu. 


6 Aralık 


© Halkçı Pari (HP) Genel Başkanı Necdet Calp, Anka Haber Ajansı'na bir demeç vererek, ABD'nin atom başlıklı Pershing ve Cruise füzelerinin Türkiye'ye de yerleştirilmesini istedi. 


7 Aralık 


© Aydın'da Iş ve işçi Bulma kurumu'na alınacak 25 kişi için, 1.683 kişi başvurdu. 
Alınacak 25 kişiye karşılık 1.683 kişinin başvuruda bulunması üzerine, ilgililer imtihan yapacak yer bulmakta güçlük çektiler ve sonuçla imtihan belediyenin düğün salonunda yapıldı. 


Cumhurbaşkanı Kenan Evren bugün ANAP Genel Başkanı Turgut Özal'ı Çankaya köşküne davet ederek kendisine Başbakanlık görevini verdi. 


Meek diyor. lekelerin eske Nizmetkan 


veni padişahı Turgut | “zamlara neden olan tekellerin çamna ot ukamaktan” söz ediyor. Istanbul Ticaret Odası Baş- 


taya varana kadar herşeye zam yapanlar bunlar olmadıklarına göre, herhalde asgari ücretle çalişan İşçi Mehmet Efendi olmalı, 


Parası olan Fransız konyağı da içer 


Eskiler “parası olan dağdan aşırır, fakir düz yolda şaşırır” demişler. Gazetecilerin bildirdiğine göre, Özal hükümetinin ekonomik ilkeleri arasında lüks tüketim maddeleri ithalatının serbest bırakılması da yer alıyor. İthalatı serbest bırakılacak lüks maddeler arasında yabanci içki, sigara, çikolata, benzeri maddelerin de bulunacağı ayrıca bildiriliyor. Bir gazete bu haberi “parası olan Fransız konyağı da içebilecek” 


diye vermiş. 


Aslında yeni bir durum yök. Türkiye'de parası olanın, yediği içtiği, giydiği oldum olası yabancı malıdır; Özal bu işi açık ve meşru bir hale getiriyor, o kadar 


“Normal” zamlara birşey yok 


Türkiye'de “anormal zamlarla mücadele başladığı haber veriliyor. Zammın normalinin ne olduğunu, ne kadar oldugunu ise bilen yok. Halkın gerçekten de görülmemiş boyutlara ulaşan zamlar karşısındaki çaresizlik ve öfkesinden korkan yetkililerin, örneğin cuntanın Ticaret Bakanı'nın “vatandaşın kesesine uzanan eller kesilecek” yolundaki sözleri de ilgi ve merakla karşılanıyor. Halk, acaba cumtacıların, 24 Odakçıların, tekelcilerin, Koç'ların, Sabancı'ların elleri ne zaman kesilecek diye bekliyor. 


Ayda üç file ile yaşayabilir misin ? 


Türkiye'de yapılan bir araştırmaya göre, asgari ücretle çalışan bir işçinin eline geçen aylık ücret ancak üç pazar filesi doldurmaya yetiyor. 

Asgari ücretle çalışan ve ayda elinenet olarak 10 bin 975 lira geçen evli ve iki çocuk sahibi bir işçinin 13 zorunlu gıda maddesini kapsayan pazar filesi Beşiktaş'da 3 bin 400, Eminönü'nde 2 bin 800, Markette ise 2 bin 700 liraya doluyor. 

Türk-İş'in yaptığı bir araştırmaya göre, Türkiye'de asgari düzeyde ücret alan emekçilerin gerçek sayısı 3 milyon civarında... 


Ali Koçman 
TUSİAD Başkanı 


“Türkiye'de işsizlik abartılıyor” 


Bu nikah, Kıbrıs'ta bağımsızlık ilanı kadar sürpriz oldu 


Türkiye basınının tümünü günlerce mesgul eden Türkan Şoray Cihan Ünal aşkı, nihayet evlilikle sonuçlandı. “Reklamdı, gerçekti, yalandı” derken, Türk 


sinamasının “Taçsız kıraliçesi” tiyatrodan sinemaya transfer olan Cihan Ünal ile evlendi. Gazeteler haberi, tupki Kıbrıs Türk kesiminin bağımsızlık ilan edilişinde olduğu gibi “sürpriz olay” başlığıyla verdiler. Oysa, Şoray'ın evliliğini de tıpkı Denktaş'ın bağımsızlık ilan edişi gibi sadece sağır Sultan'ın duymadığı kalmıştı, 


Gidi işçiler! Bir de ölürsünüz ha? 


İş kazalarında dünya birincisi Türkiye'mizde, geçtiğimiz hafla Karadeniz Ereğlisi'nin Kandilli bölgesindeki kömür ocaklarında bir göçük daha oldu. Ü işçi göçük altında kaldı. Soyunma odasında Ismbalarını bırakmamış oldukları arkadaşları larafından görülmeseydi, kimse ne göçükten, ne de göçük altında kalanlardan haberdar olacaktı. 

İşçilerin kurtarılması çalışmalarına S8 saal sonra başlandı. 23 yaşınaki Ibrahim Karakuş'un cesedi çıktı İşçi Recep Aslan'la işçi Sadi Sevim baygın olarak bulundular ve kurtarıldılar. Bundan sonra ne mi oldu? İşçilere tazminat falan mı verildi sanıyorsunuz? Hayır, sadece 66 saat işe gelmedikleri için ceza yazılmış. 


TRT Genel Müdürl 
Hitler'in anısına saygılarla 


Geçtiğimiz günlerde, Türkiye'de bugüne kadar eşine benzerine sadece Nazi Almanyası'nda rastlanmış olan bir olay meydana geldi. TRT Genel Müdürü Macit Akman, televizyon için yapılmış ve 40 milyon liraya malolmuş bulunan ünlü romancı Kemal Tahir'in “Yorgun Savaşçı” adlı romanından yapılan TV filmini 17 Kasım günü yaktığını açıkladı. Yükselen tepkiler üstüne de “şecaat arzetti”: Buna “mecbur edildiğini” ve yakma kararının “yüksek yerlerden gelen bir heyetçe gerçekleştirildiğini” söyledi. Eh, böyle cuntaya böyle TRT yakışır.. 


üğü'nden 


İki uyanık kapkaççı 


bakanlık görevini verdi. 
8 Aralık 


© Milliyet gazetesi yazarlarından Metin Toker'in üç aylık hapis cezası kesinleşti. 
Metin Toker, 14 Ağustos 1983 tarihinde Milliyet gazetesinde yayınlanan “uygulamrsa mutlaka mutsuz sonla bitecek senaryo” adlı yazısından ötürü mahkum olmuştu. 


9 Aralık 


© 30 sanıklı Antalya Dev-Yol davası sonuçlandı. Sanıklardan 3'ü ömür boyu ve 
8 sanık da 4 yıl 2'şer ay ile 8 yıl arasında ağır hapis cezasına çarptırıldı. 


11 Aralık 


© Aralarında 22 eski bakanın bulunduğu 101 eski AP'li parlamenter topluca Doğru Yol Partisi'ne (DYP) katıldı, Par-İamenterlerin DYP'ne katılması dolayısıyla bir demeç veren parti Genel Başkanı Yıldırım Avcı, gerçek iktidar biz olacağız dedi 


© ANAP Genel Başkanı Turgut Özal'ın olması nedeniyle ABD Başkanı Reagan kendisine bir mesaj göndererek, “şahsım ve hükümetim sizi tüm gücümüzle destekleyeceğiz” dedi. 
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Türkiye Postası, 16 Aralık 1983 


TÜRKIYE HABERLERİ 


Cunta, Türkiye'yi 
Ortadoğu'da savaşın içine sürüklüyor 


Cunta Aralık ayının başında ABD ile yeni bir ikili anlaşma imzalayarak Lübnan'daki ABD birliklerinin desteklenmesi amacıyla İncirlik üssünün ve İskenderun limanının kullanılmasına izin verdi. Bu ikili anlaşmanın, ABD ve Israil savaş uçaklarının Lübnan'daki Suriye, FKÖ ve Lübnan yurtsever güçlerinin mevzilerine sal- 


25 EKIM Mali Savunma Bakanı Bayülken: “Tutumumuz Lübnan'daki Amerika Barış Gücü'ne yardımcı olacak niteliktedir.” 


27 EKIM Dişleri Bakanlığı; “Hayır 
yanlış anlaşıldı. Türkiye Lübnan sorununda ABD'ye yardımcı tutum için» de değlidir.” 


28 EKİM Dışişleri Bakanı Türkmen: * 
“Lübnan'daki Amerikan Barış Gücü'- ne ikmal kolaylığı sağladık.” 


15 KASIM Kuzey Kıbrıs'ta bağımsızlık 
Ban edildi. 


1 ARALIK ABD yönetiminin Günbay 
715 milyon dolarlık 


Çokuluslu Barış Gücü nedir? 


Türkiye'nin “kolaylık sağlamaya” karar verdiği Lübnan'daki Çokuluslu Barış Gücü'nün bu ülkedeki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'yle bir ilgisi yoktur. Bu birlikler ABD ve NATO'nun Başlangıçta Fransız, Italyan ve Amerikan askerlerinden oluşuyordu. 
Bu “Çokuluslu Banş Gücü” son aylarda ABD'nin Lübnan'a gönderdiği çok sayıda deniz piyadesi ile artık esas olarak sayısı 15-20 bine ulaşan bir “ABD ordusuna” dönüşmüş durumda. 


Plân adım adım tezgâhlandı 


“barış gücüdür”. 


dirdi. ABD ile Israil arasında ortak bir politiksaskersel komutanlığın kurulduğu ve Ortadoğu'nun “Victaamlaşmasından” söz edildiği bir döneme rastlaması, Cum-M'nin Türkiye'yi Ortadoğu'da iki savaşın eşiğine getirmesi ve bu savaşı ABD yunında katılmayı hazırlık biçiminde yorumlandı, 


Eylül ayı başlarında Dışişleri Bakani Türkmen: “Lübnan'da halen kan gövdeyi götürüyor Ancak ihtilaflar kalktığı zaman kolâylık sağlayabilriz. 
şimdi deği ” 


Ekim ayı sonunda Savunma Bakanı bayülken: “Lübnan'daki Amerikan Bang Gücüne "yardımcı olacak” bir tutum içindeyiz.” 


Ekim ayı sonunda Deyişleri yotkiliteri:*Biz “Çokuluslu Barış Gücü'nün 

başari gimasını istiyoruz, ancak tutubape = Onlara Lübnan'a ilişkin yardemdeğidir 


Kamuoyuna yapılan açıklamalara göre, bu ikili anlaşmayla, Lübnan açıklarındaki ABD donanmasının İskenderun limanın- da konuklamasına, Lübnan'a gidip gelen ABD uçaklarının İncirlik Üssü'nden yararlanmasına ve askeri personelin buradan aktanlmasına olanak sağlandı. Türkiye Dişişleri yetkililerinin “çek sanırlı bir yardım” diye tanımladıkları bu ikili anluşmanın tam metninin ne olduğu konusunda hiçbir açıklama yapılmadı. 


Soru sormayın 

Yeni Başbakan Torgut Özal gazetecilere “İncirlik konusunda bana soru sormayın, detayların bilmiyorum” derken, anlaşmanın imzalandığı haberi çok geniş çevre lerde ciddi endişelere yol açtı, SODEP Genel Buşkanı Cezmi Kartay, böyle önemli bir anlaşmanın “günü dolmuş bir hüküme tarafından” karara bağlanmasını ve Türkiye Bük Millet Meclisi'nin onayı- na sunulmamış olmasını eleştirirken, ih fici çevreler bu anlaşmayla ABD Çevik Kuvvetleri'nin Türkiye'ye yerleştirilmesi konusunda yeni bir adım daha atılmış olduğuna işaret ettiler, ABD yönetiminin hiçbir kısıntı yapmadan 715 milyon dolkerhık askeri yardımı Türkiye'ye vermesinin aym günlerde kesinleşmiş olmauna ve Amerikalı Senatör Cedevilla'nın sözlerini hatırlatır aynı çevreler, ikili anlaşmanın ardından Pershing-? atom rokeilrinin de Türkiye'ye © yerleştirilmesi konusunun gündeme gelme tehlikesine dikkatleri çektik- Hutitlanaıcığı gibi, Kasım ayı sonunda SISAVIn düzenlediği bir toplina için çstanbul'a geten ABD Senatosu İstihbarat l Komitesi Üüyeu Dr, Angelo Codevilla, 

D igin önemli olanın Qrnloğugğoninu alag n sorunu iat hatirlikırak 


Sap samana karışırken 


ŞU günlerde Türkiye'de olup bitenlerin en korkuncu, en tehlikelisi, en acısı nedir diye soracak olursanız, sizlere şu cevapları vermeyeceğim: Örneğin “Vatan topraklarının saldırgan, savaşçı ABD emperyalizmine üs olarak verilmesi; ülkemizin Ortadoğu'yu kan ve alev denizine çevirenlerin silah deposu, havaalanı, ikmal üssü haline getirilmesi” demeyeceğim. Veya “Eli kolu bağlanmış, zin-Cire vurulmuş, tüm kazanımları 40 yıl öncesine götürülmüş Türkiye işçi sınıfının satınalma gücünün her gün biraz daha azal 


işkence can veren fidanlar; faşizmin demir parmaklıkları ardına kapatılmiş ülkemizin en yiğit, en aydın, en aydınlık insanları" da olmayacak cevabım. 


ŞU günlerde Türkiye'de olup bitenlerin en korkuncu, en acısı, en tehlikelisi; asıl savaşmamız gereken düşman, yenmemiz gereken tehlike, aşmamız gereken engel, sapın samana bilinçli olarak ve haince karıştırılmasıdır. Yani en geri, en bilinçsiz kesimlerden başlayarak aydın- hatta bir zamanlar- görece demokrat olan kesimlere doğru dalga dalga yükselen, yükseltilen bilinç sapması, bilinç bulanıklıği, faşist demagoji, kavram kargaşasıdır. Akın kara, güzelin çirkin, haklının haksız, eğrinin doğru gösterilmesi salgınıdır. 


“VATAN hainleri” diyor cuntabaşı. Başına fötrünü geçirip, ya da tren penceresine kollarını dayayıp, kimbilir ayna karşısında kaç kez prova ettiği Atatürk pozlarıyla yığınları etkilemeye, kandırmaya çalışırken, onun ağzında gerçek vatanseverliğin adı vatan hainliği; vatanı, halkı emperyalizme, tekellere satmanın adı vatan kurtarmak oluyor. Ve bu “vatan kurtaran sahte aslan”, bu Pinochet'lerin, Franko'ların, benzerlerinin 1980'ler Türkiyesi modeli diktatörcük, allanıp pullanıp yığınlara kahraman olarak sunuluyor. Sap samana kanşıyor, kanişurılıyor. 


SIVIL yönetim, demokrasiye geçiş, 12 Eylül'ün sonu laflarından geçilmiyor gazetelerde. Sivilleşmeyi sivil elbise giymek, demokrasiyi sandıklara birtakım kağıtlar atmak ve birkaç yüz kuklayı büyük bir salonda toplayıp adına Türkiye Büyük Millet Meclisi demekten ibaret sayanlar; “ulusal egemenlik” kavramını sermayenin kayıtsız şartsız égemenliği ve diktatörlüğü altındaki zincirli yığınların, oligarşinin koyduğu kurallar çerçevesindeki oy verme eylemi olarak görenler; 6 Kasım seçimleriyle, o seçimlerin cunta güdümlü ve icazetli iktidarı ve hükümetiyle demokrasiye geçildiğini ileri sürüyor, ileri sürmekle kalmıyor, düğün bayram ediyorlar. En kısıtlı bir burjuva demokrasisiyle bile arasında dağlar kadar fark, nitel fark olan “faşizm” kavramı “demokrasi” kavramıyla eşleştiriliyor. Yığınların bilin» 

cine böyle işlenmeye çalışılıyor. Sap samana bir kez daha karş” tırılıyor 


SOSYAL demokratlık yarışı, sapın samana karıştırılmasının bir başka 

yüzü. Cuntanın, daha ilk günden “muhalefet” görevi verdiği, faşizmin resmi muhalefeti Halkçı Parti sosyal demokratlığı ne SODEP'e, ne de kurulacak yeni bir partiye vermiyor. SODEP de, Halkçı Par- 


1 ARALIK ABD yönetiminin Cunta'ya 
715 milyon dolarlık askeri yardım verëmesi kesinleşti. 

2 ARALIK ABD Dışişleri Bakanı yardım - 
cs L. Eagleburger: “Bir konuyu açıkhğa kavuşturmak istiyorum. Türkiye'nin Kıbrıs'ı tanımasına karsıyiz, ama hayati önem taşıyan bir müttefik olduğunu da unutmamalıyız.” 


B ARALIK ABD'nin Lübnan konusunda Incirlik Üssü'nden ve iskenderun Limani'ndan yararlanmasını sağlayacak ikili anlaşma imzalandı. 


12 ARALIK ABD yardımlarıyla Türkiye'- 
de Üretilecek F-16 uçakları ile ilgili anlaşma hazır. 


“Beşi bir arada”: Evren, Celasun, Ersin, Şahinkaya, Tümer - 


hükümetini der, Türkiye'nin de “sınır” bazı kolay hkları sağlamasında sakinca yoktur.” 


Aralık ayının ilk haftasında Evten: “Ortadoğu büyük devletlerin çatışma alanı olabilecek patlamalar antesnde görülüyor. Bunları önlemek için biz Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya hazırız.” 


8 Aralık'ta Dışişleri Bakanlığı 
Sözcüsü N. Akıman: “Lübnan'daki 
ABD birliğine destek için İncirik'te bir transit terminali kurulacak. Sağlanan kolaylık çok "sınırlı! ancak 'özlü' bir askeri öneme sahiptir. 


ABD'nin Türkiye'ye vereceği askeri yardimlara değinmiş ve “Biz Türk ordusunu modernleştireceğiz, ama Türkiye'ye nükleer roket yerleştirilmediklen sonra hu neye yurur” demişti, 


Rastlantı mı? 

Kuzey Kabrıs'ta bağımsızlık ilan edilmesinin, ABD askeri yardımlarının. karira bağlanmasının, F-16 savaş uçağı projesi- nin kesinleşmesinin ve İncirlik Üssü ve Iskenderun limanı Konusundaki ikili anlaşmanın imzalanmasının peş peşe aynı tarihlere raslaması, Cuntu ile ABD yönetimi arasında politik ve siratejik konularda bir dizi uzun vadeli anlaşmanın bağlan» dağını gösterdi. 


isieği özarine Lübnan da. | 


Bakalım 6 yil daha gülebilecek misiniz? 


y halet Halkcı Parti sı d ratlığı ne SÖDEPe, ne de kurulacak yeni bir partiye vermiyor. SODEP de, Halkçı Parti de, Tunç'un ardı Ecevit destekli kurulacak yeni partisi de sosyal demokratlık yarışındalar. Ve sosyal demokratların en hası |!) olan Halkçı Parti'nin Başkanı Calp, “Atom füzeleri Türkiye'ye de yerleştirilmeli” diyerek, Avrupa ölçülerinde en sağ ve faşist sayılan partiler saflarında yer alıveriyor. Diğer sosyal demokrat iddialılara gelince, onların da ilk hedefleri ve birbirlerine düştükleri nokta, kömünizmi en iyi kimin engelleyebileceği..Sap samana bir kez daha kan-Şıyor. 


BUGÜN Türkiye'de, bütün değerler ve kavramlar, haince ve bilinçli olarak, faşizm ve onun ardındaki uluslararası gericilik tarafından ters çevrilmektedir. Faşizme ve baskıya “demokrasi”, siyasal sağa “sol” veya “sosyal demokrasi”, vatanseverliğe “vatan hainliği”, satılmışlığa “vatan kurtarıcılığı”, işbirlikçiliğe, uzlaşmacılığa “gerçekçilik” diyen bir millet; üç maymun misali konuşmayan, duy» mayan, görmeyen bir halk; zincirlerinin bile farkına varmayan, hainleri “vatansever”, faşistleri ve onların kuklalarını “halkın temsilcileri” sayan insanların yaşadığı bir ülke yaratılmak istenmektedir. 
Çünkü, elindeki tüm baskı ve propaganda araçlarıyla bunu gerçekleştirmeye çalışan iç ve dış gericilik, tutunabilmek için, ömrünü 

uzatabilmek için başka çaresi olmadığını bilmektedir. 


BAŞARABİLİRLER mi? İşte cevabının bir bölümü de bizlere bağlı olan hayati soru... Yığınlara elimizdeki tüm olanakları kullanarak siya” sal ve günlük gerçekleri götürmeyi bilirsek; bu yalan ve bilinç bulandırması ağını önce kenarından köşesinden, sonra tümüyle yırtmasını başarabilirsek; demokrasi güçlerinin birliğini sağlayarak bugün Için umutsuzluğa kapılmış aydın kesimlere yeniden savaşım gücü aşılayabilirsek, başaramazlar. Yığınların sapla samanı ayırabilmesinin bir yanı kendi deneyimleriyle öğrenmeleriyse, öteki yanı onların daha aydınlık görmesini sağlamak, onlarla birlikte, onların bir adım önünde faşizme karşı demokrasi savaşımını götürebilmektir. Türkiye demokrasi güçleri sapla samanın karıştırılmasına izin vermemek, faşizmin sivil elbiseyle yan gelip yatmayı tasarladığı yumuşak döşe” ği, faşizme ölüm döşeği haline getirmekle yükümlüdürler. Ve “demokrasi güçleri" dediğimiz şey, senden, benden, Ayşe'den, Mehmetten, hepimizden oluşmaktadır. 


1990'a kadar iktidarın gerçek sahibi gene Cunta! 


Meclis Başkanlığı'na beklenenin tersine, Ulusu'nun değil de Anavatan Partisi'nden Karaduman'ın sèçilmesi ve ardından da Özal'ın Cunla tarafindan başbakan yapılması boyalı basında “generallerin ik- 
‘tidan sivillere bırakması” ve “demokrasiye geçiş” olarak gösterilirken, gerçek iktidarın 1990 yılına kadar Cunta'nın elinde kalacağı gerçeği saklanmayu çalışıldı. 


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık divanımn oluştuğu 7 Aralık gününden itibaren Anayasa mn Geçici 2. Maddesi uyarınca “Milli Güvenlik Konseyi” adını taşıyan Cunta'nın beş generali *Cumhurbaşkanlığı Konseyi” adını aldı. Anayasa'nın aynı 


geçici maddesi uyarınca 1989 yılının sonunu kadar 
bu makamı elinde tutacak olan Cunta böylece, 12 
Eylül 1980 tarihinden 1990 yılına Kadar ki 10 yilhk bir dönem boyunca gerçek iktidarı kendi elinde tutmuş olacak. 

Cumhurbaşkanı olan Kenan Evren'in başkanlığındaki “Cumhurbaşkanlığı Konseyi”, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin. çıkaracağı ya da değiştireceği bütün kanunları gözden geçirme yeikisine sahip otucak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, *Cumhurh, kanlığı Konseyi” adını taşıyan Cunta'nın kabul etmediği bir Anayasa değişikliği yapabilmesi için 400 
milletvekilinden 300'ünün Cunta'yla açıkça karşı karpiya gelmeyi göze alarak değişiklik yönünde oy kul- 


lanması gerekecek. Bu durumda bile Kenan Evren'- in bu Anayasa değişikliğini “halk oyuna” sunma yetkisi olacak, 

Cunta'nın kurdurttuğu üç partiden başka partinin temsil edilmediği bugünkü Meclis'in ömrü, Anayasa» nın 77. maddesine göre 1988 yılının sonunu kadar $ yıl sürecek, Seçimlerin erkene alınabilmesi Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in buna karar vermesine bağlı olacak, 

Bunların dışında Kenan Evren, Yüksek Öğretim Kurulu üyelerini ve Üniversite rektörlerini, Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını ve Başsavcıvekilini, Askeri Yargıtay üyelerini, Savcılar Yüksek 


Kurulu üyelerini tek başına seçme yetkisini elinde tutuyor. Aynca kendisinin atadığı kişilerden oluşan Devlet Denetleme" Kurulu'na meslek kuruluşlarını, işçi sendikalarını, dernekleri denetletirebilecek. 

Anayasa'nın 118. maddesine göre kurulacak olan ve Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in başkanlığında Genelkurmay Başkanı ve Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma Genel Komutanı'nın da içinde yer aldığı MIIN Güvenlik Kurulu, “Devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği, toplumun huzur ve güvenliğinin korunması” konularında kararlar alabilecek ve Hükümet bu kararları “öncelikle dikkate almak” zorunda olacak. 


o irk ia sendikalin su günlerde genel kü. 


Sayfa 4 


TÜRKİYE HABERLERİ 


Türkiye Postası, 16 Aralık 1983 


Yüksek Hakem Kurulu'nun belirlediği toplu sözleşmeler 1985'e kadar yürürlükte tutuluyor 


Türkiye işçi sınıfı, cunta, tekelci sermaye, sarı sendika kıskacında 


.Cunta'nın sözde meclis'inin toplandığı ve demokrasiye geçiş naralan- atıldığı şu günlerde, faşizmin Türkiye işçi sınıfı üzerindeki amansız baskısı her yönden sürü-Şe Türk-iş, Aralık ayında yapılacak Genel 

rul'una hazırlanırken Türk-İş üst yönetimi Yüksek Hakem Kurulu (YHK)'na karşı mizmızlanmakla yetiniyor. İşçinin elini kolunu bağlayan, tüm ekonomik savaşım olanaklarını. elinden alan yeni sendika, grev ve toplu sözleşme yasalarını oldu bitti kabul eden Türk-İş üst yönetimi, yüzbinlerce işçinin sendikasız ve toplu sözleşme olanağından yoksun bırakılmalarına da göz yumuyor. 

Cunta döneminde işçi ücretlerini sermayeyi ferahlatacak düzeyde tutma amacıyla işveren ve hükümet temsilcilerinin ağırlı-Sanda kurulmuş olan YHK'nun görev süresi Cunta Anayasası'na göre Türkiye Büyük Millet Medisi göreve başladığı zaman sona erecek ve bundan sonra toplu pazarlık düzeni başlayacaktı. Ancak geçtiğimiz günlerde yapilan açıklamayla Yüksek Hakem Kurulu'nun geçtiğimiz yıllarda bağılladığı üç 
yıllık toplu sözleşmelerin süresinin 1985 
ortalarında sona erdiği, buna göre YHK” nun 1984 yılı için ücret zamlarını da be- 


Yüksek Hakem Kurulu'nun görevi “Meclis Başkanlık Divanı oluşunca” sona ermesi gerekiyordu. Ancak YHK'nın bağıtladığı sözleşmelerin 1985 yılı ortasına kadar yürürlükte kalması olanaklı 


lirleyeceği, YHK başkanı ve işçileri aç birakmakla ünlü Naci Varlık tarafından bildirildi. Cunta yasalarına göre bile, Meclis çalışmaya başladığında serbest toplu sözleşme düzenine geçmeleri beklenen ontalama 700 bin kadar işçinin kaderleri, böy-Jece 1984 yılı boyunca, hatta kimi işkolları için 1985 ortalarına kadar, acımasız YHK* nun eline bırakılıyor, Bu işçiler filen serbest toplu sözleşme yapamaz duruma sòkuluyorlar. Böylece, pekçok sendika 1985 
yılına kadar işverenle toplu pazarlık yapamayacak. Bu sendikalar arasında Türkviş'e bağlı Tek Gıda Iş, Tes-İş, Yol Iş, Harp İş, Demiryolu Iş, Likat Iş, Şeker iş, Tarım Iş, Basın Iş, Maden İşçileri Sendikası gibi sendikalar da vardır. 

Türkiye işçi sınıfının, toplumda gerçek bir güç olduğunu ekonomik ve siyasal savaşımıyla göstermeye başladığı dönemde we bir ölçüde de bu yüzden- gelen askeri diktatörlük, işçi sınıfının, emekçilerin on- 


larca yıllık kazanımlarını bir anda yoketmiş, grev ve toplu sözleşme hakkı ortadan kaldırılırken, uzlaşmacı Türk-iş dışında kalan ve yüzbinlerce işçiyi barındıran DISK ve kimi sendikalar kapatılmış, işçi sınıfının. 
eli kolu bağlanmış ve bu süreç içinde, tüm faşist rejimler altında olduğu gibi, işçilerin satınalma güçlerinde resmi makamlara gö- yüzde $0, aslında çok daha büyük düşüşler kaydedilmişti. Emperyalist mali kuruluşla rın, Ömeğin IMF'nin ve başı darda olan Türkiye tekelci sermayesinin emirlerine göre Cunta tarafından uygulanan bu işçi politikasının görünürdeki maşası Yüksek Hakem Kurulu'ydu. işçilere yönelik tüm kirli işler, işçilerin açlığa mahkum edilmeleri hep onun eliyle gerçekleştirildi. Arada çıkanlar yeni grev,toplu sözleşme ve sendikalar yasaları ise, işçi sımfının kazanım» larını en az 30 yıl geriye götüren, elini kolunu bağlayan faşist nitelikli yasalardı. Türk-Iş üst yönetiminin hiçbir savaşım verme 


den kabul ettiği, bugün ise Türk Iş Başkanı Yılmaz'ın “ne yapalım o zamanın şartları çok nazikti öyle davranmak zorunda kaldık” diyerek kendisini savunmak zorunda kaldığı bu yasalarla, görünüşte “demokrasiye” geçilecek, işçiler yeniden hür sendikal düzene girebileceklerdi. 

Son günlerin gelişmeleri, bu konuda da, artık görünüşü kurtarmaya bile ihtiyaç duyulmadığını açıkça gösteriyor. Yeni Toplu Sözleşme yasasında da yeralan Yüksek Hakem Kurulu'nun, hem de bugünkü başkani ve yapısıyla aynen kalacağı, kalmakla yetinmeyip, yasada belirtildiği gibi “Taraf” lar arasında uzlaşma olmaması" veya “gre vin hükümet tarafından ertelenmesi” vs. gibi hallerde toplu sözleşmeleri, aynen bugün olduğu gibi kendi bildiğince -yani sermayenin bildiğince» bağıllayacağı görülüyor. Yine faşist özlü yeni grev yasasının, grevi kul-Yanılmaz bir hak haline soktuğuna, ve grev ertelemesi ve yasaklaması için hükümele bir burjuva demokrasisinde rastlanmayan ölçülerde yetkiler getirdiğine göre, işin aslında, bundan böyle de işçilerin Ücret zamlan ve diğer toplu sözleşme maddeleri, faşizmin ve tekellerin maşası Yüksek Hakem Kurulu'nca belirlenmeye devam edecek, 


Türk-iş sendikalarında eski yöneticiler işbaşında kalmayı becerdiler 


Türk. İş'te şimdilik ne hamam, ne tas ne tellaklar değişti ! 


Şu günlerde, Cunta'nın Sendikalar Yasası'nın gerekleri yerine getirilirken bir yandan yasanın “faşist niteliği” iyice açı-Ba çıkıyor, bir yandan da Türksiş üst yönetiminin işçi düşmanı, sermaye işbirlikçisi yüzü, geniş işçi kitlelerine bir kez daha “malum” oluyor. Yeni Sendika Yasas'na uyabilmek için, Türk İş içinde önemlive görünen değişimler yaşanmakta. Tüm 


kaldık, ama artık şimdi sıra bizde” anlamına gelen sözler etti. Ancak ne gibi bir sendikal savaşım perspektifini savundukları konusunda hiç bir şey söylemedi. Genel Başkanlığı şimdiden “çantada keklik” gören Şevket Yılmaz, daha çok kendi iste- 


çelik gibi taşist ilişkileri daha az pazara çıkmış birini getirmek hesabında. Bu yüzden Sadık Şide kongre kongre dolaşıp günah çıkararak yeniden Türk Iş Genel Sekreteri Olmaya çabalıyor, Çok da unlu suz değil. Mer askeri darbe sonrası Onu 


na, Cunta'nın ve Çalışma Bakanlığı'nın sendikaları yeni üye kaydını fiilen yasaklayan, keza sendikalardan istifaları da önleyen karar ve kararnamelerin kalkısı eklenince sendikal savaşım alanı DİSK'in bilinçli üye tabanından en azından şimdilik becerilebildiği kadar uzak tutuldu. Bu arada Likat Iş Kongresi sırasında DISKI işçilerin durumlarının ne olacağına Hişkin b t Yılmaz utan 


, Avrupa 
Insan Hakları 
Komisyonu 
Türkiye hakkında soruşturma açtı 


Avrupa Insan Hakları Komisyonu 
6 Aralık günü Strasbourg'da yaptığı 
toplantıda, $ Avrupa ülkesinin (Fransa, Danimarka, Norveç, Hollanda, Isveç) başvurusu sonucunda Türkiye hükümeti hakkında söruşturmu açmaya karar verdi. Bilindiği gibi Temmuz 1982'de 5 Avrupa hükümeti Cunta'yı, Avrupa Insan Hakları Konvansiyonu'nun işkenceyi yasaklayan ve adil bir yargı güvencesi getiren düşünce, söz ve toplantı özgürlüklerini koruyan maddelerini çiğnediği ge rekçesiyle Insan Hakları Komisyonu” na şikayet etmişlerdi. 

Birkaç ay sürebilecek olan soruşturmanın sonuçlan Avrupa Konseyi Dışişleri Bakanları komisyonuna sunulacak. Bu sonuçların Cuntaaleyhi- ne olması durumunda Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nden çıkarılması 


“yolunda yeni bir adım atılmış olacak. 


Hatırlanacağı gibi, Avrupa Konseyi üyesi 21 ülkenin parlemenlerleri geçen Eylül ayında aldıkları bir kararla 
6 Kasım'da yapılan seçimlerin sonucunda oluşan meclisi “gayri meşru” sayıp bu meclisten seçilecek delegasyonun önümüzdeki Ocak ayında ya~ pılacak toplantıya sokulmamasını käfar altına alarak, Türkiye'nin konsey üyeliğinden çıkarılması için ilk adımı atmışlardı. 

Öte yandan Avrupa parlementosu da Türkiye'de insan haklarının durumu konulu yeni bir rapor hazırlıyor. 
Bu raporun hazırlanmasıyla görevli komisyon önümüzdeki Şubat ve 
Mart aylarında basına açık oturumlar yapacak, Bu oturumlara, ifade ver mek için çağrılacak Türkiye hükümetinin yani sıra, Uluslararası AfÖrgütü ve Avrupa'daki Türkiyeli örgütlerin 

de katılacaklar. 


A OP AŞ Ye e 


lice görünen değişimler yaşanmakta, Tüm Türk Iş sendikaları şu günlerde genel kurullarımı yaparak, 2) Aralık'ta yapılacak Türk Iş Genel Kurulu'na hazırlanıyorlar. 
Bunun yanısıra ve bundan da önemlisi, Türk Iş'in en büyük sendikaları, yeni yasanın gereği olarak “federasyon tipi” sendikadan “ulusal tip” sendikaya dönüşmek üzere bir dizi iç düzenleme çabasındalar. Yol Iş, DYF Iş, Türkiye Maden Işçileri Sendikası, Metal İş gibi sendikaların hepsinin “federasyon” tipi örgütlenmiş olduğu gözönüne alınırsa, yeni düzenlemelerini kapsamının geniş olacağı anlaşılıyor. 

“Yeni dönem” sendikal etkinlikler öncesinde, Türk Iş sendikaları içinde amansz bir koltuk kavgasına tanık olunuyor. 

Geçtiğimiz günlerde bu koltuk kavgası, bir kaç açıdan acımasızca, hayasızca ve gözler önünde sürüldü. Bir kere üç yıl ara- dan sonra, hemen her biri ağır suçlarla karalanmış, üç yıl boyunca Cunta'ya boyun eğip, durmaksızın akan işçi sendikal keseneklerinden bol bol yararlanmış sarı “işçi liderleri” suçu başkalarına atma yanemna girdiler. Ikincisi bu genel kurulların belki de Türk Iş sendikaları içindeki son “rahat” kongreler olacağının bilincindeydiler. DISK üyesi işçileri Türk-İş sendikalarının çatısı dışında bırakmaya çabalayan ve şimdilik bunu kismen başaran Türk Iş'- in sarı yönetimleri, bir sonraki genel kurullarda aynı olanağı elde edeceklerinden emin değillerdi, bu yüzden de şimdiki dikensiz gül bahçesinden olabildiğince yararlanma hesabı yapıyorlardı. 


Hamam, tas ve tellaklar 

Yukanda sözünü ettiğimiz “hesap”lann, büyük ölçüde “tuttuğunu” söylemek yanlış olmaz. Türk Iş Sendikaları'nın genel kurullarının hemen tümünde eski yömeticiler bir eksik, iki fazlasıyla işbaşında kalmayı becerdiler. 

Türk Iş Genel Kurulu öncesinde ardar- da toplanan üye sendikalarının genel kurullannda Genel Başkan Şevket Yılmaz ile Genel Sekreter Sadık Şide'nin, hiçbirini kaçırmaksızın kongrelere katıldıkları ve mutlaka birer konuşma yaptıkları gözlendi. Bunlara yer yer Kaya Özdemir, Orhan Erçelik gibi üst yönetim çelesinin öteki üyelerinin de katldığı görüldü. 
Kongrelerdeki konuşmalarında Şevket Yılhaz genel olarak “pişkinliğe vurma” yolunu yeğledi. Üç yıl boyunca cunta ile tam bir işbirliği ve uyum içinde olduklarım gözlerden uzak tutmak mümkün olmadığından Yılmaz'ın başka da çaresi yoktu besbelli, Yılmaz tüm konuşmalarında “bunca zaman sustuk, susmak zorunda 


nel Başkanlığı şimdiden “çani gören Şevket Yılmaz, daha çok kendi istediği “ekibi” yönetime getirmek için manevra çeviriyor. 

Bu manevralaridan dolaysız etkilenen ise kuşkusuz Sadık Şide. Türk Iş'in. Halil Tunç'tan sonraki değişmez (!) genel sekreteri ve her askeri darbe sonrası hükümetlerinin “sadık” bakani Sadık Şide için bu kez pabuç pahalıya benziyor. Şevket Yılmaz tam avucunda tutamadığı Sadik Şide yerine Kaya Özdemir gibi yıllanmiş bir san sendikacıyı yada Orhan Er- 


e a 
Sekreteri olmaya çabalıyor. Çok da umutsuz değil. Her askeri darbe sonrası onu bakanlık koltuğuna oturtan “devletin gizli güçleri”nin bu kez de desteklemesi hiç sürpriz değil ve Yılmaz'ın da bunu benimsememesi için hiç bir neden yok. Bilindiği gibi bu ve benzeri kayıkçı döğüşleri Türk Iş üst yönetimi için adeta bir gelenek 


DISK'li işçiler 
Bu arada Türk Iş üst yönetiminin açık 


talimatları ile tüm Türk Iş sendikalarının. 
kapıları DISK üyesi işçilere kapatıldı. Bu- 


Türk Iş çetesinin iki elebaşısı 


Genel Başkan 
Tüneiş'in başına Teksif Sendikası'n dan geldi. Ancak kendisi eski bir kömür işçisi, işçiliği kısa sürdü ve tam 
33 yıldır Şevket Yılmaz profesyonel 
sendikacı, Türkiş İçindeki gerici kanat ların deri olarak tanındı ve yükseldi. 
Özellikle Bursa'daki Sümerbank'a ait tekstil işyerlerindeki “Işçi aristokrasisi” içinden destekler edindi ve Teksfin başma bu yola geldi Halil Tunç'un ölümünden sonra ise bir süre pusuda bekleyip, Türk-iş'in bir başka *en büyük” sendikası Tek Gıda-iş'in Başkanı Ibrahim Denizcier'in, Türkiş bâşkanlığında yıpranmasını bekledi Nitekim hesabı tuttu ve bir önceki dönem Şevket Yılmaz, Türk-iş'e Genel Başkan oldu. ABD'de “eğitim” görmüş üst düzey “profesyonel” sendikacılar- dan olan Şevket Yılmaz'ın 1969-1973 yılları arasında dört yıl süren milletvekilliği de var, Üstelik “işçiden yana bir parti"den, Demirelin AP'sinden milletvekili oldu Türk-iş'in yeniden seçilaceğe benzeyen Genel Başkanı 


Sadık Şide, Seyfi Demirsoy'un ölümünden sonra Türkiş üst yönetimi yeniden düzenlenirken Genel Sekreterliğe getirildiğinde adını, Şeker-İş Sendikası çevreleri dışında pek az kişi duymuştu. Şeker-iş, biliniyor, şeker fabrikalarında çalışan işçilerin sendikal örgütü olarak kuruldu. Ancak şeker fabrikalarının bordrolarında sadece iş çer yer almaz Kendilerine devlet memuru statüsü tanınamayan MiT'in sivil kanadının Üst düzeydeki görevlerinin geçim ve gelir sorunları, onların genet likle Jokey Klüp, kimi Etibank kuruluş lan ve çoğunlukla da Şeker Şirketi 


yönellilenler de vardır tabü Sadık Şide'nin bir özelliği daha var: Her askeri darbeden sonra mutlaka bakan oluyor. işçilerle ilgili kilit bir bakanlığın başına geliyor. 12 Mart'ta da, 12 Eyrde de bu böyle oldu. Acaba güçtü destekleriyle yeniden seçilecek mi? 


işçilerin durumlarının pe olağığına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Şevket Yılmaz utanmazlığın ve satılmışlığın somut ömeğini ortaya koydu. Yılmaz DISK üyelerini kastederek “Gelsinler, gelsinler, biz onları müslüman etmesini biliriz” gibisinden kaba demagoji ve şakalarla soruyu geçiştirdi. 

21 Aralık günü Ankara'da Arı Sineması'nın lüks salonlarında başlayacak olan Türk Iş Genel Kurulu'nda şimdiden görülüyor ki önemli bir değişiklik olmayacak. 
Çok uygun bir deyimle ne hamam, ne tas ne de tellaklar değişecek! Buna karşılık 
1984 başından itibaren “tedricen” de olsa 
toplu sözleşmeli döneme geçilecek. Yük“ sek Hakem Kurulu'nca bağıtlanan sözleşmelerden süresi sona erenler aruk sendikalarla işverenler arasındaki “pazarlık”tan sonra bâağulanacak. 


Genel Kurul sonrasi 


Türkiye Postası'nın daha önceki sayılarında aktarıldığı gibi Sendikalar Yasası bu koğuda bir dizi kısıtlama geliriyor. 
Sözleşme yapma yetkisinin, işkolundaki işçileris en az vüzde 10'unu temsil eden sendikalara tanınan bir hak olması, sözkonusu temsilin gerçek olup olmadığına ise hükümetin m denetimindeki Bölge Çalışma Müdürlükleri'nin karar verecek oluşu bu kısılamalardan biri. Bunun yanısıra Yüksek Hakem Kurulu'nun hukuksal varlığını sürdürmesi ve anlaşmazlığa düşülen toplu sözleşme görüşmelerinde bağlayıcı karar verme yetkisini elinde tutması daha da önemli bir anti-demokratik gelişme olarak önem taşıyor. Yüksek Hakem Kurulu'nun bu işlevi yaklaşık 1968 
yılından beri TISK (Türkiye İşveren Sendikalan Konfederasyonu) tarafindan savunulagelen ve 15-16 Haziran Büyük Işçi Direnişi'nin nedenlerinden birini oluşturan “Mecburi Tahkim Sistemi”nin fi- en yaşama geçirilmesi anlamına geliyor. 
Yani çoğu kez göstermelik bir toplu sözleşme görüşmesinin ardındaki uzlaşmazlığa düşülüp, Yüksek Hakem Kurulu tarafından verilmesi ve böylece 17 Eylül sonrasındaki Uygulamanın bir anlamda “kurumlaşiımiması” 

Keza sendika seçme özgürlüğünden, sendika içi demokratik hakları kullanabi!- me özgürlüğüne kadar bir dizi, çok ağır kısıtlama alında başlayan “yeni sendikal sayayım dönemi” besbelli ki çok sert ve amansız bir çatışmaya sahne olacak, Bir yanda Türkiye işçi sınıfı, karşı tarafla ise Türk Iş üst yönetiminden tekellere, işverenlerin sendikal örgütlerinden hükümete kadar uzanan gericilik güçleri... Savaşımın sonu tarihsel olarak bell. Henüz belli olmayan, o sona ulaşıncaya kadar geçecek olan süre 


üç yöneticisi işkence ile biri de 


kurşunlanarak öldürüldüler 


© Ölüürülenlerden biri 12 Eylül'den önce Federal Almanya'ya gelmiş ve siyasal sığınma İsteminde bulunmuştu. 
Ancak daha sonra Türkiye'ye döndü ve yakalandıktan sonra Kayseri'de işkence ile öldürüldü. Ölümü ailesine “intihar etti” biçiminde yansıtıldı 


Çeşitli sikiyönetim mahkemelerinde sürmekte olan Türkiye Ihtilalci Komünistler Birliği (TKIB örgütüne ilişkin davalardan edinilen bilgilere göre, bu örgütün yönetim kademelerinde yeralanlardan biri idama mahkum edildi, üçü işkence sonucu öldürüldü, biri ise yakalınması için düzenlenen “operasyon”da vurularak öldürüldü. Öteki yöneticilerinden bir bölümünün ise yurıdışına kaçmayı başardıkları öğrenildi. 

TIKB yöneticilerinden Mustafa Atmaca yakalanması ile ilgili operasyon sırasında kurşunlanarak, Mehmet Teri Ankara Mamak, Bayan Songül Istanbul J. Şube, Mustafa Alp de Kayseri'de işkence sonucu öldürüldüler. Öldürülenlerden Mustafa Alp, 12 Eylül öncesi Federal Almanya'ya gelmiş ve siyasal sığınma başvurusunda bulunmuştu. 12 Eylül darbesinin ardından yeniden Türkiye'ye dönen Alp, Kayseri'de yakalandı ve işkence sonucu öldürüldü. Ailesine intihar ettiği bildirildi. Nitekim bu amaçla ailesine resmi bir telgraf çekilerek, “Intihar etmiş bulunan oğlunuz Mustafa Alp'in cesedini almanız...” denil di 

TKIB yöneticilerinden Aziz Kul Ankars 
2 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesi'nce 
ölüm cezasına çarpunldi. Halen yurtdışın- da bulunan TIKB yöneucilerinin ailekeri- nin ise ağır baskılar altnda tutuldukları öğrenildi 


, 28 Kasım sabahı Hürriyet gazetesinin İstanbul'daki merkez binasının ilan bölümüne bir genç girdi. Gazeteye birölüm ilanı vermek istiyordu. 
bırâktı. Adresini sordular, yazdırdı. İlan 
bedelini ödedi ve ayrıldı. Ertesi gün, 29 
Kasım tarihli Hürriyet gazetesinin ölüm ilanlarına ayrılan 15, sayfasındaki 22 ölüm ilanı arasında, sayfanın sol alt tarafinda, 9 cm. eninde ve 6 cm. yüksekliğinde şöyle bir ilan okunuyordu “VEFAT” 

“81 yıllık onurlu yaşamının, 61 yılını bu uğraşa adayan üstün insan, öğretmeni miz MARAT İSMAİL'İ yitirdik. Acımız indir. Ondan öğrendiklerimiz bizlere, ¿N'in genç kız ve oğullarına yol gösteriyor. DOSTLARI.” 

30 Kasım tarihli Tercüman gazetesi, 
“Utanmazların cüreti!” başlığı altında, birinci sayfadan, “TKP, Türk basınına ilan verip İsmail Bilen'i övdü” diye kıyameti kopartıyordu. Aynı zamanda, iki yıl önce, 9 Kasım 1981 tarihli Tercüman gazetesinde, İ, Bilen'in parti adının “Marat” olduğunu açıkça yazdıklarını hatırlatarak “çok ustaca hazırlanan masum görü- 


Ilan metnini” 


Sayfa 5 


İlanı veren kişi yakalanırsa “halkı isyana teşvik” suçundan yargılanacakmış! 


Cunta, Í. Bilen'in ölüm ilanı 


yüzünden Hürriyet'i kapattı 


nüşlü bu ilân”ın “gerçek” yüzünü farkedemeyen Hürriyet gazetesini de cuntaya “ihbar” ediyordu. 

Tercüman gazetesi “telaşlanmakta” haksız değildi. Ölüm ilanının metni, Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komitesi'nin, Parti Başkanı İ. Bilen'in 18 
Kasım günü geçirdiği bir ameliyattan sonra kalp yetmezliği nedeniyle yaşama gözlerini kapaması üzerine yayınladığı bildiriden alınmıştı. TKP Merkez Komitesi"nin 1. Bilen'in ölümü üzerine yayınladığı bildiri şu sözlerle son buluyordu 

“...emekçilerin çıkarı uğrunda sım! düşmanlığına karşı ödünsüz savaşmayı Bilen yoldaştan öğrenen tüm Türkiyeli komünistlerin acısı büyüktür. Parti öğretmenini yitirdi. O'ndan öğrendikleriyle utkuya ulaşacaktır. TKP'nin üyeleri! Bilen yoldaşın kızı ve oğulları! Yoldaşımız Bilen'in anısını yükseltmek için 5. Kongre çizgisin- de saflarınızı daha da sıklaştırın!” 

Tercüman gazetesinin “yaygarayı” koparttığı gün İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı bir bildiri yayınlayarak Hürriyet gazetesinin “basım, yayım ve dağıtımının 


ikinci bir emre kadar” süresiz olarak yasakladığını duyurdu. Tercüman gaze ise yayınını ikinci gün de sürdürdü. “Bi len'in vefat ilanını veren aranıyor” başlığı ile gene birinci sayfadan verilen habere göre, ilanı veren “hırpani kılıklı TKP militanı gencin” verdiği adreste oturmadığı, adresi “kasden yanlış verdiği” anlaşılmıştı. Kimliği henüz belirlenemeyen “TKP militanları” hakkında, “Kanunun suç saydığı fiili övmek ve halkı isyana feşvik” suçundan soruşturma açılmıştı Istanbul Sıkıyönetim Komutanlığı'nın Hürriyet gazetesi ile ilgili açtırdığı soruşturma da devam etmekteydi. 

Tercüman gazetesi hem “komünizm düşmanlığı” yapmak, hem de rakibi Hürriyet gazetesine saldırarak “bir taşla iki kuş vurmak” isterken milyonlarca kişinin Í. Bilen'in ve TKP'nin adını bir kez daha duymasına hizmet etmiştir. Gazetenin kopardığı yaygarayı fa izleyen ilericiler ve demokratlar, “i ta Hürriyet'i kapatıncaya kadar Tercüman Gazetesi'ni kapatsaydı ya” demekten kendilerini alamadılar. 


Bilen ve Hayrullahoğlu Batı Avrupa'da düzenlenen toplantılarla anıldı 


Köln'deki toplantıya 1200 kişi katıldı 


Kasım ayının sonlarında Batı Avrupa'- nın alt ülkesinde düzenlenen çeşitli top-Tantılarla TKP Başkanı I. Bilen ve geçen Kasım ayında işkencede öldürülen TKP Merkez Komitesi üyesi Mustafa Hayrullahoğlu anıldılar. Köln, Kopenhagen, Stokholm, Atina, Londra ve Basel kentlerinde yapılan toplantılardan en yığınsalı 1200'den çok Kişinin büyük bir coşkuyla katıldıkları Federal Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen toplantı oldu. 

26 Kasım günü saat 19'dan 23.30'a kadar süren toplanuya Federal Almanya'daki Türkiyeli demokratik örgütlerin temsil- 


derdikleri mesajlar da okundu. 
Hayrullahoğlu'nun arkadaşı Sukı Coşkun'un, DKP Yönetim Kurulu üyesi H. 
Lang'ın, Hayrullahoğlu'nun eşi ve savaş arkadaşı Aynur Hayrullahoğlu'nun, Maden Iş Genel Başkanı Mehmet Karaca - nm konuşmacı olarak katıldıkları toplanti- da, TKP'nin 5. Kongresi'nde kabul edilen 


parti politikası açıklandı. Federal Almanya'nın bütün bö gelerinden çağnlı olarak gelmiş 1200 kişinin Kongre, daha güçlā TKP” belgisiyle katıldıkları toplantıda, L Bilen'in ve M. Hayrullahoğlu'nun anısı önünde, TKP'nin 5. Kongresi'nin kararlarını yaşama geçirmek için savaşılacığı na and içildi. 


81 yıllık oryriy aşamanın. 61 yılımı 
sa adayan üstün insan, 


MARAT İSMAİL'i 


tirai. Genindir. Ondan imiz Bizlere BİLEN döne mayi ar o! gösteriyor. 


f ———— 
İSEDE Eni Tırmıl BE f Ha 
Lil . 
il : : 

|l ihanetin kibarcası 
İ Besbelli bu numara Osmanlı saj rayından miras. O sarayda her tür li melanet, halt. cinayet, halklara ve kişilere yönelen her türlü saldın cük yoksa, toplamak diye bir iş de oldum olası pek masum sözcüklerle söz konusu olamaz elbet ? 
dile getirilmiştir. Padişah efendimiz. . 
hazretleri, sadık sadrazamın kellesi- 


iyi mi? Osmanlıdan miras yöntemle çözümlüyor bizim velet yu kümlülüklerini. Topla diye bir söz 


tan Komünist Partilerinin dostlarıma temsilcileri ve TUDEH temsilcisi de katıldılar. 


tilerinin yani Sira, 


tisi, Türkiye Kürdistan Sosyalist Partisi, KKDK, TIP, TSIP, Kürt Halk Evi temsil- 


dileri, Alman Komünist Partisi Yönetim 


Kurulu üyesi H. Lang, partinin Köln örgütü temsilcisi, Portekiz ve Yunanis- 


Gecenin kültür bölümünde Sümeyra, Heval, Gelsenkirchen Gençler Birliği folklor ekibi, Şili folklor grubu ve Yunan halk dansları gruplarının yer aldığı toplan-Uda, TKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Haydar Kutlu'nun ve Alman Komünist Partisi Başkanı Herbert Mies'in gön- 


Köln kentinin Müllheim Sıaathalle salonu tıklım tıklım doluydu 


İ. Bilen kimdir? 


I. Bilen Küba'ya yaptığı ziyarette Fidel Castro "yla 


81 yaşındayken 18 Kasım 1983 günü yaşama gözlerini 
kapayan Türkiye Komünist Partisi Başkanı I. Bilen, 18 
Ekim 1902'de Rize'de bir deniz subayı ailesinden dünyaya geldi. Liseyi bitirdikten sonra, Istanbul'da, Türkiye'nin ilk işçi yataklarından biri olan Haliç'te tersanede makinist olarak çalışmaya başladı. 

1902 yılında, çalıştığı yerdeki genç işçilerin işgal kuvvet- 
İerine ve iç gericiliğe karşı kurdukları ve Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı destekleyen bir örgüte girdi ve silahlı direnişe katildı. Aynı yılın kışında yaralandı. 

1922 yılının Mart ayında Türkiye Komünist Partisi'nin 
Haliç Komitesi tarafından parti üyeliğine alındı ve öldüğü güne kadar geçen 6l yıl boyunca TKP'nin temel örgütlerinden en yüksek organlara kadar sorumlu görevlerde çalıştı. 

1. Bilen 1923-1926 yıllarında Moskova'daki Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi'nde marksizm-leninizmöğrenimi yaptı. Okuldaki parti adı “Marat”tı ve ölünceye kadar da eski partililer ve uluslararası komünist hareket onu “Marat” adıyla andılar. 


1926 yılında Türkiye'ye döndü ve partinin örgütlenme 
işlerinde çalıştı. Partiyi yok etmek isteyen likidatörlere, “legal marksisilere” karşı mücadelede büyük rol oynadı. 
1927 yılında geçici bir Merkez Komitesi kurulmasında 
öncülük etti. 

1928 yılındaki kısa bir tutukluluk süresinden sonra 
1929'da yeniden tutuklandı ve 1933 yılına kadar hapis yattı. TKP'nin 1932 yılında yapılan 4. Kongresi o sırada hapishanede yatan Í. Bilen'i Merkez Komitesi üyeliğine seçti, 

1933 yılında, yattığı hapishaneden sürgüne gönderilirken kaçmayı başardı ve 1934 yılında toplanan Merkez Komitesi Plenum toplantısına katıldı. Bu toplantıda Merkez Komitesi sekreterliğine getirildi. 1937 yılının sonuna kadar partinin örgütlenme ve propaganda çalışmalarını yönetti, Merkez Komitesi'nin çıkardığı Orak Çekiç, Bolşevik, Kızıl İzmir gibi parti gazetelerinin kurulmasını ve basihp dağıtılmasını örgütledi. 

1937 sonunda bütün ülkelerin komünist partilerinin 
üst örgülü olan Komünist Enternasyonel'de (Komitern) TKP temsilcisi olarak görevlendirildi 

1958 yılında yayına başlayan “Bizim Radyo”nun kurulmasında önde gelen bir rol oynadı. 

TKP'nin Politik Bürosu'nun 24 Mayıs 1973 günü “parti yönetimini güçlendirme ve partiyi yeniden örgütleme” kararından sonra, 1974 yılında, TKP Merkez Komitesi Genel Sekreterliği'ne getirildi. Merkez Komitesi yayın organı 'Atılım'ı kurdu, partinin yeni program ve tüzüğünün hzırlanmasını ve yeni parti kadrolarının örgütlenmesini doğrudan yönetti. 

Geçtiğimiz Nisan ayında toplanan Merkez Komitesi Plenum toplantısında Genel Sekreterlik görevinin Haydar Kutlu'ya verilmesini önerdi. Bilen'in bu önerisini benimseyen Plenum, “61 yıllık parti yaşamı boyunca yaptığı eşsiz hizmetlerden dolayı ve zengin deneyimlerinden yararlanmak için” kendisini Parti Başkanlığına seçti. 5. Kongre'de de oybirliği ile yeniden bu göreve getirildi. 


dile getirilmiştir. Padişah efend 


hazretleri, sadık sadrazamın kellesini yağlı ilmeğe taktırıp boğdurur ken “Mührü hümayunumuzun geri alınması mucip olduğundan...” 
demektedir. Sanki sadrazama “Senin işin tamam. Ver bakalım şu 
T padişahlık mührünü” deseler adamcağız “vermem de vermem” diyecekmiş gibi. .Fethedilen ülkelerin halkı padişaha her yıl düzenli haraç vermeye mi zorlanacak? Osmanlı sarayının “dilbaz”lan “Her sene muntazaman şu kadar bin skçeyi padişahımız efendimize hediye etmeyi münasip gördüklerinden ve padişahımız efendimiz de bu hediyeleri kabul buyurduklarından...” diye başlayıp süren çetrefil cümlelerle, “haraç verme” buyruğunu yasal ifadesine kavuşturuvermektedirler. 

Sözün kısası pisliğin, puştluğun, rezilliğin, cinayetin, melanetin, ihanetin daniskasını yapan egemen sr nıflar, bunu cilâlı masum, parlak, güzel sözlerle örtüp, sanp sarmala-T yip gözlerden ırak tutma hesabına 

düşmüşlerdir ve bunda epey de başan kazanmışlardır. 

Sözgelimi siz bugüne kadar hiç devletin zam yaptığını duydunuz mu? İğneden ipliğe, tezekten bezeğe herşeye zam yapılır ama adı: “Bazı mal ve hizmetlerin fiyatları yeniden düzenlenmesi”"nden ibarettir. 

Türk parasının değeri bilmem ka- 

Í çıncı kez daha düşürülmekte, bilimsel adıyla “devalüasyon” yapilmaktadır ama, Merkez Bankası'nın basın bülteninde bu şöyle dile getirilir “Türk parasının değeri bazı yabancı paralar karşısında yeniden ayarlanmıştır...” 

l Ayni numarayı bizim dört yaşın- 
© daki oğlan da çevirmeye kalkıyor. 

Odasını it dolaşmış yonca tarlası 

örneği darmadağın ettiğinde seslef niyoruz 

— Ne oğlum bu odanın hali? 
Hadi çabuk topla şu oyuncaklarıni... 

Bizimki pişkin soruyor: 

- Ne yapayım, ne yapayım? 

— Topla oğlum, odanı topla... 
Aynı pişkinlikle geliyor yanıt 

- Topla diye bir laf yoktur ba- 


sözü neden eti örneği niye verdik? Yanıt sa: dan. i 


doğu'nun kan ve ne balıklama daldırma planlarından duyduğumuz haklı korkudan. 
Gelin sözü dolandırmadan, cuntanın Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Büyükelçi Nazmi Akıman uğursuzu- nun ağzından yapıları resmi açıklamayı birlikte okuyalım: 
“Lübnan'da çokuluslu banş gücüne bağlı ABD birliklerine kolaylıklar sağlanması hakkındaki mutabakat henüz tekemmül etmiştir. Türk hükümeti, Lübnan'daki çokuluslu barış gücüne bağlı ABD birliğinin destek ve ihtiyaçlarının karşılanması için transit terminal hizmetlerine imkan sağlayan sinirh düzenlemeler kabul etmiştir...incirlik üssünün konumu ve ihtiva ettiği tesisler gözönüne alındığında...transit hizmetlerin bu tesisten yapılması tabiidir. Konunun ayrıntılarına inmemeyi tercih ediyoruz. Bununla beraber, yapılan bu düzenlemelerin, bu amaçlarla Incirlik'ten transit olarak geçecek kargonun cins ve miktarı ile, personelin sayısını sinırlamakta olduğunu kaydetmek isteriz...” 


... 

Nasıl buldunuz? *Cuntamız” ne kadar masum, ne kadar olağan bir anlaşma yapmış değil mi? Hele o “transit terminal hizmetleri” sözü var ya, işte o lafa bayıldık. ABD nin, Dürzisiyle, Şüsiyle, Arabıyla, Ermenisiyle, Filistinlisiyle, Lübnan topraklarında yaşayan emekçi insanlara ölüm yağdırmak üzere yolladığı askeri birlikler bizim topraklarımız- da konaklayacak, hazırlanacak, silahlanacak, ikmal yapacak demektr bu. Ama kılıfı nasıl: Transit terminal hizmetleri...Hele hele silah, mermi, bomba ve asker için ne deniyor: “İncirlik'ten transit geçecek kargo ve personelin...” 

Bu kadar nazik, bu kadar kibar sözcüklerle konuşanlara ne demeli acaba? Hangi kibar sözcüğü kullanmah onlar için, Örneğin şöyle desek uygun mudur? 

— Çüşünüz!.. 


Sayfa 6 


Yabancılar politikasında yeni bir skandal 


Bir ilericinin oturma hakkı başvurusu siyasi gerekçelerle reddedildi 


© “Anayasa'yı Koruma Örgütü”, oturma başvurusunda bulunan kişiler hakkında yabancılar polisine bilgi veriyor 


Braunschweig şehrinde yaşayan Metin A. adlı kişiye, “politik” nedenlerden dolayı oturma hakkı verilmedi. Braunschweig Yabancılar Dairesi, Anayasa'yı Koruma Örgülü'nün (Verfassungssehutz) kendisine verdiği bilgilere dayanarak Metin A'nın oturma istemini reddetli, 

Yabancılar Dairesi yetkilisi Meier, konuyla ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, Federal Almanya'da ilk olarak böylesi bir uygulamaya gidildiğini belirterek şunları söyledi: “Aşağı Saksonya Eya- 


Irkçılığa karşı 

: ..B3013 
Paris'te yüzbinlik se itu et 

yürüyü 

Fransa'da tırmanan yabancı düşmanlı-Ena karşı 3 Aralık günü Paris'te yapılan yürüyüşe 100 bin kişi katıldı, Tüm sol parti ve sendikuların düzenleyip destekledikleri yürüyüşte yüzlerce yabancı işçi örgülü de aktif olarak yerini aldı. Yürüyüş komitesinden bir heyetin kendisini ziyaretinden sonra televizyonda konuşan Cumhurbaşkanı Mitterand, önümüzdeki günlerde yabancı düşmanlığının önüne geçmeyi öngören yeni yasa tasanlannın Meclis'e sunulacağını söyledi, Mitterand ayrıca, şimdiye kadar ayn ayrı düzenlenen çalışma ve oturma izni kurtlarının, tek bir kart olması için de çalışmalar yapıldığıni, Üç yıl Fransa'da oturan kişinin 10 yıl lik bir kartı doğrudan alacağını belirti 


B.M. Göçmen 


leti İçişleri Bakanlığı'nın 10 Mayıs 1983 tarihli kararnamesine göre, Yabancılar Dairesi oturma hakkı vermeden önce sözkonusu kişi hakkında Anayasa'yı Koruma örgütü'nden bilgi almak zorunda. Bu kararnamenin Eyaletler İçişleri Bakanlıklarının birtoplantısında kaleme alınmış olması gerek. O yüzden uygulama ya tüm Federal Almanya'da yürürlüğe sokulmuş durumda, ya da bunun hazırlıkları yapılıyor” 

Türk-Alman Kültür derneği üyesi olan Metin A hakkında Anayasa'yı Koruma Örgütü, Yabancılar Dairesi'ne verdiği bilgi- de, bu derneğin Dev-Yol yanlısı olduğunu, Dev-Yol'un da “terör eylemlerine yatkın” olduğunu söylemiş. Daha fazla bilgi vermek lütfunda da bulunmayan gizli servisçiler, karara itiraz durumunda ellerindeki belgeleri mahkemeye sunacaklarmış. Bilindiği gibi oturma hakkı içim 8yildır Federal Almanya'da bulunuyor olmak, çalışıyor olmak ve yeterli Almanca bilgisi koşullarına sahip olmak gerekiyordu. “Politik çalışma yapmış olup olmamak” oturma hakkı koşullarında en azından şimdiye kadar- yer almadığı gi, hakkında kapatılma karan olmayan bir derneğin üyesinin oturma hakkını geri çevirmek, Zimmermannvari yabancılar politikasının skandallar zincirinin son halkasını oluşturdu. 


Almanya'da 
Federal 
Hükümet silahlanmaya 
48 milyar 
mark ayırdı 


Federal Almanya'nın 1984 yılı “savunma” bütçesi bir önceki yıla oranla yüzde 2,4 arttınlarak 48 mil- 


yar Mark olarak saptandı. Bunun dişında, diğer bazı bakanlıkların da bütçelerinde yine silahlanma için (tibbi araştırmalar, ulaşım vb.) toplam 12 milyar Mark gizli. Federal Almanya'da böylelikle 1984'de kişi 
başına düşen silahlanma gideri 959 
Mark olacak. Federal Almanya Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma bütçesini hazırlayan Federal hükümet, 1984 yılı için 6,6 milyar Mark'lık genel kısıtlama öngördü. 
Bunun yaklaşık 4, | milyarının sosyal planda uygulanacağı tahmin ediliyor, 


Yaklaşık 3'te birinin silahlanmaya aynldığı toplam 257 milyar 
Marklık bütçenin oylamasında 458 
milletvekilinin 216'sı bütçeye evet dedi. 197 SFD ve Grüne milletveki-Hi ise hayır oyu kullandı 


Türkiye Postası, 1£ Aralık 1983 
Basında çıkan haber doğru değil Zimmermann'ın 6 yaş sınırı önerisi hâlâ geçerli 


Yurt dışında yayın yapmakta olan Türk gazetelerinin geçtiğimiz günlerde Frankfurter Rundschau Gazetesi'ne dayanarak verdikleri “6 yaş sınırı reddedildi” şeklindeki haberin doğru olmadığı açığa piku. 
Federal Basın Dairesi bir bildiri yayınlayarak Frankfurter Rundschau'da 5 Aralık günü çıkan haberi yalanladı. 

Bilindiği gibi Federal hükümetin “yabancı düşmam” yabancılar politikasında yer alan “6 yaş sının” konusu koalisyon partileri arasında uzun süredir tartışılmak» taydı. Türkiye'den, Federal Almanya'da çalışmakta olan anne ve babalarının yanina gelmek isteyen çocuklar için 16 
olan yaş sınırını 6'ya düşürmek isteyenlerin başında CSU'lu İçişleri Bakanı Zimmermann geliyordu. “Devlet çocuğu ailesinden ancak çocuğun yaran sözkonusu olduğu hallerde ayırabilir” diyen Federal Anayasa'ya da karşı olan bu insanlık dışı istemi savunanların gerekçesi, ilkokul öğrenimine başlamış çocukların buraya gelmeleri halinde “entegrasyonlanı- nın güç olacağı”ydı. Hatta Zimmermann bir taşla iki kuş da vurabilmek için “ana ve babalar mutlaka çocuklarıyla birlikte yaşamak istiyorlarsa bunu kendi ülkelerinde yapsınlar” bile diyebilmişti. Gerçek anlamı “sınırdışı etme politikası” haline gelmiş olan yabancılar politikasının diğer noktalarında şu veya bu ölçüde anlaşan koalisyon partileri, “6 yaş smn”nda henüz görüş birliğine varamamışlardı. 

Üç bakanın yapılan tahminlere göre asıl kaygısı, 1986'da gündeme gelecek 


olan Türkiye'nin Ortak Pazar'a üyeliğine, dolayısıyla da bu üyelikle birlikte gelecek olan serbest dolaşım hakkına ilişkin. Şimdi “yabancılara iyi davramlsın” ki, Federal hükümet Genscher'in deyimiyle “pazarlık masasında güçlü” olsun. 
Yani bu hak onlara tanınmasın. 

Zimmermann, parlamentonun 1984 yılı bütçe görüşmeleri sırasında tekrar “6 yaş sının"nın getirilmesi gerektiğini vurgularken, SPD ve FDP'li çevrelerin tasarının yasalaşmasından yana olmadıkları bildiriliyor. “6 yaş sının” konusundaki kararın ne zaman verileceği ise hâlâ kesinlik kazanmadı. 

Bu arada önümüzdeki yaz yürürlüğe girecek olan yeni yabancılar yasasının taslağı bugünlerde İçişleri Bakanlığı'nda ħazrlanıyor. Basına sızan haberlere göre, yeni yasa için öngörülen daha sert önlemler arasında suç işlemiş yabancıların mahkemesiz sınırdışı edilmeleri, boşanmış eşlerden birinin Türkiye'ye dönmesi halinde diğerinin sınırdışı edilmesi ve yüksek okul öğrencilerinin oturma izinlerinde yeni kisıllamalar yer alıyor. 


DIY, UÇLULLI 
Komisyonu raporunu 


“yumuşattı” 


Birleşmiş Milletler Göçmen Komisyonu Başkanı Hartling, 8-9 Aralık günleri Başbakan Kohl ve İçişleri Bakanı Zimmermann ile, Federal Almanya'daki sığın macıların durumunu görüştü. Gazetemiz- de daha önce de haberini vermiş olduğumuz gibi, yaz aylarında Hartling Federal Almanya'nın sığınmacılar politikasını seri bir dille eleştiren bir rapor yazmıştı. Raporda eleştirilen ana noktalar, sığınmacı kampları, sığınmacılara çalışma izni verilmeyişi ve verilen sosyal yardımların kısıllanmasıydı. Böylesi bir rapora kızan Zimmermann, Federal Almanya'yı ziyaret etmek isteyen Hartling'le görüşmeyi reddetmişti, Hartling bunun üzerine Kasım başında yeni bir rapor yazdı. 

Zimmermann'ın Hartling'i şimdi “kabul etmesinin nedeni, işte bu raporun eski raporla hiçbir ilişkisinin olmaması, Hariling'in önceden söylediklerinin hepsini geri alması, yani yüzseksen derecelik bir dönüş yapması, Hem de öyle bir dönüş ki, Hartling'e göre şimdi Federal Almanya “sığınmacılar politikasındaki demokratikliği açısından dünyanın sayılı ülkelerinden biri”. Hartling'in eski rapor- dan vazgeçiş nedeni için, “Göçmen Komisyonu'na yaptığı siyasi ve mali yardımlar dolayısıyla” Federal hükümete teşekkür etmesi, herhalde bir ipucu olabilir 

Göçmen Komisyonu Başkanı'nın yapt-Bb görüşmelerde ele alınan Konulardan “sığınmacı ailelerine de sığınmacı statüsönün tanınması”, Kohl ve Zimmermann tarafından reddedildi. Sığınmacılara çalışma izni verilmesi istemi de, “her başvurudu bulunan kişinin sığınma bakkı için haklı nedeninin olup olmadığı bilinmediğinden” geri çevrildi. 


Görüşmelerden sonra yapılan basın toplanısında Hartling, gazetecilerin eski raporla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı. Yine aynı basın toplantısında, Türkiye'ye iade edilme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ve Mainz'da tutuklu bulunan Veysi Serhat'ın kanısı, Hartling'e Serhat'ın serbesi bırakılması için toplanan imzaların listesini verdi. 
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Ban Berlin'de bir sığınmacı kampı: Bir spor salonu, sığınmacılar için bir “yerleşim” merkezi haline getirilmiş 


AL milletvekilinin Heim'a girmesine izin verilmedi. 


Batı Berlin sığınmacı kampı direnişi kazanımla sona erdi 


Batı Berlin'de, Friedrich-Olbricht-Damm sığınmacı Heim'- inde yaklaşık iki hafta süren direniş Heim yöneticisinin birtakım ödünler vermesi üzerine sona erdi. Ikiyüz kadar sığınmacı, Heim'da insana yaraşır yaşama koşulları için açlık grevine girmişlerdi. 

Sığınmacılar bu direnişleriyle bir çocuk odasının yapımı, yémek pişirilen ocakların tamiri, çamaşır makinelerinin konması, ek tuvalet yapımı ve konuk kabul edebilme gibi kazanımlar elde ettiler, 

Ancak Senato, şimdiye kadar | Mark 85 fenik olan günlük “cep harçlığının” arttırılıp artlırılmayacağı konusunda henüz bir 


karar vermedi. Sağlık Dairesi yetkilisi de, sığınmacı başına günde tüm masraflar için 28 Mark alan Heim İdaresinin, bu miktarın 6-8 Mark'ını gerçekten sığınmacıların yemeği için harcayıp harcamadığının kontrol edilemediğini söyledi. Ama yine bu yetkili, diteniş sayesinde Heim Idaresinin yapmak zorunda kaldığı iyileştirmeleri “yeterli” biduğunu söyledi. SPD'li bu yetkili, Heim'i kontrol ettiğinde “sığınmacıların durumunu Heimi Idaresi hakkında yasal yollara başvuracak kadar da kötü bulmamış”, “hatta yemekler Senato'nun öngördüğü miktarda ve oldukça iyi imiş” 

Bu arada, durumu incelemek isteyen Alternative Liste milletvekili Rita Kantemir'e iki kez Heim'a giriş izni verilmedi. 


Mrir uye p-a sığınma hakkı 
4 4» 
verildi 

C. Kemal Altun'u cunta cellatlar- nın eline teslim etmekle tehdit eden Federal Alman makamları, Türkiye" den iadesi istenen MHP'li bir faşiste sığınma hakkı tanıdılar. 

Türkiye'de cinayet, cinayete teşebbüs ve izinsiz silah taşıma suçların- dan aranan Ömer Uluç adlı MHP'li, 

10 Temmuz 1979'da Pupa suikastında da parmağı olan Ömer Ay'la birlikte ileriçilerin oturduğu bir kahveyi taramıştı, Saldırıda bir kişi ölmüş, çok sayıda da yaralanan olmuşlu. 

Tekelci basın ve Federal hükümet ise Uluc'un iade edilmeyişini Federal Alman makamlarının sığınmacılar politikasında bir “iyileşme” olarak göslermeye çalıştılar. lade etmeme kararını veren hükümet, tepkiyi üzerine çekmemek için, Altun'un ölümünden sonra Adalet Bakanlığı'nın özel birkomisyori kurduğunu, bukomisyonun iadesi istenen sığınmacılar konusunda daha kapsamlı araştırmalar yaptığını söyledi. Gazeteler ise haberin en başında “Idari Mahkeme ilk defa, iadesi istenen bir kişiye sığınma hakkı tanıdı” deyip kararın demokratikliğini iddia ederlerken, ancak haberin sonunda sözkonusu kişinin bir MHP'li olduğunu yazıyorlardı. 


Hukukçular, sığınma yasasının geçerliliğini yitirdiğini söylüyorlar 


“Kemal Altun Olayı” bir kitaba konu oldu 


Federal hükümeti C.Kemal Altun'un ölümünden ders çıkarmamakla suçlayan demokrat hukukçuların yazdığı “Altun und Andere” (Altun ve Diğerleri) adlı kitap yayın hayatına girdi. Yazarlar kitapta, Federal hükümetin sığınmacılar politikası konusunda, şimdiye kadar kamuoyuna açıklanmamış verilerin yer aldığını bildiriyorlar. 


Kitabı yayınlayan tanınmış Yayinevi Rowohlt'un basın bölümü, 8 Aralık günü 


Batı Berlin'de bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda yazarlar, kitabın sadece Altun olayının perde arkasını ele almadi-Şanı belirterek, bu çalışmayla asıl amaçlarının Federal Sığınma Yasası'nın günden güne nasıl geçerliliğini yitirdiğini antatmak olduğunu söylediler. Kitabı yayımlayan Insan Haklan Örgütü (Liga für Menschenrechte) Ikinci Başkanı avukat Bayan Rojahn ve Altun'un avukatı Wieland, bugün hala sınırdışı tutukevlerinde, Türkiye'ye iade edileceği günü bekleyen 


kişilerin bulunduğunu, 1980 Eylülü'nden beri Türkiye'nin Federal Almanya'dan 
160 kişinin iadesini istediğini belirttiler. 
Federal hükümet bugüne kadar 28 iade işlemini gerçekleştirmiş durumda. 66 kişi ise cunlaya teslim edilme tehlikesiyle karşı karşıya. Avukat Rojahn, Ibrahim Şen ve Zeynel Altındağ'ı bunlara ömek olarak gösterdi ve ikisinin de yurt dışına çıkma- dan önce Türkiye'de işkence gördüklerini söyledi. “Teslim edilen kişilere Türkiye'de işkence yapılmıyor’ derken Federal 


hükümet yalan söylüyor” diyen avukat Wieland ise, bir kez daha hukukçuların, “sığınma davası sona ermeden kimseyi snırdışı etmeme” şeklindeki istemlerini vurguladı. 

Aynca Wieland, Altun'la ilgili olarak Avrupa Yüksek Mahkemesi'nde açılan davanın da sürmekte olduğunu bildirdi. Bu davanin amacı, ilericilerin Türkiye'ye iadesi konusunda varolan soru işaretlerinin bir kez daha bu mahkemece de doğrulanması. 


Türkiye Postası, 16 Aralık 1983 
Hasta olan işçiler doktora bile gitmeyip çalışıyorlar 


İşsizlik korkusu kömür ocaklarında ek bir sömürüye yol açıyor 


Herten-Ewald maden ocağı. Albert kömür daman Hochlarmark'a doğru açılıyor. Açıldıkça'yeni ayaklar dikilmesi, adım adım, karış karış ilerlemesi gerekiyor. 
Her karışın sağlama alınması zorunlu. Iş ölümcül, iş zulum! Yol alınamıyor bir türlü. Damar tukanmış, Havalı tabancaların, panzerlerin, rendelerin gücü yetmiyor. 
Dinamitler damarın önünü söküp açamıyor. Mühendisler, ustalar toplanıyorlar, denetliyorlar. Ayak açan işçiler de orada. 
Tehlikenin ağzındakiler. Çoğunluğu 


Türkler. Zonguldaktan deneyliler. Tartışmalan dinliyorlar: 

— Damarın önü kayalarla kapanmış, diyor baş mühendis. “Doğru” diye başlanru sallıyorlar, Patronun planı aksadı demektir. Fakat az üretime fırsat verirler mi hiç! Baş mühendis sözlerini sürdürüyor: 

— 70 metre ileriden, ayak açılacak yeniden. Iki ay sonra mutlaka damara ulaşalacak. Eğer aynı randımana varamazsak Albert ve Hügo kapatılacak. O damarlar unutmak gerek, diyor. 


Kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olan damarlarda işçiler şimdi daha hızlı çalışıyorlar 


“Hügo” da kömürün çıkarılması için hazırlığı tamamlanan bir damar. 

— Iki daman birden unutun, diye yineliyor baş mühendis. İşçileri tehdit ediyor. 
Iki damarın birden kapatılması, birçok işçinin işsiz kalması demektir. Işçilerde bir gerilim, bir endişe başlıyor. 

— Aman, diyorlar bazıları, kömür damarları kapanmasın da, varsın biraz daha hızlı çalışalım. 

Hasta olan kimileri doktora bile gidemiyor artık. “Yeter ki damarlar kapanmasın!” Patronların istediği de bu. Tehdidinde başarıya ulaşıyor baş mühendis. 
Şimdi bir ay öncesine göre daha hızlı çalışıyor işçiler, daha çok üretim yapıyorlar. Bir yıl öncesine göre sayıları daha az oysa, Üretimin artması yalnızca hızlı çalışmaktan değil, Bir de tekniğin ilerlemesi var kuşkusuz. teknik öyle başdöndürücü hızla gelişti ki, bin yılda bin metre yeraltna inildiği halde, son iki yılda 400 metre inmeyi başardı dev makineler. Maden ocaklânı hızla bu makinelerle donatılıyor. 
İşçiler hızlı da, yavaş da çalışsalar, madencilik dalında da yoğun işsizlik bekleniyor. 
İşveren ve temsilcileri bir an önce makineleri yerleştirmek ve işçilere de olduğun-Ga hızlı yol vermek için baskı yapmaktan tehdit etmekten çekinmiyorlar: Şimdi madenlerde bugün dünküne göre daha büyük bir birliğe gerek var. İşçiler ulus, düşünce ayırımı yapmadan sağlam birlik içinde olduklarını kanıtlamak zorundalar 
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Sayfa 7 


Amsterdam'daki büyük mitingde yabancı işçiler adına HTIB temsilcisi konuştu 


Hollanda'da memurların direnişi kamu hizmetlerini felce uğrattı 


Hollanda hükümetinin, memur maaşlarından yüzde 3,5 keserek silahlanma harcamalann artırma karanna karşılık, genel hizmetlerde çalışanların sendikaları ABVO-KABO'nun karanyla bir dizi eylem başlamıştı. Beş hafta süren eylemlerde ülke ve şehir içi ulaşımı felce uğradı, çöpler toplanmadı, posta işleri durdu, sokak lambaları belirli aralıklarla söndürüldü, zaman zaman onbinlik gösteri ve yürüyüşler yapıldı. Polisler bu eylemlere katılınca mahkeme karanyla önce polislerin, sonra da diğer memurların eylemlerini durdurmaları istendi. Hükümetin tutumunu protesto eden ve içinde yabancı örgütlerin de bulunduğu Amsterdam Platformu, memurların bu eylemlerini desteklemek için 29 Kasım günü bir miting düzenledi. Onbinin üstünde insanın katıldığı mitingde yabancı örgütler adına konuşan Hollanda Türkiyeli İşçiler Birliği (HTTB) Amsterdam Şube Başkanı Mustafa Ayrancı, “Hükümetin yerli işçiyle yabancı işçiyi, gençlerle yaşlıları, işçilerle memurlar karşı karşıya getiren bu politikası, çalışanların ekmeğini küçülrürken, tekellerin kârlarını iki misline çıkarıyor” dedi. Bu arada Hollandalı faşistler dağıttıkları bildirilerle bu eylemleri yürüten ve destekleyenlerin vatan haini olduklarını, sınırdışı edilmeleri gerektiğini söylediler. Mitingden sonra HT1B'nin bir heyeti ABVO-KABO Sendikası'na bir dayanışma ziyaretinde bulundu. 


Federal Hükümetin “erken emeklilik” önerisi ile tek hedefi var: 35 saatlik çalışma haftası konusunda hedef şaşırtmak — e PA VİN EY 


35 saatlik çalışma haftası mı, erken emeklilik mi? 


Ümit KÖSEOĞLU 


© Erken emeklilik yasa tasarısı, 35 saatlik çalışma haftası için savaşım veren sendikalar aleyhine Federal Hükümet ve patronların birlikte tezgahladıkları 


bir oyundur. 
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bir oyundur. A 
Federal hükümetin ve onun Çalışma'Bakam Norberi Blüm'ün erken emeklilik tasansını şu anda gündeme getirmesi bir raslantı mıdır? Hayır! Bakan'ın, sendikaların 35 saatlik çalışma haftası istemlerini koyulaştırdığı şu günlerde işverenin görevini bir koruyucu melek gibi üstlenmesi bir rastlantı mıdır? Yine hayır... 


Sendikalar ne diyor? 


1, Tasarının içeriği, ulaşmak istediği amaç ve sonup, haftalık çalışma süresinin 35 saate indirme sava» şımı veren $ işkolu sendikasını yalıtlamak, kamuoyunu sendikaların istemlerine karşı çıkartmak, erken emekliliği cazip gibi gösterip, birlik sendikalarının kendi içinde de dayanışmasını parçalamaktadır. Işverenlerin yıllardır denediği bu taktiği uygulama görevini bu kez Norbert Blüm üstlenmektedir. 

“Gönüllü, karşılıklı anlaşma ile” denilen tasan, konu Üzerinde işyeri anlaşması yapma olanağını ortadan kaldırarak, işçi temsilciliğini ve dolayısıyla da sendikaları dışlamakta ve işyerinde sendika üyelerini de birbirlerine karşı kışkırtmayı, dolayısıyla da savaş gücümüzü çökertmeyi amaçlamaktadır. 

Sendikalar hiçbir zaman emeklilik yaşının düşürük mesi istemine karşı çıkmamışlardır ve halen de çıkmamaktadırlar. Sendikaların karşı çıkığı, bu işlemin etkisiz ve geçici yasa tasarılarıyla yükünün çalışanlar üzerine yıkılmasının istenmesidir. Sendikalar emeklilik yaşının yasal olarak indirilmesinden, fakat bunun tüm çalışma alanında genel olarak yasal yol dan yapılmasından yanadır. Bu görev de Federal Parlamento'nun görevidir. Norbert Blüm'ün önerisi ise, hükümet öncülüğünde işverenlerin 3$ saatlik çalışma haftası sorumluluğundan kurtarma çabasıdır. 

Olayın ilgi çekici diğer bir yanı da, yaklaşık iki yıl önce sendikaların önerisi olarak getirdiğimiz, toplu sözleşmeler yoluyla erken emekliliği, kesin olarak reddeden işverenler birliğinin öneriyi bu kez hükümetle birleşerek önümüze “çözüm” diye getirmesi, kamuoyunun dikkatini sendikaların haflalık çalışma süresinin 35 saat olarak kısaltılması isteminden uzaklaştırma çabalarıdır. 


Işçi temsilciliği dışlanıyor 

2 Son brüt ücretin yüzde 65'i ile erken emek 
liliğe razı olan kişiden, gelir ve kilise vergisi, emek-Ulik ve hastalık kasasına aidat kesilmek istenmekte, diğer bölümü de işveren üstlenmektedir 

Son brüt ücretin saptanmasının hesaplanmasında bir defaya mahsus yapılan ödemeler, örneğin, izin parası, yil sonundaki noel parası ve diğer ödentilerin bu hesaplamaya dahil edilip edilmeyeceği, hesaplamada aylık kazancın mı, yoksa yıllık kazancın mı ölçü olarak alınacağı, toplu sözleşme ve kişisel anlaşmalara bırakılmakta, işçi temsilciliği dışlanmakta» dır. Ayrıca, erken emekli olmak isteyen işçiden daha az emeklilik ve hastalık sigortası kesileceğinden adı geçen kasalara, yani hükümetin kasasına daha az gelir girecektir. Ik bakışta “İşçden az kesinti yapılacak” diye cazip gibi görünmesine rağmen ardında yalar 


amaç başkadır. Erken emeklilerin, emeklilik ve hastalık sigortalarına daha az aidat ödemeleri nedeniyle, şuanda söylenmemesine rağmen kasalarda meyda- na gelecek açığın doldurulması, giderek çalışanların. 
sırtına yüklenecektir. Bu da, halen çalışanların aidatlarının gelecekte yükseltilmesi demektir. Olay, çalişanlar ile çalışmayanlar arasındaki dayanışmanın parçalanmak istenmesi değildir de nedir? 


Boşalacak işyerleri ne olacak? 


3. Erken emeklilik yoluyla boşalacak işyerine bir kişiyi veya işyeri arayan bir genci alacağına işverenin güvence vermesi ve bizim bu güvenceye inanmamız olanaksızdır. Olanaksızdır çünkü, işverenlerin söz verdiği ve en başta kendilerinin uymadığı binlerce örnek tanıyoruz. Ayrıca, işyerinin işsiz biri tarafindàn doldurulma işlemi Iş Bulma Kurumu (Arbeitsamt) ile işveren arasında halledilecek bir konu olarak görülmekte ve böylece işçi temsilciliğinin, işyeri teşkilat yasasından doğan, işe alınmalardaki karar hakkı etkisiz hale getirilmek istenmekte, kısacası işçi temsilciliği çalışanların çıkar temsilcisi olarak dışlamak» tadır 


Gönüllülük kalkıyor 


4, Bu zamana kadar geçerli olan, 59 yaşını dolduran ve bir yıllık işsizlikten sonra emekli olabilme uygulamasının yeni bir yasa ile sınırlanmak istenmesi, erken emekliliğin yeni yasa tasarısında hiç de kişinin gönlüne, isteğine birakılmadığına kesin bir işarettir, Çünkü bu haklan sınırlananlar istemeseler de, 


ils 


zorunlu olarak N. Blün'ün yüzde 65'lik erken emeklilik oyunundan yana olmayacaklar da ne yapacaklar? 
Bu nedenle yeni yasa tasarısının gönüllülükle falan alakası yoktur. Çünkü yaşlı emekçiler tek seçenek karşısında bırakılmakta, özünde kendi çıkarlarına uygun olmayan işleme zorlanmaktadırlar, 

5. Meslek hastalıkları a hiç çalışamamazlık ne 


deniyle emekli olabilme olanağının sınırlanmak is-- 


tenmesinin nedeni yukarda da belirttiğimiz gibi bu durumda olan işçilerin hükümete ve işverenlere daha ucuza, daha az masrafa yol açarak emekli olabilmelerinin sağlanmak istenmesidir 

Yukarıda da gördüğümüz gibi, çıkarılmak istenen $ yılla sınırlı erken emeklilik yasası, çalışanların çikanna değildir. 

Çalışma Bakanlığı hesuplarına göre, yasanın yürürlüğe sokulmak istendiği ve erken emekliliğin başlangıç yılı olarak kabul edebileceğimiz 1984 yılında $9 yaşını doldurmuş veya daha yaşlı, yaklaşık 700 bin emekçi bulunacaktır. Bu sayı, 5 yıl © k sınırlanan erken emeklilik hakkının son kullarılı yil olan 1988'de 750 bin'e varacaktır. Yine Çalışma Bakanlı» ği tahminlerine göre, başlangıçla 100 bin, sonunda 
400 bin yaşlı emekçi bu yasadan yararlanacaktır. 

Bakanın bu hesabı, diğerlerinin yanı sıra Üç ana bölümde tutarsızdır. 

1. Erken emeklilik yasası yoluyla alınmak istenen sonuç, yani işsizliği azaltma ve bu haktan yararlanacakların sayica saptanması hayalciliktir. 

2. Erken emeklilik, emekli olmak isteyen kişinin içinde bulunduğu maddi (parasal) duruma göre veri- 


lecek bir karar olup, ezici çoğunluk bu olanaktan yoksundur. 

3. Demir-Çelik işyerleri ve belirli otömobil fabrikalanında $9 yaşında emekli olabilme olanakları, hem de daha geniş parasal ve sosyal olanaklar zaten mevcuttur. 

SONUÇ 
© Yasa usansı, 35 saatlik çalışma haftası savaşımı veren sendikalar aleyhine Federal hükümet ve patronların birlikte tezgahladıkları oyundur. 


G Yasıtasınsı, birlik sendikamız DUB içersindeki işkolu sendikalarının dayanışmasını  torpillemeyi amaçlamaktadır. 


@ Yösü tasarısı, yeni Bonn hükümetinin düzensiz politikasının faturasını işçi ve emekçilere ödetme amacındadır. 


© Yasa tasarısı, işpiyasasını canlandırma konusunda kesinlikle yarar getirmeyecektir. 

Biz emekçiler olarak erken emeklilik uygulaması- nın ücret kaybına uğramadan, yasal emeklilik yaşının indirilmesi şeklinde gerçekleştirilmesinden yanayız. 


Bu nedenlerle de, Federal Alman hükümetinin $ yıl ile sınırlanan ve adına “gönüllü erken emeklilik” denilen yasa tasarısını reddediyor, sendikalarımızın tüm emekçiler yararına olan ve yeni işyerleri açılmasına yardımcı olacak 35 saatlik çalışma haflası istemini tüm gücümüzle destekliyoruz. Bu konuda kazanılacak zafer, yerli, yabancı, çalışan ve işsiz tüm emekçilerin olucaktır. 


Sayfa 8 


Sürgünde iki sanat 


SANAT/KÜLTÜR 


Angel ve Isabella Parra ile söyle 


“Bin teşekkür yaşama!..” 


Isabelle ve Angel Parra, dünyanın dört bir köşesine Şili'nin en güzel özgürlük, barış ve umut türkülerini götüren iki sanatçı, iki kardeş. Uzun sürgün yılları yaşama inançlarını kırmamış, aksine daha da bilemiş. Gitarlarının tellerine vurup ta “Gracias à la vida!” (“bin teşekkür yaşama”) derken elde mi katılmamak Parra'lara? 


Isabel ve Angel Parra ile bir dizi konser verdikleri Bobino'da görüşeceğiz. Paris'teki Bobino, ünlü sanatçıların boy gösterdiği bir “müzikhol”, daha Türkçesi gösteri yeri diyelim isterseniz. Konserin hemen ardından, sahnenin gerisindeki o küçücük sanatçı odalarına daliyoruz. Karşımıza önce Angel çıkıyor, kısacık boylu, kara saçlı, kara bıyıklı cin gibi bir adam. Sorularımızı beklemeden bir yandan başlıyor anlatmaya, bir yandan da elinde koca bir havlu, alnında biriken boncuk boncuk terleri siliyor. 
“Barış, diyor, bugünün en can alıcı sorunu. Hem barış insanın her alanda yarati- a olabilmesi için kaçınılmaz bir koşul. 
Tüm akhbaşında, kasketini önüne koyup- ta düşünen insanın barışı savunması gerekir. Doğrusunu isterseniz, bir nükleer savaş sonrasında dünyanın durumunu gözlerimin önüne getiremiyorum. Korkunç bir şey olmalı!” 

İsabelle de bize katıldı, sözü Angel'in bıraktığı yerden alıp sürdürüyor: “Barış, yaşamın ta kendisi, onun için insanlar barış içinde yaşamalılar. Ölüm füzeleri Avrupa'nın gündeminde, tehlike çok yakınımızda, karşı çıkmayıp da ne yapmalı? 
Bombalardan nefret ediyorum. Yaşamı seviyorum, ölümü değil!” 


Bitişikteki locadan, telleri gerilen bir gitarın tınıları geliyor, hemen ardından bir Şili türküsü yayılıyor “müzikhol”ün boş koridorlarına. “Bir sürgün türküsü diyor, Isabelle ve hemen ardından ekliyor, biliyor musun; ülkemizden uzak olsak da, müziğimiz her geçen gün biraz daha evrimleşiyor. Doğru, birçok türkümüzün konusu, sürgündeki günlük yaşam, özlemler, umutlar... Ama bu da bir tür ya- 


yor Isabelle Parra, o denli çok aile paramparça ki, binlerce Şilili kadın, ülkelerindèn kilometrelerce uzakta yaşamlarını sürdürüyorlar. Bugün ülkede kalan kadınlar için yaşam koşulları son derece güç. 
Ama kadın var, kadın var... Bir yanda berşeyleri olan kadınlar var, varsıllık içinde yüzüyorlar; öte yanda da hiçbir şeyi olmayanlar, ve öyle çok ki bu sonuncular. 
Bir dilim ekmek için en akıl almaz işlerde çalışıyorlar. Yalnız şunu unutmamak gerekir, Şilili kadın hergün savaşıyor. Aç sefil de kalsa yılmadan savaşıyor.” 


Isabelle'in, üzerinde önemle durduğu konulardan biri, sanatçının yaşamı değiştirme sürecindeki yeri. “Sanatçı, diyor, tüm çabalarını özgürlük savaşımı doğrultusunda yoğunlaştırmalı, bu da halkimı ve kültürünü derinlemesine tanımak - tan geçer. Sanatçı toplumsal bilinci yansıtır. Ayrıcalıklı bir insandır sanatçı ama bu ayrıcalığım bir amaç doğrultusunda değerlendirmeli, bu barış, özgürlük, demokrasi olabilir...” 

Isabelle ve Angel Parra 1977'de Türkiye'ye davetliydiler. Bu serüvenli yolculuk belleklerinden henüz silinmemiş: 

“TIP'in davetlisiydik, diye anlatıyor Angel, ülkenizdeki dayanışma havası bizi çok etkilemişti o günler... Sokaklarda binlerce afiş, kitapçılarda, sergilerde Şili üzerine kitaplar, broşürler... Istanbul'da on bin kişinin önünde şarkı söyledik, Izmir- de de bir o kadar dinleyicimiz oldu Spor ve Sergi Sarayı'nda. Ankara'ya gelince işler karıştı. Uçak Esenboğa'ya inince pilot yanımıza gelip, ilkönce bizim inmemizi istedi. Diğer yolcular yerlerinden kıpırdamıyorlardı. Dışarıya baktım uçağı jandarma çevirmiş, merdivenin önünde bir jip bekliyor. Neyse, saatlerce değişik dillerde 


Fotoğraf: Türkiye Posta 


ANGEL ve İSABELLA PARRA 
Sürgünde iki anti-faşist savaşçı, iki antifaşist sanatçı 


Ankara'lı birçok aydın, avukat, gazeteci, olsa ülkenizdeki bazı sanatçılarla birlikte sanatçı, partililer havaalanına gelip ser- ( çalışina olanağımız oldu diyor Angel, besi bırâkılmamız için çaba gösterdiler, özellikle Türkçe'ye çevrilmiş dayanışma sonunda polis bizi ilk uçakla Almanya yö- şiirleri üzerinde. O dostluk, dayanışma 


Türkiye Postası, 16 Aralık 1983 


Filistin halkı ateşin ve ihanetin içinde yaşıyor ve savaşıyor. Filistinli çocuklar ateşin ve ihanetin içinde büyüyor, yetişiyorlar... ve Filistinli sanatçılar ateşin ve ihanetin içinde yazıyor, üretiyorlar. Türkiye Postası bu sayısında çağdaş 
Filistin şiirinin en ustalarından birinin 


Mahmut Derviş'in 


iki ürününü sunuyor. Ahmet 
S. Giritli'nin çevirisinden sunduğumuz iki şiirin ilgi ve beğeni toplayacağı inancındayız. 


© 
Ay dönümü 


Ay dönümü 

Bir türkü takılmış dilime doğduğum kentten 

sen uyu bacım 

uyu da türküyü yazayım zincire vurmuşlar seni 

acıların ırmak olmuş 

ben oralarda yasaklıyım bacım kentimin meydanları yasaklı 


Küçücüktük koskocamandı ağaçlar sen anamdan da güzeldin. 
doğduğum kentten de 


Nerelerden çıkıp geldiler 

halbuki bizimkiler 

dikenli otlar ve inançlarıyla 

nasıl da çevirmişlerdi bademlikleri 


Yaşamı düşünüyoruz 

sabırsızlıkla 

ve görmüyoruz ağladığını kimsenin 

geride kalanlar için 


Yağmaladılar bacım vücudunu ayrımsamadım 

elimin çamuruna karışmış 

bir bal damlasına dalmıştımı 


Bir türkü takılmış dilime doğduğum kentten 


müzün konusu, sürgündeki günlük yaşam, özlemler, umutlar... Ama bu da bir tür yaşam. Önemli olan, sürgünde de onurla yaşamayı, savaşmayı öğrenmek.” 
Isabelle'in şarkılarında Şili'li kadın ayn bir yer tutuyor. “Bügün, diye sürdürü- 


bekliyor. Neyse, saatlerce değişik dillerde sorguya çekildik. Ben yalnızca Ispanyolca konuşurum deyip soruları yanıtlamadım. 
Sonra bizi havaalanı binasının dördüncü katında bir hücreye kapattılar, Bu arada 


besi bırakılmamız için çaba gösterdiler, sonunda polis bizi ilk uçakla Almanya yönüne sınırdışı etti.” 

Isabel ve Angel Parra, Türkiye'de tanıma olanağı buldukları sanatçı dostlarını da unutmuyorlar: “Kısa bir süre için de 


özellikle Türkçe'ye çevrilmiş dayanışma şürleri üzerinde. O dostluk, dayanışma ortamı unutulur gibi değil bugün çok uzaklardan da olsa tümünü aym duygularla selamlıyorum. Teşekkürler, selâmlarımızı iletecek olan Türkiye Postası'na...” 


İsveç'te İhsan Aydın'ın sergisi 


İsveç'te yaşamakta olan tanınmış ressam /hsan Aydın kısa bir süre önce 
İsveç'in Norrköping kentinde yapıtlarını sergiledi. Yukanda 
Aydın'ın Anadolu insanının dinmeyen acısını dile getiren bir yağlıboya çalışması görülüyor 


Ankara Sanat Tiyatrosu 
“Güneyli Bayan”ı sergiliyor 


Tülay German Fransız TVsinde 


TÜLAY GERMAN 


Fransız televizyonu 25 Kasım'da “Akdenizli Kadınlar” programi çerçevesinde ünlü sanatçı Tülay German's yer verdi. Annie Zorz'un hazırladığı yapımı müzisyen François Rabbath sundu. Er dem Buri'nin Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan ve Nazım Hikmet üzerine beste ve düzenlemelerini başarıyla yorumlayan Tülay German, “Nasıl ki Pir Sultan Abdal padişaha baş kaldirdi diye asıldıysa bugün de Türkiye'de insanlar düşüncelerinden dolayı işkence görüyor, asılıyor...” 
dedi. Aynı programda Eve Griliguez de Nazım Hikmet'ten şiirler okudu. 


“Ozanımıza sahip çıkalım!” 


Batı Berlin'de Hür Üniversite Öğrenciler Grubu, beyin kanaması geçiren ve teda masraflarını karşılayabilecek durumda olmayan ozan Hasan Hüseyin'ledayanışmayı yük- * 


seltmek amacıyla “Ozanımıza sahip çıkalım "belgisi altında Somut Gazetesi'nin başlatlığı dayanışma kampanyasını destekleme kararı aldılar. 


Nizamettin Arıç Batı Berlin'de 


Tiyatro Karavan'ın girişimiyle Batı Ber- 


A 


Ankara Sanat Tiyatrosuyeni sezonun ilk oyunun- da Bilgesu Erenus'un 1945 sonrası Amerika'sında ün yapmış yazar Lillian Hellman'ın yaşamından uyarladığı “Güneyli Bayanı "nı sergiliyor. 
“Güneyli Bayan”, McCarthy'nin aydın kıyımı döneminde “Amerikan Aleyhtarı Faaliyetler Komitesi"nin kuruluşunu ve Lillian Heliman'ın da kara listeye alınarak bu komitede hesap verişini anlatıyor. Rutkay Aziz tarafından sahneye konulan bu oyunda, rolleri 12 ayrı kişiyi oynayan Rutkay Aziz ve Lillian Hellman'ı oynayan Isik Yenersu paylaşıyorlar. 


y Aziz, AST'ın bu sezonunun ilk oyunu 


IŞIK YENERSU 


için şöyle diyor: “En azından kişisel ahlakımızı, kişisel namusumuzu korumamız gerektiğini vurguladığımız için mutluyum.” Bugünkü Türkiye'de anlamlı bir 


vurgulamadır bu. 


lin Teknik Üniversitesi'nin Audi Max salonunda Kürt ozanı Nizamettin 
Arıç bir konser verdi. 14 müzik enstrümanı çalan Anç 12 
Eylül sonrasında yurdunu terkederek 
Federal Almanya'ya gelmek zorunda kaldı. Şu anda 1978 yilında Ağn'da verdiği bir konserden ötürü hakkında 15-20 yıl ceza istenen bir dava sürüyor. 


sen uyu bacım uyu da türküyü tenime işleyeyim. 
işler gibi bir döğmeyi, 


o 
Toprağın türküsü 

Değiştiriyorum sözcükleri 
Toprak: ruhumun uzantısı oluyor 


Blerim: yaraların gelip durduğu bir liman 


Çakıl taşı: kanatlar 
Kuşlar: badem ve incir 
Kaburgalarım birer ağaç oluyor Koparıp göğsümün incirinden 

bir dal 
Atıyorum, atar gibi bir taşı Fatihlerin tankına 


kısa kısa...kısa kısa 


Yayın 

PARIS'TE yayımlanan aylık yazın dergisi Europe Kasım-Aralık sayısını Çağdaş Türkiye yazarlanna ayırdı. Aralannda Ahmet Haşim, Yahya Kemal, Nazım Hikmet, Edip Cansever, Ece Ayhan, Ataol Behramoğlu, Sabahattin Ali, Orhan Kemal, Sait Faik ve Nedim Gürsel'in bulunduğu yazarlann şiir ve düzyazıları bu sayıyı oluşturuyor. Europe dergisi 1974 yılı Kasım-Aralık sayısını büyük ozan Nazım Hikmet'e ayırmişti. 

Tiyatro 

PARIS'TEKI Marianik Revillion Tiyatro Topluluğu, Cité Intermationale'de Yaşar Kemal'in romanı “Yılanı Öldürseler”i sahneye koydu. 


Sergi 

RESIM çalışmalarını Finlandiya'da sürdüren Türkiyeli sanatçı Melek Mazici San, Turku kentinin Wainö Aaltenon müzesin- de bir sergi açtı. 1981'de Finlandiya'ya yerleşen Sarı, Istanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi mezunu. Sanatçı daha çok pan- tür, dokuma ve yapıştırma türünde çalışmalar şergiliyor. 

ELEKTRIK ampulünün bulunuşunun 
100. yıldönümü nedeniyle Fransa Elektrik Kurumu 10 Aralık-5 Şubat tarihlerinde ELEKTRA adlı bir sergi açıyor. Elektrik ve elektronik araçlarını kullanan sanatçıların katıldığı sergide, Ni/ Yaltervideo çalışmalanni sunuyor. 


Amerika yeni bir Vietnam'ın eşiğinde mi? 


ABD ve İsrail ortak bir 


komutanlık oluşturuyorlar 


Kasım ayı sonunda Reagan yönetiminin Israil Başbakanı Shamir ve Lübnan devlet başkanı Cemayel ile yaptığı yoğun politik temasların ardından, ABD ile Suriye arasında bir süredir gergin olan ilişkiler bombalı-kanlı çatışmaya dönüştü, Aralık ayı başında ABD savaş uçakları Lübnan'daki Suriye birliklerini ve Lübnan'lı yurtseverlerin mevzilerini bombaladılar, Saldırısırasında iki ABD savaş uçağının düşürülüp, iki hava pilotunun esir alınması pekçok kişiye “ABD yeni bir Vietnam'ın eşiğinde mi?” sorusunu sordurdu. Saldırı emri bizzat Baş-Reagan'ın kendisi tarafından verilmiş- 


* tsrail- ABD Işbirliği Anlaşması 

Saldırının öncesinde İsmil Başbakanı Shamir'in ABD ziyareti sonunda varılan anlaşmaya göre Reagan yönetimi Israil ile daha sıkı bir işbirliğine girmeye ve ortak bir politik-askersel komutanlık oluşturmaya karar vermişlerdi. 

Yeni anlaşma ABD'nin bölgedeki politikasında daha saldırgan biraşama, Suriye'yi Lübnan'dan çıkarma yönünde yeni bir plan ve İsrail'in işgal ettiği alanlarda kalmasını Kesinleştiren bir adım olarak değerlendirildi, Lübnan Komünist Partisi anlaşmanın Washington tarafından İsrail'e, Suriye'ye ve Lübnan ilerici güçlerine karşı saldırıya geçme yönünde yakılmış yeşil ışık olduğunu belirtti. 


ABD ve Israil arasındaki yeni işbirliği anlaşması ABD'nin Ortadoğu politikasında daha saldırgan bir aşama, Suriye birliklerini Lübnan'dan çıkartma ve Lübnan jandarmalığını doğrudan İsrail'e terketme yönünde yeni bir plan ve İsrail'in işgal ettiği alanlarda kalmasını kesinleştiren bir gelişme olarak değerlendiriliyor. 


mmm 

Böylece ABD, son 15 aydır Ortadoğu'da sürdürdüğü sözümona tarafsız arabuluculuk rolünü değiştiriyor, Israil ile açık bir işbirliğine giriyordu. ABD yönetiminin kimi Ortadoğu uzmanlarına göre “Rrwgan'ın pekçuk şey verip karşılığında hiçbir şey almadığı”bu anlaşmaya göre İsrail, gelecek mali yıl için bir milyar 275 milyon 
dolarlık karşılıksız askeri yardımı ve 910 
milyon dolarlık ekonomik yardımı garanti altına almıştı. İsrail'e jet savaş uçaklarının üretimi için de aynca 550 milyon dolarlık yardım sağlanmıştı. Böylece Shamir ABD'den, enflasyonun yüzde 175 civarın- da ve kişi başına dış borcun $ bin dolar 


olduğu İsrail'e, ekonomik sorunları da halledebilme perspektilleri ile döndü. 

Reagan yönetiminin anlaşmadan hiçbir şey sağlamadığı ise kuşkusuz yanlış bir deerlendirme idi. ABD-Israil ortaklığı Lübnan'i ABD uçaklarının dövmesiyle kendisini hemen hissettirirken, birçok Yorumcu da bu anlaşmayı ABD'nin Lübnan jandarmalığını doğrudan israile terketmesi şeklinde yorumladı. ABD, Lübnan'da askersel tırmanmayı ve emperyalizmin çikarlarına uygun çözümü İstuil'ebırakacaku 

Aynca, israile sağladığı yardımlarla, yaklaşan başbakanlık seçimlerinde Amerikalı Yahudilerin oylarını almayı da hesaplayan Reagan, yeni seçimler arifesinde ABD deniz piyadelerini daha çok işe sokup, Amerikan kamuoyunun olumsuz tepkisini çekmek de istemiyordu. 

Dahası ABD, Israil ile daha sıkı işbirliği içinde Israil limanını 6. Filo için kullanma» yı ve Basra Körfezi'ni ortak savunmayı hodeflemekteydi. 

Israil Başbakanı Shamir'den sonra Lübnan devlet başkanı Cemayel ile konuşan Reagan, ona da Lübnan ordusunun özetlikle ABD askeri uzmanlarınca güçlendirilmesi yönünde söz verdi. Böylece Reagan, Lübnan hükümeti ile Israili Suriye birliklerine, FKÖ ve Dürzilere karşı ortak hareket etmeye zorluyordu. 


Denktaş, bağımsızlık ilanından faydalanarak, özgürlüklere son vermek on vermek istiyor 


Kıbrıs'ta bağımsızlık ilanından 


sonra beyaz darbe mi? 


© Kurucu Meclis ile parlamento- daki hassas dengeyi kendi lehine değiştirmek isteyen Denktaş, yapılacak yeni Anayasa ile 


li olabilecek bazı değişiklikleri de şimdiki meclis yapmalı ve KKTC Meclisi'nin yeni Üyelerinin seçimi için en Uygun zamanda seçimlere gidilmelidir 

Jer iki muhalefet partisi de bağımsız hk illanmi hem Kibris Türk topluluğu” 


ta, “Rumlar görüşmelere yanaşmazsa biz de Türkiye'ye bağlanın” gibi emellere alet olunmaması Üzerinde durmaktadır» lar. Bağımsızlık ilan edilmesine karşın, federasyon yönündeki arayışlardarn vazgeçmemek, aksine bu arayışları iki toplum 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SSCB'de fiyatlar yine düşürüldü 


Sovyetler Birliği'nde Aralık ayının birinden itibaren başlatılan yeni fiyat uygulamasına göre halılar yüzde 20, tütüne ilişkin maddeler yüzde 26-30 arası, renkli televizyonlar yüzde 17, buzdolapları yüzde 15, film ve fotoğrafa ilişkin araçlar yüzde 25-30 arası ucuzlatıldı. Bu uygulama ile bu yıl içinde ikinci kez fiyatlar- da indirim yapılmış oldu. İlki Nisan ayının 25'inde yapılmıştı, Bilindiği gibi Şovyetler Birliği'nde çeşitli araç-gereç ve hizmet fiyatları yıllardır belirli bir dengeyi koruyor. Son 28 yıldır, fiyatlar sadece 9 puanlık, (yani 41 ise 50'ye ulaşmak gibi) bir artış gösterdi Oysa aynı dönemde ücret ve maaşlar 2.5 kat, köylülerin gelirleri ise 3 kat artn. 


Pershing-2'lerden köşeyi kimler döndü? 


ABD Ticaret Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, 1983 yılında Amerikan tekelleri yüzde 52'lik bir kâr artışı sağlayarak 246.2 milyar dolar kâr elde etmişlerdir. Bo miktar, bügüne dek kriz dönemlerinde ede edilen en yüksek kâr oram olmaktadır. Pershing-2 projesinde ise fazla kân elde eden Martin Marietta şirketinin Öretim maliyeti 
17 milyar dolar olduğu tahmin 
ediliyor, Reagan yönetimi, M. Marietta, Bendix, Goodyear gibi Pershing-2'lerin üretiminde payı olan silah tekellerine verilmek Üzere aynca halktan bir milyar dolar vergi topluyor. Çelik sanayiinde 1983 Mart ayından 1986'ya kadar geçerli olan sözleşmeye göre ücretler yüzde dokuz düşürülecek ve yıllık izinler bir bafta kisallacak. Yapılan tahminlere göre çelik sanayii tekelleri bu sözleşmeyle iki milyar dolar kazanırken, bu süre içinde her çelik sanayii işçisi 
12 bin dolar kaybedecek, 


Kasım ayı sonunda da Pentagon, iik kez yeni lazer ışını silahlarını denedi. Bu silahlar uçuş durumun- daki kanatlı roketleri ve radar tesislerini yokedebilecek. Silahların Dmed lin alen dl 


faaliyeti tatil etme yetkisiyle donanmış otoriter bir hükümete zemin hazırlayacak 


Geçen sayımızda gazetemize ulaşan haberlere göre Kıbrıs'ın kuzey kesiminde ayn devlet ilan edilmesine karşı oldukları halde o yönde oy kullanmış olan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) bugüne dek ortaya koydukları endişeleri koruduklarını bildirdiler. Iki partinin endişeleri, özellikle Denktaş'ın bağımsızlık ilanından yararlanarak toplumun iç yapısını değiştirmeye, başkanlık sistemini getirmeye ve anti-demokratik bazı uygulamalara yönelmesin- den, yeni bir kurucu meclis oluşturup, yeni bir Anayasa yapmayı amaçlamasin- dan kaynaklanıyor. 


Denktaş 

ne yapmak istiyor? 

KKTC'nin ilanı ile siyasal gücünü arttiran Denktaş, bundan faydalanarak, meclisteki şimdiki hassas dengeyi dıştan alacağı temsilcilerle kendi lehine değiştirmek istiyor. Şimdiki durumda 40 kişiden oluşan Kıbrıs parlamentosunda 13 TKP, 6 
CTP, bir bağımsız ve Denktaş'ın UBP'- den 20 milletvekili yeralıyor. Meclisin bugünkü yapısından memnun olmayanlar ile oy sorunu olmadan milletvekilliği elde etmek isteyenler, toplumun şoven ve geri-Gi kesimleri Denktaş'ı destekliyorlar. 

Nitekim KKTC'de kurucu meclisin oluşturulmasına oybirliği ile karar verilirken karara göre meclise yeni alınacak 
30 üye için devlet başkanına 10, Devlet 
Başkanı eski yardımcısı Küçük'e 1, varlıkları genel olarak Denktaş'a bağlı, güdümlü bazı dernek ve birliklere de birer kontenjan verilmesini benimsemiştir. 

Yapılacak yeni anayasa ile Denktaş “güçlü bir yürütme” kurulmasına zemin hazırlamak istemektedir. “Güçlü yürütme”, her türlü siyasal ve sendikal faaliyeti de tatil etme yetkisi ile donanmış daha otoriter bir hükümettir. Böylece, işçilerin, köylülerin, aydınların sendikal örgütlenme ve düşünce özgürlükleri ellerinden alınarak, demokrasi güçleri susturulacak, KKTC, büyük burjuvazinin talepleri doğrultusunda, çok uluslu şirketler için dikensiz gül bahçesine dönüşecektir. 


Muhalefet ne diyor? 


TKP ve CTP Kurucu Meclis'in oluşturulmasına karşı çıkmışlar, Anayasa ve demokrasiyi savunmaya devam edeceklerini açıklamışlardır. Bu partilere göre Anayasa'da bağımsızlık ilanından sonra gerek- 


“ Her tki muhalefet partısı de bagimsizbk ilanının hem Kıbrıs Türk topluluğunu, hem de Türkiye'yi zor koşullara sürükleyebiledeği konusunda endişeler taşımak- 


CTP Genel 
Başkanı Özgür ve TKP Genel 
Başkanı Bozkurt 
Anayasa'nın anti-demokratik şekilde değiştirilmesine karşı direniyorlar. Oy sorunu olmadan milletvekilliği elde etmek isteyenler ile, toplumun şoven ve gerici kesimleri ise 
Denktaş'ı destekliyorlar 


geçmemek, aksine bü arayışları iki toplum olarak karşılıklı olarak sürdürmek gerek» tiğini vurgulamaktıdırlar 


vaş tehlikesini daha da arttıracağı bildiriliyor. 


Bahçesinde roketler olan bir site 


Ialyu'da Sicilyu Adası'nda 112 Cruise roketinin yerleştirileceği Comiso kentinde bu roketlerin bakımından sorumlu 5 bin kadar ABD askerinin aileleri ile yerleşmesi için evler, golf sahaları, dükkanlar, parklar, sinemalar vb. t- 


sislerden oluşan bir site planlanıyor. Sicilya 10) 


ndaki bu mini-Amerika, 


ABD'den “Ban Avrupa'yı sanınmak üzere!” gelen görevlilere her türlü kolüyhës sağlayacak biçimde düzenleniyor. Öte yanda Itlya'da vurguncuların ve Malta'nın daha şimdiden, cepleri dolar dolu dosilarına bitli yaşam sunmaya 


hazırlandıkları; Comise kentinde villalar yapmak üzere toprak sann aldıkları 


bildiriliyor. 


Ortak Pazar'da yine hiçbir sonuca varılamadı 


Aralık ayı başında Alina'da yapılan Ortak Pazar üyesi 10 ülkenin devlet ve hükümel başkanının katıldığı zirve toplantısı hiçbir sonuç alınamadan sona erdi. Mali sorunlar, Ispanya gibi güney Ülkelerinin Ortak Pazar'a üye olması ve diğer sayısız sorunun çözZümü konusunda birbirine tümüyle zn görüşler ortaya atılması, toplanti- 


dan hiçbir yazılı belge çıkmaması s0- nucunu doğurdu. 

En son verilere göre işsizlerin Sayısınını 12 milyon 100 bine yükseldiği, yani faal nüfus içinde dokuz kişide bir kişinin işsiz olduğu Ortak Pazar ülkelerinde, işsizlik sorununun çözümü konusunda da tek söz edilmedi. 


Kış Dönemi Toplantılarının gündemindeki en önemli madde klasik silahların geliştirilmesiydi 


NATO silahlanma yarışını her alanda tırmandıracak 


6-7 Aralık tarihinde NATO ülkeleri savunma bakanları Pershing-2 ve Cruise roketlerinin Avrupa'ya yerleştirilmeye başlarımasından sonra Brüksel'de ilk toplanulanını yaptılar; Toplantının gündemindeki en önemli madde konvansiyonel (klasik) silahların geliştirilmesi ve teknolojik bazı yeniliklerin bu silahlara da uygulanmasıydı. 


Avrupa'daki NATO Kuvvetleri Başkomutam Amerikalı General Rogers iki yil- dan beri bu silahların moderleştirilmesi için Avrupalılan mali özverilere zorlama yönünde kampanya açmış bulunuyordu. 
NATO kararları gereği pakt üyesi ülkelerin savunma bütçelerini her yıl reel sayrlarla yüzde üç arttırmaları öngörülmüş durumda. Avrupa ülkelerinin bu yüzde üçlük artışa ayak uydurmakta güçlük çekmelerine karşın General Rogers savunma giderlerindeki artışın yüzde dört olmasım istiyor. Ancak, Belçika Savunma Bakanı'nın açıkça ülkesinin yüzde üçlük bir ar- 


Yunanistan ve Danimarka'nın yeni roketlere karşı tavır alması, Ispanya ve Belçika'nın çeşitli konulardaki farklı görüşleri pakt içindeki 


çatlakları gözler önüne serdi 


ışı kabul edemeyeceğini bildirmesi vetoptanti sonunda yayınlanan bildiride de bu artıştan söz edilmemesi, kapitalist ekonominin krizini daha da keskinleştirecek askeri harcamalar karşısında bazı Avrupa ülkelerinin çekingen davrandıklarını gösteriyor. 

Bu tereddütlere rağmen Reagan yönetimi son toplantıda NATO üyesi Avrupa ülkelerine konvansiyonel silahlann modemleştirilmesi yönünde bazı adımları attirmayı başardı. Böylece bu alanda da silahlanma yarışının urmanma olasılığı ortaya çıktı. 


Klasik silahların moderleştirilmesi yönünde en önemli adimi ABD ve Federal Almanya arasında imzalanan “Orta Avru- 


pa'nın Hava Savunmasını Güçlendirme” anlaşması oluşturuyor. Bu anlaşmaya göre ABD Federal Almanya'ya 12 adet “PATRIOT” uçaksavar füzesi birliği verecek. Buna karşılık Federal Almanya da topraklarındaki üç ABD üssünü korumak için 27 tane “Roland” tipi füze birliği oluşturacak, Bu anlaşmanın mali portesi üç milyar dolara ulaşıyor. 

8-9 Aralık tarihlerinde yapilan NATO Dışişleri Bakanları toplantısı ise, ABD ve NATO ülkelerinin kamuoyunda yarattığı olumsuz etkileri silmek için yapılan manevra niteliğinde demeçlerle geçti. Dışişleri Bakanları, Sovyetler Birliği'nin silahszlanma (görüşmelerini kesmesinden üzüntü duyduklarını belirterek tam bir ikiyüzlülük örneği verdiler. 


Öte yanda NATO içinde “birlik ve beraberliğin” resmi görevlilerin söylediği kadar güçlü olmadığı da bir sır olmaktan çıkmış durumda. Yunanistan ve Danimarka'rın yeni füzelere karşı tavır almış olmalan, İspanya'nın pakta üye olma konusundaki çekingenliği, Belçika'nın asker harcamalarını arttırmayı reddetmesi ve bu nedenle hava savunmasının mödermleştirilmesine katılmaması, Yunanistan Başbakanı Papandreu'nun Ege Denizi'ndeki manevralar konusunda Türkiye ve NATO organlarına yönelttiği eleştiriler, pakt içindeki çatlaklar gözler önüne seriyor. Bu durumda devamlı “birlik ve beraberlik” ya da “kararlılık”tan dem vurmak biraz da karanlıkta ıslık çalmaya benziyor. 

Ortak Pazar'ın acıklı durumuna bakarak Genel Sekreter Luns'un açılış nutkunda üstü kapalı olarak söylediği gibi "NATO - nun durumu Ortak Pazar'inkinden iyi” demek belki olanaklı. Ancak bunun tersini söylemek de olanaklı. “Ortak Pır zar'ın durumu NATO'dan da beter.” 


Sayfa 10 


Türkiye Postası, 16 Aralık 1983 


Adada kardeşçe yaşamak isteyen halkları birbirine düşüren katliamların içyüzü 


Kıbrısta 25 yıldır kim,kimi, niçin 


© Yillardir Kıbrıs Türkleri ve Rumlarının milliyetçi kesimleri, onların yayın organları, Türkiye ve Yunanistan'ın boyalı basını Kıbrıs sorunu konusunda aynı temayı işler durur. Türk basını yaygarayı koparır: “Rumlar, Türkleri yıllardır eziyor, katlediyor, ya taksim ya ölüm!” Ve ardından kanlı fotoğraflar sergilenir. Yunan basını haykırır: “Türkler Rumlara baskı yapıyor, topraklarımızı işgal ediyor. Öyleyse ENOSIS, yani adayı Yunanistan'a ilhak!” Ve yine ardından katledilmiş, ya da kayıp insanların uzun listeleri ve kanlı fotoğraflar...Niçin ve kimin eliyle işlenmektedir bu cinayetler? Birbirini öldüren iki halk mıdır? öl- 


dürülenler en başta kimlerdir? 


Biraz geriye, Ikinci Dünya Savaşı sonra» sa yıllara gidersek, adanın Ingiliz sömürgesi olduğu dönemde, Kıbrısi Rum ve Türk demokratlarının, bağımsızlık hareketinin örgütlenmesinde ortak mücadele yürüttüğünü görürüz, Kıbrıslı ilerici Türkler ve Rumlar 1941'de kurulan Kıbrıs emekçi halkının partisi AKEL içinde, sendikalarda, kooperatiflerde ve diğer yığın» örgütlerinde İngiliz sömürgecilere, Rum ve Türk şovenistlere, gericilere karşı ortak çıkarları için örgütleniyorlar. 


Ada halkının arasına düşmanlık tohumlan ilk kez bu direnişi ve bağımsızlık mücadelesini durdurmak isteyen sömürgeciler tarafından ekiliyor, Ada üzerindeki egemenliğini kaybetmek istemeyen In- 


mua Ben yanmasam, Sen yanmasan, biz yanmasak!.. memm 


Bu insanlar ve daha birçokları, Rum ve Türk halkının kardeşliğini ve barışı savundukları için faşist Türk çetelerince katledildiler, 


giliz emperyalizmi, iki halkın arasında da bulunan şoven ve milliyetçi, gerici unsurlarla işbirliği yaparak Rumlar ve Türkler arasında milliyetçi duyguları körüklüyorlar, 

Bir yandan kendisine yönelik her türlü hareketi bastırmak amacıyla 1955-59 arasında sıkıyönetim sürdüren sömürge yönetimi, öte yanda 1958”lerde Kıbrıs Türk liderliği ile işbirliği içinde terörist çetelere, adanın Rum topluluğuna ve özellikle Rum ve Türk Kıbrıslı ilericilere saldırılar düzenletiyor. Türkiye'deki Menderes hükümetinden de yardım alan ve adada Ingiliz ordusunun desteğiyle terör estiren TMT (Türk Mücahitleri Teşkilatı) bu dönemde kuruluyor ve bir cinayetler zinciri başlıyor. 


yin organı olan “İnkilapçı” Gazetesi, emperyalizmin çıkarlarına hizmet etmediği, halkların kardeşliğini savunduğu için 1955'de kapatılmıştı. 


Ayhan Hikmet-Ahmet Gürkan: 23 Nisan 1962'de, Denktaş ve Küçük'ün faşist çetelerince pusuya düşürülüp öldürüldüker, Her ikisi de dostluk ve barışı savunan ve gittikçe güçlenerek, günlük gazete olmaya hazırlanan Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarlarıydılar, Onların katli ile Cumhuriyet'in demokratik sesi de susturuldu. 


ervid Kavasağin: İl Nisan 1967'de 


öldürüyor? 


NATO Radar istasyonları 


Kuzey Kibns 
Türk Cumhuriyeti 


Osmanlı 


işgalinden 
NATO işgaline... 


© 157) yılından, 1878'e kadar Osmanlı işgali altında olan Kıbrıs adası, o tarihte Ingiltere'ye teslim edildi. 
1914 yılında İngiltere'ye bağlanan 
Kıbrıs, 1925'de, “kraliyet sömürgesi” sıfatını kazandı, Daha sonra “Royal Air Force'un (Kraliyet Hava Kuvvetleri) önemli bir üssü oldu. 
© il. Dünya Savaşı sırasında Kıbns'ın Yunanistan'a ilhakını isteyen “Enosis” hareketi güçlendi. 1941'de Kıbrıs emekçi halkının ilerici Partisi AKEL kuruldu. 

G 112 Ağustos 1954'de sömürgetiliğe karşı yapılan yığınsal yürüyüşten sekiz gün sonra Yunanistan, Birleşmiş Milletler'den Kıbrıs konulu bir konferans toplanmasını istedi, © 29 Ağustos-7 Eylül 1955 arasında İngiltere, Türkiye ve Yunanistan Kıbrıs sorununu görüştüler, Konferans, sonuçsuz kaldı, Aynı yıl EOKA (Kıbrıs Savaşçılarının Ulusal Örgütü), sömürgeci yönetime karşı silahlı savaş başlattı. 

@ 1956-60 yıllarında Ingiliz sömürgeciler, adadaki gerici Kıbns Türk lideri ve Türkiye'deki Menderes hükümetinin desteği ile adayı bölücü bir politika izlediler, 

g 1959'daZürihvelLondra'daimzalanan Kıbrıs anlaşmaları ile yapılan yeni Anayasa'ya göre İngiltere, Yunanistan ve Türkiye Kıbrıs adası üzerinde garantörlük hakkı elde etti- 


© | Temmuz 1960'da imzalanan üs anlaşmasına göre adanın bir bölümü tümüyle NATO'nun kontrolüne verildi, 

O 16 Ağustos 1960'da Kıbrıs'ın bağımsızlığı ilan edildi, Makarios, devlet başkanı, Fazıl Küçük yardıması oldu. 1960'da Kıbrıs, Birleşmiş Milletlere üye oldu. Ancak Kıbrıs'ın tam bağımsızlığı Zürih ve Londra anlaşmalarına göre olanaksızdı. 
Adaya 10 bin İngiliz, 950 Yunanlı ve 650 de Türk askeri yerleştirilmiş durumdaydı. 

Ingili peryalizmi ve gerici 


öy 


AYHAN HİKMET 


Ahmet Sadi: Faşist Türk çeteleri ilk saldırıyı 22 Mayıs 1958'de Kıbrıs Işçi Sendikaları Federasyonu üyesi Ahmet Sadi ve kansına düzenlediler, Sadi, Rum ve Türk işçilerini aynı çatı alında toplayan sendikanın. 15 yıllık görevlisiydi. Ağır yaralanan Sadi, üzerindeki ağır baskılar nedeniyle ülkesini terkedip, İngiltere'ye yerleşmek zorunda kaldı. 


Fazıl Ondur: 24 Mayıs 1958'de “Inkilapçı” Gazetesi'nin yazı kurulu üyesi Fanl Ondur, TMT çetelerince güpegündüz, sömürge polisinin gözleri önünde katledildi, Kıbrıslı Türk demokratlarının haftalık ya- 


Derviş Kavasoğlu: JI Nisan 1962'de Kıbrıslı Rum sendikacı arkadaşı C. Mishayalis ile birlikte faşist TMT çeteleri tarafından otomobili içinde makineli tüfekle 


AHMET GÜRKAN 


DERVİŞ KAVASOĞLU 
Faşist TMT çeteleri tarafından katledildi 


tarandı. D. Kavasoğlu, AKEL Merkez Komitesi üyesi ve sendikacıydı. Yaşamı boyunca Rumların ve Türklerin kardeşliğini ve birlikte ortak düşmana, emperyalizme ve gericilere karşı mücadeleyi savunmuştu. 

Bunlar da Kıbrıs'ta iç gericiliğin güçlendiği, Kıbrıslı Rumların faşist terör örgütü EOKA-II'nin başkanı Grivas öncülüğünde ilericiler ve sivil halk üzerinde terör esürdiği ve 1974'de Yunan Cuntası tarafından Makarios hükümetine karşı gerçekleştirilen darbe sırasında katledildiler, 


Nasıl çözülebilir 


Kıbrıs adasında onyıllardır kardeş kanı dökülmesinin, sorunun bir türlü çözülemeyişinin tarihsel kökeninde Ingiliz sömürgeciliğinin “böl ve yönet” politikası yatıyor, 1914'den 1960'a kadar İngiliz sömürgesi olan adada sömürgeciler, ada halkının birlikte bağımsızlık mücadelesi vermesini 6 mek için, bir taraftan iki halk arasında gerginliği körükleyici bir politika uygularken, öte yanda da Türkiye ile Yunanistan'ın adaya ilişkin çelişkilerini körüklemişlerdir. 


Her iki halkın da en gerici kesimle:iyle işbirliği içine giren, terörist çeteler kurulmasına önayak olan, ilerici demokrat insanların katline göz yuman yine sömürgeci- 


ler olmuşlardır. 
Hernekadar ingiltere gelişen bağımsızlık hareketi karşısında 1980'da Kıbrıs'ın bağımsızlığını tanımak zorunda 


kaldıysa da, yapılan anlaşmalarla, Yunanistan, Türkiye ve İngiltere'nin adaya Müdahale etme hakkı sağlanmıştır. 
Üç devletin “garantörlüğü” altında, yabancı üslerin ve askerlerin bulunduğu bir adanın bağımsızlığından söz edilebilir mi? 


Emperyalist iç işlerine karışma sürdükçe, adadaki durum da gerginleşmiş, 60'lı yılların başında her iki topluluk içinde de milliyetçi grupların körüklediği çatışmalar kanlı boyutlara varmıştır. Nihayet 1974'de faşist Yunan cuntasının adadaki aşırı sağcı güçleri desteklemesi sonucunda Makarios hükümetine karşı girişilen darbe ile adadaki gerginlik son haddine varmıştır. Darbe iki NATO ülkesi, Yunanistan ve Türkiye'nin bir savaşın eşiğine gel- 


melerine ve Türkiye'ninde adaya asker çıkarmasına yolaçmıştır 

Ve bütün bunlar NATO ülkelerinin, Birleşmiş Milletler kararlarının tam tersine, ABD emperyalizminin ve NATO” nun askeri-stratejik çıkarlarını gözeten uygulaması sonucunda gerçekleşmiştir. Bu politika, Kıbrıs Cumhuriyeti- nin bağlantısızlığına son vermeyi, adayı NATO'nun “batmayan uçak gemisi"ne dönüştürmeyi amaçlamaktadır Sorunun çözümü NATO çerçevesinde ele alındıkça çözümsüz kalmaktadır. 

Kıbrıs sorununun çözümü için sorun, NATO denetimin- den çıkanlmalı, iki toplum arasında gerginlikleri ve ayrilıkları körükleyici uygulamalardan vazgeçilmeli, adada baskı unsuru olan Türk silahlı kuvvetleri dahil, tüm yabancı askeri birlikler çekilmeli, Ingiliz üsleri kapatılmalıdır. 
Kıbns sorununun kalıcı ve barışçıl çözümü, bağımsız, bağlantısız, toprak bütünlüğüne sahip iki halktan oluşan federal bir cumhuriyet'in kurulabilmesi için, Birleşmiş Milletler gözetiminde uluslararası bir konferansın toplanmasıdır. Dış müdahalenin olmadığı koşullarda, böyle bir toplantıda her iki halk grubunun da çıkarları eşit bir düzeyde ele alınabilir ve her iki halka da yeterli güvenceler sağlanabilir. Bu yönde sosyalist ülkelerin, bağlantısız ülkelerin ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu” nün kararları ve önerileri vardır. 

Kıbrıs sorununun bu şekilde çözümü, Doğu Akdeniz'de tehlikeli boyutlara ulaşmış olan Ortadoğu sorununa da olumlu yönde katkıda bulunacak, ABD ve NATO Ortadoğu'ya önemli sıçrama tahtalanından birini yitirecektir. 


ANTONİS ANDRONIKOU 


Antonis Andronikon: Kıbns Çifiçiler Derneği (EKA) üyesiydi. EOKA-II çetelerine karşı olduğu için, 1974'deki gerici darbeden birkaç ay önce pusuya düşürülerek öldürüldü. 


Nicos Flowrenizou: 1974 cuntas sırasın» da askerlik görevini yapmaktaydı. Cuntaclann emirlerine uyup, Paphos'ta direniş sürdüren demokrasi güçlerinin üzerine kurşun sıkmadığı için öldürüldü. 


Ve daha birçok ilerici demokratın katlinin yanısıra, gelişmeler iki halkın bir- biri arasında çatışmalara yol açtı, Sampson cuntasını gerekçe gösteren Türkiye, Kıbrıs Türklerinin haklarını savunma iddiasıyla Kıbrıs'a çıkartma yaptı. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbns çıkartması, faşisilerce körüklenmiş olan iki halk arasındaki kırımı ve gerginlikleri büsbütün arttırdı, Kibnsh Türklerin adadaki toprakların yüzde 40'ını ele geçirmesi emperyalizmin ve NATO'nun müdahalesine daha uygun bir ortam yaratırken, sivil halktan üçbin ölü, 2500-4000 arası kayıp verildi. 
Ada nüfusunun üçte biri, yani 200 bin ki- 
$i mülteci durumuna düştü. 


NİCOS FLOURENTZOU 
Cunta'alann emrine uyup, kardeşlerine kurşun sıkmadığı için öldürüldü 


a A 
© İngiliz emperyalizmi ve gerici güçler tarafından körüklenen şoven eğilimler 1963'de kanlı çalışmalara yol açtı. 

© Grivas'ın başkanlığındaki faşist terör örgütü EOKA-II, 1967'den 1974'e kadar en başta ilericilere, demokratlara olmak üzere sivil halka karşı saldılar düzenledi, Bu arada Yunanistan “Enosis” için uğraşırken, Türkiye “taksim”iöne sürüyordu, Bu yoldaki adımlar Kıbrıslı Türklerin Kuzeydoğu'ya çekilmesi ve 1967'de “geçici Türk-Kıbrıs yönetiminin kurulması” oldu, 

@ 1968'deikitoplumlideri, Denktaş ve Klerides arasında başlayıp arahklarla süren toplumlararası görüşmelerin kesilmesini sağlayan CIA, 
15 Temmuz 1974'de de Yunan subaylarının Makarios hükümetine karşı darbe yapmalarına önayak oldu. Sampson başa geçti, 

Darbe sırasında, 1970 seçimlerinde 35 milletvekili çıkarmış olan AKEL'in ve diğer demokratik yığın örgütlerinin ve sendikaların üyeleri tutuklandılar. 

g 20 Temmuz 1974'de Türk Silahlı Kuvvetleri adaya çıkarıma yapt . 
1974 yılmda B.M.in adanın 
toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını ve bağlantısızlığını öngören kararlarına karşın gerici güçler, NATO'- nun da ada üzerinde söz sahibi olması için uğraştılar. 

© 13 Şubat 1975'de Denktaş, adanın Kuzeydoğusu'nu “otonom Türk Kıbrıs devleti” ilan etti, 

© Rum kesiminde Makarios'un, ilerici güçlerin ve B.M'in çabaları sonucunda 1974 yılında darbe yapan Sampson yönetiminin almış olduğu önlemler yasa-dışı ilan edildi, Sampson 20 yıl hapse mahkum oldu. Ekonomik durum düzene girmeye başladı. 

© BM'in iki toplum arasındaki görüşmelerin eşit düzeyde sürdürülk mesi yönündeki kararı, üç garanlör devletin, Ingiltere, Yunanistan ve Türkiye'nin baskıları nedeniyle bir türlü sonuca ulaşamadı. 

Gg 15 Kasım 1983'de Denktaş yönetimi, Türkiye Cunta'sının destegiyle Kıbrıs'ın Kuzey kesiminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adı altında bağımsızlık ilan etti, 


Türkiye Postası, 16 Aralık 1983 EKONOMI Özal zam yapan tekellerin kafasını kıracakmış 


Sayfa 11 


Pahalılığın suçlusu bulundu: Ekonomi bilmeyen halk! 


© Son iki ay içinde mutfaktaki enflasyon yüzde 14 dolayında artarak 4 kişilik bir ailenin mutfak gideri 37 bin 293 liraya yükseldi. 


Son zam furyası ve pahalılık, son bir ay içinde Türkiye basınında defalarca manşetleri süsledi durdu. Bakanlardan eski ve yeni Başbakan'a kadar herkes zamlardan şikayet ediyor, Günaydın gazetesi “Yetti artık!” diye manşet alıyor, ama bir türlü zamların sorumlusu bulunamıyordu. Sonunda Maliye Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu baklayı ağzından çıkarıyor ve “halk ekonomiyi bilmiyor, durmadan mala hücüm ediyor” diyerek pahalılığın sorumlusu olarak halkı suçluyordu. 


Enflasyon yüzde 50'ye tırmanıyor 
18 Kasım tarihinde Ulusu Hükümetinin petrol fiyatlarını yüzde 14 oranında artırması ve ardından iğneden ipliğe yapılan zamlar, enflasyon oranını 1980 yilin- dan bu yana en yüksek noktaya urmandırdı. Nitekim, Devlet Istatistik Enstitüsü ve Ticaret Bakanlığı'nın saptamalarına göre, Kasım 1983 tarihinde yıllık enflasyon oranı yüzde 40,4'e yükseldi. Bilindiği gibi, 
enflasyon oranı 1981'de yüzde 35, 1982 
yılında da yüzde 25 olarak gerçekleşmiş ve Ulusu Hükümeti, 1983 yılında enflasyonun yüzde 20'e indirileceğini iddia etmişti, le yandan, ilgililerin yaptığı açıklamaya göre, Kasım sonunda yüzde 40,4 olarak ilan edilen enflasyon oranı, gerçekleri tam olarak yansımıyordu. Petrol Fiyatlarının arurilmasından sonra gelen zamların tÜmü enflasyon hesaplarının henüz yansı-Uulmadığı gibi, zam furyası devam ediyor. 
Bu durumda, Aralık ayı sonunda enflasyon oranının yüzde S lére doğru urmanması bekleniyor. 


Ayrıca, temel gıda maddelerine yapılan görülmemiş miktardaki zamlar, son iki 
ay içinde mufaktaki enflasyonu yüzde 14 
dolayında artırdı. Nitekim, 4 kişilik bir ailenin mutfak gideri, Ekim ve Kasım aylarında 4 bin 443 lira artarak 37 bin 
293 liraya yükseldi. Eylül ayında # kişi- 


Kafaoğlu'nun “halk durmadan mala hūcum ediyor” sözünü Türkiye kamuoyu Şaşkınlıkla karşılayarak, “hangi parayla?” 
sorusunu soruyordu. 


Cuntanın bir sahtekarlığı daha 


Türkiye'de enflasyon temel nedenlerinden birisinin karşılıksız basılan paralar olduğu biliniyor. Ancak, Merkez Bankasi- 
nın her hafa yaptığı açıklamaya göre, 2 
ay öncesine kadar para ve kredi muslukları kısılıyör ve karşılıksız para basılmıyordu. 
Ancak, son bir ay içinde piyasaya 200 
milyarın üstünde karşılıksız para sürülerek, piyasadaki para miktari 530 milyar- dan 736 milyar liraya yükseliyordu. 

Ancak, bazıları olayın üstüne gidince, .Cunla'nın bir sahtekarlığı daha ortaya çikıyor ve Maliye Bakanı olayı doğrulamak Zorunda kalıyordu. Meğer, 15 sürekli karşılıksız para basılarak şirket kurtarma ve kredi biçiminde tekellere aktarılmış. Olayı kamuoyundan gizlemek için de, şöyle bir sahıckarlığa başvuruluyor: Her hafta sonunda Ziraat Bankası'ndaki mevcut paràlar, Merkez Bankası'nın kayıtlarına geçiriliyor ve Pazartesi sabahları da, tekrar Zira Bankası'na kaydediliyor. Böylece, piyasadaki para mevcudu, Ziraat Bankası'ndaki paralar kadar düşük gösterilerek 


“karşılıksız basılan paralar kamuoyundan 


gizleniyor. 

Cunta'nın “sözcüleri, önce durumu IMF'den gizlemek için bu yolu başvurduk diye yalan söylüyor, siyascı sahnesinde aradığını ve umduğunu bulamayan Kafaoğlu, “biz bir kaç ay önce bir heyet göndererek durumu IMF ve bildirdik, on- 


TEKELLERİN 
KAFASINI DA,KAPISINI DA 
KIRDIM. BUYRUN BEYLER 


MAL SİZİNDİR. 


lar da bizim bu uygulamadan haberimiz var dediler” şeklinde açıklama yapınca, olayın IMF dèn değil, kamuoyundan gizlemek amacıyla yapıldığı açığa çıkıyordu. 

Zam furyasının görülmemiş boyutlara ulaşmasının yaratığı şaşkınlıktan daha çok, yelkili kişilerin birbirini tutmayan apık-sapık konuşmaları kamuoyunda Şaşkınlıkla karşılanıyordu. Sözgelimi, 18 Kasım tarihinde petrol zamlarının açıklanmasından sonra, Özal, “birşey teslim edilecekse doğru dürüsi teslim edilmeli, zamlarda geç bile kalınmıştır” derken, zamları olumlu karşılıyordu. Ancak, yapılan zamlanin kamuoyunda “i "a yapılan kolaybk” olarak yorumlanması üzerine, Başbakan çark ediyor, “haksiz yere zam yapan tekellerin kafaum kıracağım” şeklinde konuşarak, herkesi güldürüyordu. Oysa fiyatların serbestçe oluşması fikrinin Türkiye'deki baş savunucusu, tekellerin ve emperyalizmin has adamı Turgut Özal'ın kendisiydi ve 24 Ocak 1980 tarihinde, devkt fiyat komütesini devletin fiyatlara müdahale yetkisini ortadan kaldıran Özal'dan başkası değildi. 

Yüksek fiyat artışları ve zamlar karşısinda, Ticaret Bakanı Kemal Cantürk'ün çıkışı ve yaptıkları da, Özalınkinden çok farklı değildi. Cantürk, “zam yapan tekellerin eli kırılacaktır” şeklinde yük-Sekten atiyor ve valıliklere gönderdiği bir genelge ile zamların durdurulmasını istiyordu. Bunun üzerine belediyeler, küçük esnafa oeza üstüne ceza bindirerek. Zor bela ayakla düran esnafın anasını ağlayor ve böylece tekellerin kafası da, eli de kırılmış oluyordu. 


Em Gündeme 


Kırık kafa tekel 


ünlerden Aralik ayının 2'si ve yıl 1980'dir. Ankara'ya Türkiye masası şefi Woodward'ın başkanlığında bir IMF heyeti gelir. Başbakanlık koltuğunda Demirel oturmaktadır ve ekonominin başında da, şimdiki “çiçeği bumunda” Başbakan Turgut Özal vardır. 

IMF heyetinin geliş nedeni, şu ünlü “24 Ocak Kararları"dır. Gerçekten de, “24 Ocak Kararları” Turgut Özal'ın başkanlığındaki kadro ñe IMF heyeti tarafından hazırlanır. “Ekonomik Paket” hazır edilme- den önce, Woodward'la Özal arasında yapılan ikili toplantıda, IMF- nin istekleri ele alınır. Kuşkusuz, IMF'nin öngördüğü hiçbir nokta anlaşmazlık konusu olmaz. Ancak IMF'nin iki isteği karşısında Turgut Özal'ın takındığı tavır. Woodward'i bile şaşırtır. 

Birincisi, IMF “yüksek boyutlu bir devalüasyon yapılarak, bir ABD doları 35 liradan 55 liraya yükseltilmelidir" der. Ikincisi, KIT ürünlerine 160 milyar liralık zam yapılmasını ister. 

Özal, IMF heyeti başkanı Woodward'a aynen şöyle der: “Siz dolan 35'den 55 liraya çıkarmamızı istiyorsunuz. Hayır, biz 70 liraya çikaracağız...Siz bizden, KIT ürünlerine 160 milyar liralık zam yapmamızı talep ediyorsunuz. Hayır, biz 400 milyar liralık zam yapacaüz” 


Ve Turgut Özal, 24 Ocak 1980 tarihinden itibaren Cumhuriyet tatihinin en büyük satışına başlar. Türk parasının değerini yarıyanya düşürerek, doları 35 liradan 70'e tırmandırır. Halkın sırtına 400 milyarlik yeni bir yük bindirerek, KIT ürünlerinin fiyatlarını yüzde 100 oranında arttırır. “Özal sektör” yapar da, özel sektör durur mu? O da, yeterince lenir zam furyasından. 

Kuşkusuz, yediği “herzeler” bununla kalmaz. O, para ve kredi musluklarını da sonuna kadar açıverir. Yüksek faiz vaadiyle, halkın elinde ve avcunda ne varsa bankalara ve bankerlere akar Sonra da, bu paralar “uçtu uçtu" oluverir. 

Sonuçta, ne mi olur? Turgut Özal, bilinçli bir politika ile, önce enflasyonu Cumhuriyet Türkiyesi'nin hiçbir yılında görülmemiş bir düze- ye tırmandırır. Ve 1980 yılı enflasyon oranı yüzde 107 olarak tarihe 


geçer, 

1981 yılına girilir. Özal, süngülerin gölgesinde oyunun ikinci perdesini sahneye koyar. Artik yığınların satınalma gücü, inanılmaz derecede geriletilmiş, iç pazar daraltılmıştır. Bir yandan, Özal bu doğrultu- daki politikaları, acımasızca sürdürür. Ardından para ve kredi musluklan kısılır. Bir avuç tekel dışında kalan, tüm sınıf ve katmanların kredileri kesilir. Ve böylece l, 1980'de yüzde 107 tırmandırdığı enflasyonu, 1981 sonunda yüzde 35'e çeker. 

Sonra da kalkar, hiç utanmadan, ben enflasyonu yüzde 100'lerden yüzde 35'e indirdim der. Özal, bu büyük başarısından ötürü, emperyalist finans odakları tarafindan “yılın adamı” bile seçilir 

Şimdi Özal, biraz değişik biçimiyle, bu senaryoyu bir kez daha oynamaya hazırlanmaktadır. Cuntanın parlamenter kılıflı yeni hükümetini yıpratmamak amacıyla, Ulusu hükümeti eliyle Özal'a önemli kotaylıklar sağlanır. Bunlardan birisi, petrol fiyatlarının arttırması ve sonrâ gelen zam furyasadır 

Ulusu hükümeti, giderayak piyasaya büyük miktarda karşihi para sürmüş, temel malların fiyatlarını arttırmış ve enflasyonu” 45e doğru. t ır. Yani Özal'ın yapmak zorunda olduğu Şeyleri 


larında 4 bin 443 lira artarak 37 bin 
293 liraya yükseldi. Eylül ayında 4 kişilik bir ailenin mutlak gideri 32 bin 850 
liraydı. 

Öte yandan, Türk İş Araştırma Müdür lüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, Türki ye'de yaklaşık Gç milyon kişi asgari Ücret le çalışıyor. Asgari ücretle çalışan evli ve 
iki çocuklu bir işçinin eline 10 bin 957 
eçiyor, Asgari ücretle çalışan 2 çocüklu bir işçi nilesinde, 4 milyon işsizin olduğu bir Ülkede karı ve koca her ikisinin de iş bulup çalıştıklarını düşünelim, Bu durumda asgari ücret üzerinden iki çocuklu işçi ailesinin evine 22 bin lira do layında para girecektir. Oysa, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için, yalnızcı mutfak gideri için ayda 37 bin 293 
liraya ihtiyacı vardır. Milyonlarca insan yan aç yarı tok yoksulluk içinde yaşarken, 


Vergilerin üçte ikisini işçi ve memurlar ödüyor 


Devlet Planlama teşkilatı'nın (DPT) yaplığı araştırmaya göre, toplam gelir vergisinin üçte ikisini oluşturan yüzde 67'» si işçi ve memurlar tarafindan ödeniyor. 
Oysa, işçi ve memurların ulusal gelirden aldıkları pay, ancak yüzde 16 dolayın» dadır. 

Buna karşılık, ulusal gelirin yaklaşık yüzde 70'ini ele geçiren sanayi ve hizmet sektörü mensuplarıyla büyük toprak sahipleri, gelir vergisinin ancak yüzde 23` ünü ödüyorlar, 


tikler h SENSON VISEN dabi dedi e e aa aa in doğru tırmandırmıştır. Yani Özarın yapmak zorunda olduğu şeyleri yapıwermiştir. 

Özal hükümete gelir gelmez, kemerleri sıkma politikasını sürdürecek, halkın anasını ağlatacak ve 1984 sonunda, enflasyon oranini 5-10 puan indirebilecektir. Sonra da kalkacak, kendini ucuzluk şampiyonu ilan edip, 1981-1962'de sergilediği oyunu yeniden sahneye koyacaktır. 

Konuyla ilgili olarak, bir başka nokta daha var. Kamuoyunda, son zamlar Özal'a yapılan önemli bir kolaylık olarak yorumlanınca, “çiçeği burnunda” Başbakan'dan #ginç bir söz duyulur. Özal, “haksız yere zam yapan tekellerin kafasını kıracağım” der Kargalan böe güldüren Özal'ın bu yalanına karşılık birşeyler söylemek yerine, kendisinin ve ekonomiyi yönetecek olan “beyin takımı"nın kimliklerine kısaca bir göz atalım 

Turgut Özal'ın özel sektörle İlişkiler ağının bazıları şöyle; Sabancı Holding koordinatörlüğü, Dünya Bankası uzmanlığı, Koç Holding'in Asil Çelik'inde Genel Müdürlük... Türkiye'nin en büyük tarım araçları ve traktör üreticisi BURTRAK'ın ortağı ve kurucusu, Özal'ın ortaklık ülşkisi içinde olduğu bazı holdinglerin adları şunlar: Sabancı Holding, Ercan Holding, Eren inşaat, Enka Holding ve Tünimeş AŞ. 

Özal'ın beyin takımından birisi olan Vural Arıkan'ın kısa kimliği de şöyle: Bugün Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birisi olan ve cunta döneminde iyice palazlanan Enka Holding'in beş kurucusundan ve ortaklarından biri 

Özal'ın bir başka beyni emekli vali Nejat Eldem'dir. Bu kişi Özal'la birlikte Burtrak'ın kurucusu ve ortağıdır. Kendisinin Sabancı Holding, Enka Holding ve Ercan Holding'le ortaklık İlişkileri vardır. 

Özal'ın önde gelen mallarından bir başkasının adı Erol Aksoy'dur Bu vatandaş, Türkiye'nin en büyük üç holdinginden birisi olan Çukurova Holding'in önde gelen yöneticilerinden birisidir. Ve ayrica bu holdingin Uluslararası Dış Ticaret Bankası'nın Genel Müdürü'dür. 

Özal'ın beyin takımında, 24 Ocak Kararları'nın baş uygulayıcıları ve bankerler olayının miman olan şu kişiler de var: DPT Müsteşarı Yıldırım Aktürk, Eski Maliye Bakanı Kaya Erdem ve Vehbi Dinçerler 

Özal'da böylesi mallardan daha çok var. işte Özal, tekellerin başım bunlarla kıracak. Ne yapalım, bir de kırık kafa tekel görelim. 


124 milyar liralık bir “kurtarma” operasyonu daha 


Geçtiğimiz hafla içinde, sessiz sedasız bir “şirket kurtarma” olayı daha yaşan yor, KozanoğlusÇavuşoğlu (K-Ç) grubuna devlet kasasından tamı tamamına 124 
milyar liralık bir kolaylık sağlanıyor ve böylece, cunta baş destekçilerinden birisine daha şükran borcunu ödemiş oluyordu. Yaklaşık bir yıla yakın bir süredir üzerinde konuşulan K-Ç grubuna ait Hisarbank ve Odibank, geçen hafta Ziraat Bankası'na devredildi ve bu iki bankanın 124 
milyar liralık borcunu devlet üstlendi. 

Hisarbank ve Odibank'ın Ziraat Bankası'na devredilmesiyle, K-Ç grubuna ait olan 30 dolayında şirket de devletleştiri!- miş oldu. Ancak bu şirketlerin tümü kepenklerini indirmiş bulunuyor. Yüzbinlerce çiftçi ailesine “enflasyonu önlemek 


için taksitle ödeyeceğiz”, ya da “hazinede para yok” yalanıyla 90 milyar liralık borcunu ödemeyen devlet, K-Ç grubuna bir kalemde 124 milyar lira veriyor, ama K-Ç'nin neden ve nasıl iflas eltiği, paraların nereye uçup gittiği pek anlaşılamıyordu 

Ne var ki, K-Ç grubunun kurtanlışına biraz yakından bakınca, işlerin o kadar karışık ve bilinmez olmadığı anlaşılıyor. 
K-Ç grubunun ana yapısını oluşturan Hisarbank'ın iflasını hazirlayan beş kişilik Yönetim Kurulu üyesinden ikisi, şirketler grubunun sahipleri olan Ahmet Kozanoğlu ve Ömer Çavuşoğlu'dur. Öbür üç üyesi ise, cunta Anayasası'nın mimari Orhan Aldıkaçtı, Danışma Meclisi (DM) Başkanı Sadi Irmak ve DM üyesi emekli 


Korgeneral Recai Engin'dir 

Bundan yaklaşık bir yıl kadar önce, K-Ç grubu yönetimi “borçlarımızı ödeyemez duruma düştük” gerekçesiyle hükümete başvurur ve “yardım” ister, İstenen yardımın miktarı, 10 milyar lira dolayındadır. Bunun üzerine, Maliye Bakanlığı Hisarbank'a “el koyarak”, bankaya bağlı Yöşirketin yönetimini de üstlenir, İlginçtit ki, K-Ç grubunun kâr sağlayan işletmeleri olan yurt dışı ve yurt içi inşaat firmaları, Güneş Gazetesi ve meyve suyu üreten bazı firmalar operasyonun dışında bırakılır. Üstüne üstlük, 10 milyarlık börç, bir yil içinde 124 milyar liraya firlar. Bu nasıl ve neden olur, paralar nereye gider? Bu sorular sürekli sorulur, ama yanıtlanmaz, yanıtlanamaz. 


Derken, konuyla ilgili olarak yine çok ilginç iki olay gelişir. Bundan 5-6ay kadar önce, ABD'de oturan Cemal Kıran adın- da bir kişi Türkiye'ye gelerek kendisini milyarder bir işadamı olarak tamur ve K-Ç grubunun işletmelerini satın almaya kalkar. ligili kimse, Maliye Bakanlığı ile tam işi kolarmak üzereyken, aylık bir dergi olaya çomak sokar ve Cemal Kıran'ın kimliğini açıklayıverir: Cemal Kıran, K-Ç grubunun adamıdır, ne beş kuruşu vardır ve ne de işadamı falandır. 
Ve K-Ç grubu Cemal Kiran eliyle yurt dışına kaçırdığı paralarla, eski şirketlerini Maliye'nin elinden “kelepir” fiyatına kapatmak islemektedir...Bu haber üstüne, iş bozulur. 


Bunun üzerine, Ulusu hükümeti, 


K'nin 124 milyarlık borcunu devletin üstleneceği bir kararname hazırlayarak, Kenan Evren'e sunar. Bu formülü de bozmak için, K-Ç grubuna rakip bir sermaye grubu “İhbar”da bulunur ve haber, 
27 Kasım 1983 tarihli Milliyet Gazetesi'nde yayınlanır. ligili habere göre, K-Ç grubu Türkiye'de batarken, inşaat şirketlerinin yanısıra, yurt dışında 50 milyon dolar sermayeli iki banka açar. Bankanın birisi, Union Merchant Bank adıyla vergi muafiyeti olan Karayipler'deki Ceyman adalarında ve öteki de, Caybrac Finans adıyla İsviçre'de faaliyet göstermektedir. 

Ancak, bu kez iş bozulamaz ve Kenan Evren K-Ç grubunu “kurtarma” kararına imzayı basarak, 124 milyar liralık kolaylak sağlanmış olur 


Sayfa 12 


Federal Almanya'da göçmen işçilerin karar ve kader günleri: 


Dönüş “zorlaması” Federal Hülk 


açısından hedefine ulaşıyor 


İlk tarşılmaya başlaması SPD-FDP Hükümeli günlerine kadar uzanan “dönüşe özendirme önlemleri”ne ilişkin yasanın keşinleşip resmi gazetede yayınlanmasından sonra, başta Türkiyeliler olmak üzere yüzbinlerce yabancı işçi, karar dönemecine geldi. Çok kısa bir süre içinde dönüp dönmemeye karar vermesi gereken yabancı işçilerin, yasanın yürürlüğe girdiği 1 Aralık gününden itibaren ve Aralık sonuna kadar “bir karar” vermeleri bekleniyor, Aksi takdirde zorunlu bir gecikme cezası ödemek zorunda kalacaklar. 

Kesin olmayan, ancak gerek Alman resmi makamlarının açıklamalarından ve gerekse Türk Danış bürolarından derlenen bilgilere göre kararını “kesin dönüş” yönünde veren yabancı işçilerin sayısı umulanın oldukça üstünde. Kesin dönüş kararı verecek olanların hemen tümünün Aralık 1983 
sonuna kadar belli olacağı, ondan sonraki aylarda dönüş kararı verecek olanların sayisının çok düşük kalacağı hesaplanıyor. 

Bu arada dikkati çeken ve konuyu yakından izleyenlerce sürpriz olmayan bir başka gelişme de “kesin dönüş” kararı verenlerin büyük çoğunluğunun “10 bin 500'lük özendirme primi” alacak olanlardan çok, emeklilik primlerini beklemeksizin almakla yetinmek zorunda kalanlardan oluşması. Federal hükümet yasanın yürürlükte kalacağı 6 ay boyunca 10 bin 500 
Marklık dönüş priminden yararlanacakların sayısının en çok 20 bin, emeklilik primlerini beklemeksizin alarak dönecek olanların ise 40 bin dolayında olacağını hesaplamıştı, Tik sayısal verilere göre bu sayının 
60 bine yaklaştığı belirlendi. Bu gelişme 
Federal Çalışma Bakanlığı açısından da görece “umulmayan” bir sonuç. Nitekim Türkiyeli işçileri geri dönüşe “zorlama” operasyonunun mimarlarından biri olan Federal Çalışma Bakanı Blüm hem sevincini gizlemiyor, hem de yabancı işçilerin, 


kopanlıyor. Ama baştan beri altını çizdiğimiz gibi, aslında Türkiyeli işçiler açısından bu çok büyük önem taşımıyor. Çünkü sözkonusu geri dönüş priminden yararlanabil. 
mek için o işçinin 1983 Kasım'ı ile 1984 
Haziran'ı arasında işsiz kalması gerekiyor. 
Üstelik her işsiz kalan da prim almaya hak kazanmıyor. Örneğin hastalandığı için yada bir benzeri nedenle tek olarak işten çıkanlan ve fakat işyeri çalışmaya devam eden işçilerin böyle bir primden yararlanabilmeleri mümkün değil. Dönüş priminden yararlanabilmek için yabancı işçinin çalıştığı işyerinin iflas etmesi, yada en az altı aydır kısa çalışma içinde olması gerekiyor. 

İşte bu yüzden, 10 bin 500 marklık 


e Memlekette iş yok...Ama çaresiz kalmışız bir kere... 


— “Ben. Erzincanlıyım” diyor Haydar K... . 
ben hak kazandım aslında. Benim fabrikam. zaten ulak bir yerdi ls etti, patronun nerede olduğu belli değil, Fagi! ceğim. Yaş 56 olmuş artık. iş bile vermi- 


primden yararlanmak oldukça sınırlı sayıda yabancı işçi için olanaklı. Oysa özellikle işsiz Türkiyeliler arasında bu konuda ciddi beklenti ve umutlar yeşertilmiştir. Büyük oranda, yeterli bilgilendirmenin yapılmayışından kaynaklanan bu boş umutlar, Aralik 1983'ün ilk günlerinden itibaren kirildı. Aylardır işsiz olup güçbela ayakta kala- bilen ve “hele şu yasa çıksın” mantığı ile bekleyen emekçiler gerçekle karşı karşıya kalınca acı bir şaşkınlık içine girdiler. 


Beklemesiz emeklilik primleri 


Kopanlan yaygaralarla tüm dikkatler 10 
bin 500 mark primi üstüne çekilirken, ya- 


Federal Almanya'da yüzbinlerce Türkiyeli işçi ve işsiz... Ekonomik bunalım, işsizlik ve her gün biraz daha tırmanan yabancı düşmanlığı ortamında, işsizliğin ve yabancı düşmanlığının ilk ve en büyük hedefi Türkiyeli işçiler. 
Türkiyeli işçiler, şu günlerde gitmekle kalmak arasında bir tercih yapmaya zorlanıyorlar. Gitmek mi zor, kalmak mı zor sorusu tam bu noktada ortaya çıkıyor. Toplumdaki bu itilme, bu düşmanlık, bu işsizlik ve güvensizlik ortamında kalmak sadece zor değil, bazen imkansız bile. Ama Türkiye'de iş bulabilecekler mi? Çoğu Türkçeyi konuşmakta güçlük çeken çocukların uyumu, eğitimi ne olacak? Almanya itiyor, kovuyor ama kendi vatanları da onlara kucak açmıyor, güven vermiyor. Türkiyeli emekçilerin pekçoğu için, şu anda geçerli olan: KUŞKU, KARARSIZLIK, GELECEK KORKUSU, SORUNLAR... SORUNLAR... Aşağıdaki birkaç konuşma kuşkulara, korkulara, kararsızlıklara bir kaç küçük örnek... 


Bu paraya 


bancı işçileri, özellikle Türkiyelileri kitlesel bir geri dönüşe yöneltecek asıl “özendirme”, emekli primlerinin beklemeksizin iadesine olanak veren yasa maddeleriyle gerçekleştirildi. O kadar ki, bu yolla dönüşe yönelenlerin sayisı eğer politikacı manevrası yapmıyorsa» Çalışma Bakanı Blüm'ü bile şaşırtın. Açıklanan rakamlara göre daha şimdiden 60 bin kişinin bu yoldan geri dônmesi bekleniyor. Örneğin Türkiyeliler arasında kayıtlı işsiz sayısının 120 bin olduğu hesaplanırsa, sözü geçen sayının hiç de önemsiz olmadığı görülür. 

Emeklilik primlerini beklemeden alma konusunda aslında yabancı işçilere tanınmış herhangi bir ek hak sözkonusu değil. 


Gitmek mi zor, kalmak mı zor? Sen bu işi “gurbetçi”ye sor!.. 


miyor. 


dir. Bundan önce de işçiler, yurda kesin dönüş yaptıkları takdirde ihtiyarlık sigortası kas ında birikmiş olan primlerinin, kéndileri tarafından yaralılmış olan bölümünü alabiliyorlardı. Ancak bu ödeme, kendilerine kesin dönüşlerinden tam iki yıl sonra yapılmaktaydı. Yeni yasa işte bu iki yıllık bekleme süresini ortadan kaldırıyor. Bunun ölesinde hiç bir olumlu ve ek hak tanınmiyor. Üstüne üstlük oldukça yüksek sayıda yabancının bu yolu benimseyip geri dönmesiyle Federal Almanya'daki ihtiyarlık sigortalarının kasaları çok büyük çaplı ferahlama yaşayacak. Çünkü bu yolla dönüş yapan her işçi, kendi adına, işveren ve devlet tarafindan yatırılmış olan ve bu anlamda kesin 


liğim burada geçti, yarım insan olduk, niye dönecekmişim böyle? En fazla onlar hudut dişarı ederlerse ederler, ben kendim gitmem. Şimdi gideceğim sosyal yardımalacağım. 
Hiç olmazsa, hudut dışarı edilsem de birşeyler koparmış olurum, Hem de belki, ihtiyarlık sigortası primlerimi böyie alırım. Böyle de en fazla iki sene beklerim. Sonra Türkiye'de karnım doyacak mı? Bak bu üç çocuk yakında evlenmek isteyecekler, bunları ev bark sahibi etmek tazim değil mi? Türkiye'mizin hali belli, bir türlü düzele- 


O vermeyi düşündükleri 10 bin 500 Mark sana denk gelmiyor anlaşılan. İhtiyarlık sigortasına yaptığın yatırım» ları sana burada peşin ödeselerdi dönecek miydin? 

- Aynen dediğin gibiydi. Buralardan toparlanıp gidelim, dedik. Yabancı düşmanlığı da gün geçtikçe büyüyor, ken- 


dimden değil, daha çok çocuklardan korkuyorum. Gerçi biliyorum Heilbronn'daki bir sigorta şirketi parayı peşin ödüyor, fakat anasının gözünü istiyor, Orayada gittim sordum, yüzde 20'ye varan faizleçalışıyoradamlar, Hadi buna da katlanalım dedik, ama bu kadarı da fazla doğrusu. Pa» famin yüzde 20'sini üç kağıtçı, resmi dolandırıcılara birakmaya da hiç niyetim yok. 


Dönmek yada dönmemek, işte bütün mest 


Federal Çalışma bakam Him hem sevincini gizlemiyor, hem de yabancı işçilerin, geri dönüşe gösterdikleri “ilgi”yi, SPD'nin ve DGB sendikalarının “Kesin Dönüşe Özendirme Önlemleri Yasasına gösterdikleri tepkiyi çürüten bir kanıt olarak öne sürüyor. 


Yasanın kısa geçmişi 


Hatırlanacağı üzere daha SPD-FDP hükümeti sırasında bizzat Başbakan Helmut Schmidt tarafindan savunulan ve işsizliğe karşı etkili bir önlem olarak övülen “yabancı işçileri kesin dönüşe özendirme önlemleri”, kamuoyunda daha tartışılmakta iken hükümet değişikliği oldu ve Kohl başkanlığındaki daha gerici CDU/CSU-FDP koalisyonu işbaşına geldi. İçişleri Bakanlığına yeminli yabancı düşmanı ve tescilli tutucu politikacı CSU'lu Zimmermann'ın gelişi, Çalışma Bakanlığı'nı da tekellerin mutemet adamı Blüm'ün üstlenmesi, sözkonusu önlemlerin yaşama geçi» rilmesini olağanüstü hızlandırdı ve konu yeterince tartışılmadan Federal Parlamento'nun komisyonlarında oldu bittiye getirilerek kabul edildi. Bu arada ilkin Türkiye Postası'nın kamuoyuna duyurduğu gibi, Federal Hükümet ile faşist Evren Cuntası arasında kapalı kapılar ardından pazarlık yapildi ve primlerin döviz olarak Türkiye'ye aktarılmasına özen gösterilmesi koşuluyla cunta, Türkiyeli emekçileri dönüşe özendirme adı altında “dönüşe zorlanmaları” na göz yummayı kabul etti, 

Bu pazarlığın ardından önce Blüm'ün, ardında da Zimmermann'ın Türkiye'ye yaptıkları geziler ise işin teknik ayrıntılarının. 
aydınlatılmasına yönelgindi. Bir de Cunta" nın ve bakanlarının yabancı işçilerin hakları- na nasıl sahip (0) çıktıklarını göstermelerine yaradı bu geziler. Sözkonusu primlerin Türkiye Merkez Bankası'na aktarılması koşuluyla Cunta bu zorlamaya göz yumma- nin yanı sıra, Türkiyeli işçilerin 1986 yılında başlayacak olan Ortak Pazar ülkelerinde serbest dolaşım hakkından vazgeçmeyi kabul etmişti. 

Türkiye'nin “ve keza ağır bir döviz sıkıntısı içinde bulunan Yugoslav yönetimi» nin- desteğini alan Federal Hükümet, yasayı hemen parlamentoya sevketti ve yasa, kısa süren tartışmalardan sonra kabul edildi CDU-CSU'nun zaten çoğunlukta olduğu Eyaletler Meclisi'nden de kolaylıkla geçen yasa, geçtiğimiz günlerde resmi gazetede yayınlandı ve kesinleşti. 

“Kesin Dönüşü Özendirme Yasası"nın iki ayrı bölümde ele alınması gerekiyor. 

Bunlardan ilki, 10 bin 500 marklık dönüş primleriyle ilgili. Esas yaygara bu noktada 


etti, patronun nerede olduğu belli değil. Fakat ben gitmeyeceğim. Yaş 56 olmuş artık, iş bile vermiyecekler, biliyorum. Fakat yine de bu parayı alıp, gitmeyeceğim, Enayi miyim ben? 10 bin 500 Mark, bir de 5 çocuk için 1500'er Mark. Ben zaten normal şartlarda bu çocuk parasına yakın bir parayı burada aliyorum. İşsizlik sigortasına kayit oldum, işsizlik parasına 12 ay hakkım var, Oradan alacağım para da bana vermeyi düşündükleri 10 bin 
500 Mark'tan çok fazla, Aradaki tek fark bir kerede elime 
toplu bir para geçecek, diğer hallerde ise bu paradan daha fazlasını peyderpey alacağım. Bankaya gitsem, kredi çeksem, faizini düşsem, yine bana bu 12 ayda ödeyecekleri kanuni haklarım Türkiye'ye dönersem ödeyecekleri paradan fazla. Sonra ha burada yemişim ha Türkiye'de, Toplu parayı alsam Türkiye'ye dönsem, iş yok birşey yök memlekette. 
Biz rençberiz, eskiden de zaten kişın yatar yazın çalışırdık. Bu toplu parayla Türkiye'ye gitsem birşeyler alamam kendine, 7 nüfusa yiyecek ekmek lâzım, İhtiyarlık sigortasi primlerini zaten almaya pek niyetim yok. Emekliliğe ayrılmak için yaşım yaklaşıyor burada. Türkiye'de ödenen emeklilik parasından daha fazlasını buradan alırım birkaç sene daha burada kalmayı başanrsam, 

- “Ben senin görüşünde değilim Haydar kardeşim” diyor hemen yanından Hüseyin D........ A 

Bak Abi, ben de Sivaslıyım, aynı fabrikada çalışiyorduk biz Haydar'la, ne yapalım fabrika iflâs etti, senelerdir bu herifin yanında çalışmışık, eğer işten atılsaydım hiç olmazsa biraz tazminat alırdık, fakat şimdi uğraş bubam uğraş içerdeki aylıkları kurtaralım diye, Ama ben gideceğim memlekete. Eğer burada biraz daha kalırsak bu herifler bizi elimize bavullarımızı dahi vermeden ten katarlarına doldurup gönderecekler, Görmedin mi geçen gün iltica cılar kampında olanları. Yakında sira bizlere geliyor. Bunlar beni böyle yerlere tıkmadan kopardığım kârdır. 

Peki bu parayla Türkiye'de ne yapacaksın” 

Ne yapacağımı ben de bilmiyorum, açıkçası, Iyi bildiğim bir şey var: Orada da pek yaşanmıyor gönül rahat tığıyla. Işte burada Haydar'a hak veriyorum, Ama sen of san ne yaparsın söyler misin bana? Çaresiz kalmışız bir kere 


© Sigorta primini almak demek, ölmek demek 


Kırşehirli LAM gitmeyi “en azından” şimdilik düşünmediğini söylerken, ne Türkiye'de ne burada geleceğinin ne olacağını kestiremediğini vurguluyordu. 

Hiç olmazsa burada senede altı ay da olsa çalışabiliyorum, Türkiye'den yeni geldim. İş bulmak bir mucize. Ekmek aslanın ağzında denirdi. Artık bu laflar az geliyor. Ekmek Özal'ın ağzında; alabilene aşkolsun! Geçim şartları daha da ağırlaşmış. Bir tencere kaynatabilmek büyük zenası vl-Muş... 

— Sigorta primlerini alsan, Türkiye'de bir iş çeviremezmisin? 

— Né diyorsun abi, sigorta PRIMLERİNİ GERİ ALMAK demek, ölmek demek, Benim tek güvencem o, Alırsam emekli olabilmem söz konusu değil, Beni ancak emeklilik kurtarır, Primleri alıp bir iş kurmak hayalden başka bir şey değil, Küçük paralar ile iş çeviremez kimse. Hem de benim 


“Ben emekli maaşımı almadan dönmem,” 


gibi inşaatçılık yapmış bir insan, başka işi nasil yapabilir? 

Sonra çocuklarım burada okula gidiyorlar. Durumları fena değil, Belki okuyup adam olabilirler. Okullarını yarıda kesip, başka okullara vermek, hele Türkiye'ye götürmek çok zorolacak. Türkçeyi pek iyi konuşamıyorlar, Türkiye'de işim olmazsa, çocuklarımı nasıl okutayım? raflarını sil karşılarım? Beni emekli olmaktan başka hiç bir şey lamaz, başka türlü garanti altına giremem. Almanya beni emekli ederse aldığım emekli maaşı ile Türkiye'ye döner, ömrümün son günlerini orada geçiririm. Yoksa burada kabnm. 

—Ya atarlarsa? 

—Alarlarsa, yapacak bir şey yok. Diyelim ki: Alarlarsa gideriz! 


e Bu adamlara bunca yıl emek verdim ben 


“Demek şimdi ben öncelikle Federal Almanya'yı terkedeceğim, sonra da geride birakacağım bir kontoya bana ödenmesi gereken para gelecek, Olur mu kardeşim; olur mu bu?” 

Bunlar, aylardır “üç beş kuruş verseler Türkiye'ye dönmeye niyetim var” diyen bir vatandaşımızın ağzından çıkıyordu. 

“Bundan 13 sene önce buraya geldiğimde kısa zamanda dönerim demiştim, yeterki benim fındık tarlasının yanın- daki ulak tarlayı da alıp, bizim fakirhaneye biraz ek yapmaktı amacım. Bu olmadı. Sonra dedik, hadi bize biraz prim midir nedir, birşeyler versinler de öyle dönelim, o da olmadı, En son hadi ihtiyarlık sigortası paralarını da alalim bari öyle gidelim dedik, şimdi. görüyor musun bizi nasıl da aldattıklarını” diyordu Giresunlu Ali G..... 


«Şimdi kararın nedir, geriye dönecek misin? 

-= Hayır. Dönmekten vazgeçtim, 6 aydır işsizim, cebim- de zaten karnımı doyuracak para yok. İkide bir de Arbeitsamı'a çağırıyorlar. Havadan sudan sebeplerden 2, bazen 4 hafta işsizlik paramı kesiyorlar. Burada Üç çocuk var, bir de bizimkisi, anlıyacağın tam $ kişiyiz. Yol parası lazım, alışveriş var, bazı şeyleri birlikte götürmek isteriz değil mi, sonra ne derler köyde bize, elimiz boş gidersek. 

Iyi güzel de, burada karnını doyuracak parayı zor bulduğuna göre daha iyi olmaz mıydı Türkiye'ye geriye dönmen? 

Bu adamlara ben bunca sene emek vermişim, genç- 


© Bari memlekette sürünelim 


Amakyalı mobilya işçisi Rıfat on yıl aşkın sormuş bu soruyu kendine. Yıllar, geçirdiği deneyimler, onu en sonunda gitmeye zorlamış. “Onbinbeşyüzden yararlanmayacağım, birçokları gibi... Olsun en jan ibüyarlık sigortası primlerimi alabilirim. Alınca da bir dakika olsun kalmam burada!” 

— Neden gitmek istiyorsun? 

> Geçinemez olduk. Aldığımız para yetmiyor. Binsekizyüzlira maaş ahp, beşyüzünü kiraya verirsek geçinemeyiz abi! En iyisi geriye dönmek! 

= Neden? 

— Bıktırdılar abi, geçinemedikten sonra da... Artık kalmânin anlamı kalmadı... Türkiye'de geçinebilir miyiz, bilemiyorum, ama en azından soğani kırar birlikte yeriz. Hiç olmazsa, birbirimizin halinden anlarız. Işten geliyorum, bir Alman çattı. Siz burada olduğunuz için, işsizlik arttı, dedi. “Ausländer Raus” dedi, Daha neler, neler, Bıktım abi, Adam neredeyse saldıracaktı. Birkaç alman arkadaş gelip kurtardı. Fabrikada da bazılar her vere “Türken raus” veya “AuskHinder raus” yazıyorlar, Birinden kurtuluyor, diğerine çatıyoruz. En İyisi namusluca çekip geri dönmek. Diğer yanda çocukların durumu, özellikle okul durumu beni çok düşündürüyor. En büyük kızım üç senedir birinci sınıfa gidiyor. Hala sinif geçemedi. Alfabeyi bile öğretemediler... Sonu ne olacak? h 

— Sigorta primlerini alınca, emekli olma hakkım kaybediyorsun. 

— Kaybolsun, Hiç olmazsa elimize biraz peşin para ge- © çer. Ne demişler: “Dünya peşin, ahret taksitle” biz bugüne bakalım, ? 

— Türkiye'de iş bulup çalışabilecek misin? 

— Burada sürünmektense orada tüm akraba, dost tamidik ile hep birlikte sürünürüz. 


olârak kendisine ait olanemeklilik primlerini tamamen Federal Ihtiyarlık Sigortalarına bağışlamış oluyor. 

Çok genel bir hesapla, bir işçinin emeklilik yaşına kadar ihtiyarlık kasalanna ödediği primlerin kendisi tarafından yatırılar bölümü ortalama 60 bin mark tutuyor. Ayntişçi adına, gene aynı dönemde devlet ve işverenler turafından yatırılan primler toplam ise 110 bin markı geçiyor. Işte, beklefesiz olarak emeklilik primlerini alarak kesin dönüş yapmayı kabullenmiş işçiler, yukardaki örneğimize göre prim toplamı. 
nın sadece 60 bin marklık bölümünü al yörlar ve 110 bin markı da Federal Alman devletine “bağışlıyor”lar. 

Birikmiş emeklilik primlerini alarak geri dönen emekçilerin yukarda aktardığımız “Zorunlu bağışın” yanısıra bir başka ve çok önemli kaybı daha oluyor: Bu işçiler primlerini geri aldıkları için onca yıl boyunca kazandıkları emeklilik olanağını da “temel-K” olarak yitiriyorlar. Ne Türkiye'de, ne de Federal Almanya'da, bu işçilerin, geçmiştekis çalışma yıllarını ileri sürüp emeklilik hakkı istemeleri hukuksal olarak mümkün olmayacak. 

Bir “pilot” uygulama 

Yabancı işçilerin -özellikle Türkiyelilerinbirikmiş emeklilik primlerini alarak kesin dönüşe yöneleceklerine ilişkin beklentileri umduklarının da üstünde gerçekleşen Alman resmi makam ve politikacıları şimdi bu yoldan daha da çok sayıda Türkiyeliyi geri dönmeye “özendirmek” amacıyla ek önlemler üretiyorlar. Nitekim Baden Württemberg Eyalet Meclisi bu konuda “yıldırım hızı” ile bir yasa kabul etli ve emekli primlerini alarak kesin dönüş yapacak olan yabancıların, primlerini Almanya'yı resmen terkedip, fiilen henüz ~ xketmeden de alabilmelerini sağladı. Bunun anlam şu! 
Emekli primlerini alıp kesin dönüşe karar veren işçilerin primlerini alabilmeleri, yasa- ya göre bir Federal Alman smir kapısından çıkıp, bu çıkışlarını belgelemeleri ile mümkün oluyordu. Resmi yazışmalar ve benzeri bürokratik işlemler yüzünden bu durumda 

üş yapan işçiler alı aydan önce primleri- 


ni alamıyorlardı. Bunun önüne geçmek ve Aniak kanülü ran Sin Ünen Whina.. 


Dönmek mi zor, kalmak mı zor? 


Önce bir durumu saptayalım: Kesin Dönüşü Özendirme Yasası'ndan yararlanmak üzere başvuran Türkiyelilerin sayısı, konuyla yakından ilgili olan çevreleri bie şaşırtacak kadar büyüktür. Bu yüzden kestirme ve yalınkat biçimde “dönülmemelidir” demek ciddiye alınır bir tutum deği, Niçin dönülmemesi gerektiğinin de ayrıntılı ve somut bir çıkış yolu gösterilerek kitlelere anlatılması gerekir. Aksi takdirde birinci kuşaktan işçiler arasında çok ciddi nicel boyutlara ulaşan bir kesin dönüş dalgası kaçınılmaz olacaktır. 

Üstelik bu anlaşılır ve açıklanabilir bir durumdur da Federal Aiman- ya'da yüzde 8 dolayında seyreden resmi işsizlik oranlan yabancılar sözkonusu olunca yüzde 14'ü, Türkiyeliler sözkonusu olunca da yüzde 15,5 hatta yüzde 16'yı buluvermektedir. Bu soğuk aritmetik anlatımların ötesinde, bu kadar yüksek bir işsizliğin toplumsal sonuçlarını görebilmek gerekir. Federal Almanya gibi gelişmiş bir sanayi ülkesinde “aç mezarı” olabilir ve vardır da. Gelişmiş kapitalist toplumların özgül koşullan gereği insanlar arasında maddi dayanışma zayıflamakta ve koyunlar kendi bacaklarından asılır olmaktadır. İşte bu yüzden azgın işsizlik dalgası özellikle Türkiyeli emekçileri sert etkilemekte ve onlan dönüşe zorlamaktadır. Yabancı düşmanlığı bunun tuzu ve biberidir. Keza yannlara duyulan güvensizlik, bu toplumda ikinci sınıf yurttaş olmanın doğal öfkesi de dönüş kararlannı kolaylaştırmakta ve hızlanıdırmaktadır. 
Ama kuşkusuz belirleyici olan, ekmek parası için göç edilen bu gurbet ellerde ekmek bulamaz hale gelmek, işsiz kalmaktır. 


Bu yüzdendir ki umulanın çok üstünde bir niceliğe ulaşan kesin dönüşçüler olgusu ile karşı karşıyayız. Ama bu, Federal Almanya'- daki ilerici demokrat örgütlerin ve kişilerin savundukları “kesin dönü- 


an Rolada a 


Sayta 13 


Ağca hakkında yalan ifade vermekten dava açıldı ama Antonov hâlâ tutuklu 


wv oee 


Ağca davasında savcı düğümü çözmek mi, yoksa olayı iyice 


kördüğüm mü yapmak istiyor? 


Faşist katil Mehmet Ali Ağca'nın Papa Il. John Paul'e suikast girişinminin hemen ardından kopanlan benzeri görülmemiş çaptaki anti-komünist propaganda geri tepti. Suikastta bir “faşistle” işbirliği içinde gibi gösterilmek istenen ve bu yüzden aylardır tutuklu bulnan Bulgar yurttaşı Antonov, şimdi yeniden görülecek olan “Papa Suikastı Davası'nda “sanık” değil, “tamk” iskemlesinde oturacak. Bununla da kalınmıyor. Soruşturmanın ünlü savcısı Martella’ nın dediğine göre Ağca hakkında “Adli makamları yanıltmak amacıyla yalan ifade vermek” suçundan yeni bir dava açılıyor. Bütün bunlar ilk bakışla “Ağca-Papa Suikastı Davası”nda son düğümlerin de çözülüyor olduğu izlenimini uyandırıyor. Ancak C1A'dan Israil Gizli Servisi Mossad'a, Mafya'dan Italyan gizli servislerine, uluslararası faşist örgütlenmeden, Alman gizli örgütlerine kadar uzanan anti-komünist propaganda saldırısı ağına yeni ilmekler de atılıyor olabilir. Bir başka deyişle savcı Martella, davayı bir kördügüme çevirmek amacıyla tezgahlanan yeni bir oyunun aktörü, yada 


aleti olabilir. Önümüzdeki günlerde bu bakımdan çok daha uyanık ve Ağca ile ilgili dikkatli olmak gerekiyor. Aşağıda sunduğumuz “Yalçın Olayı” da bunun bir kanıtı, Bunca yildır Federal Almanya'da “Icra-ı sanat” eden ve kimi, kimliği, Ağca ile ilişkisi, Ipekçi cinayetine en azından “bulaşmışlığı” hem Türk hem de Alman polis ve gizli servislerince bilinen Özbey'in yakalanmasının, Ağca'nın itiraflarında sözü nihayet ona getirmesinin altında sinsi ve uğursuz bir planın bulunduğunu düşünmek hiç de “evham” değildir. Ama bütün bunlar şu gerçeği de örlemiyor. Silah geri tepmişlir ve işleri daha da kanşlırmaya yönelik her tezgah bundan böyle emperyalist propaganda merkezlerinin, Ağca olayın- da yediği haltı temizlemeye ve örtbas etmeye yöneliktir. Bir başka deyişle Ağca ve Papa Suikastı çerçevesinde kopanlan firtina- da emperyalist gizli servislerin ve propaganda aygıtlarının saldınsi göğüslenmiştir. Şimdi gerileyen ve geriledikçe batan onlar olmaktadır. 


Ağca'nın “son” itiraflarında Ipekçi'nin katili olarak adı geçmişti 


Türk faşistlerinde panik: Ağca'nın 


suç ortağı Özbey polise ne anlattı? 


Geçen sayımız baskıya hazırlanırken elimize geçen bir haberi kısaca yayınlamış ve faşist katil Mehmet Ali Ağca'nın yeni itirafları sırasında adı geçen ve Ağca tarafindan Abdi Ipekçi'yi vuran kişi olarak gösterilen aşın sağ eylemci Yalçın Özbey’ in, Alman polisi tarafından gözaltına alındığını duyurmuştuk. Olayın üstünden günler geçti. Ancak şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmış değil. Özbey'in Ital- ya yada Türkiye'ye iade edileceğinden söz ediliyor. Ama bu konuda da herhangi bir bilgi yok. Dolayısıyla Özbey'in gerçekten- de Ağca'nın dediği gibi Abdi İpekçi cinayeünde tetiği çeken el olup olmadığı konusu da henüz karanlıkta. Ancak Özbey'in tutuklanışından bu yana Türkiye Postası muhabirlerinin Bochum, Frankfurt ve Ulm yöresinde yaptıkları araşurmalardan 


burada Dorstener Sirasse'de 35 numaralı binada üçüncü bir ortak ile birlikte bir kahvebane açtılar. Kuşkusuz kahvehanenin polise bildirimi “demek” olarak yapıldı. 
Böylece içki satmaktan kumar oynatmaya, esrar ticaretinden, sabahlara kadar açık kalabilmeye olanak sağlandı. 

Sözkonusu “kahvehane” bölgedeki faşisiler için gerçek bir buluşma noktası oldu. Açılışını izl ilk altı ay boyunca demek lokalinde sürekli siyasal içerikli seminerler düzenlendi, eğitim toplantıları yapıldı. Özellikle Bochum-Hattingen'den derlenmiş aşın sağcı “kadrolar” burada ilk eğitimden geşiriliyorlardı. 

Burada Yalçın Özbey örgütsel bir kod adı kullanıyordu: Sedat Sürekli seyyar bir pasaport ve belge atelyesi durumundaki ünlü cantac ile dolasivor ve vii- 


235, Batman 0611 23 23 08 (Türk Federasyonu'nun ünlü Ali Batman olmasın?) Muhsin 023 24 61 299, Lokman 17191 29 646, Muharrem 0209 29083, 
Paris 0033113 48 36 59, Belçika 0032 22 
179 187. 
Bochum kentinde siyasal ilişkileri olmayurttaşlarımız arasında dahi Yalçın Özbey (Tabii takma adı ile, Sedat Özkan olarak) iyi tanınıyor. Bochum'da yaşayan bir Türkiyeli emekçinin deyimi ile “Kim ki Bochum polisinden oturum alamadı veya kim ki vizesi olmadığından bir başka Avrupa ülkesine gidemiyor... Sedat Özkan hediyesi mukabili işi halleder . Son dönemlerde bu tür etkinlikleri iyice artmıştı. 
Çünkü çevresindekilere 50 bin marka yakın borçlanmıştı. Bu yüzden hiç yanından De e e e m e Lİ O a] 


ni alamıyorlardı, Bunun önüne geçmek ve dönüşü hızlandırmak için Baden Württeniberg eyaleti ek bir önlem âldı. Buna göre pasaportundaki oturma ve çalışma izinlerini Alman yabancılar polisine ve “Arbeiisami”larına resmen iptal ettirip kesin dönü-Şü pasaportuna işlettiren işçiler primlerini duha Federal Almanya'da iken alabilecekler. Ama kuşkusuz artık Federal Almanya’ da kalabilmelerine ilişkin ber türlü hukuksal olanak ve izni yitirmiş olarak... 

likin Baden Württemberg'de uygulamaya sokulan bu önlemin “daha çok yabancı- yı” kesin dönüşe “ikna etmeye” yaradığı saptanırsa bu pilot uygulamanın bütün eyaletlere yaygınlaştırılması düşünülüyor. 

“Baden Württemberg modeli” diye anılan bu uygulamanın daha çok işçiyi “özendirmesi”nin yanısıra, aldıkları toplu parayı 


“gene Federal Almanya'da tüketmelerini > sağlamak gibi ek bir yararı (1) daha var. 


Primlendirme mi, kandırma mı? 
Yabancı işçileri geri dönüşe özendirme önlemleri çerçevesinde yer alan ve Alman kamuoyunda ve özellikle Alman emekçiler arasında “dönüş yapacak yabancı işçilere çok yüksek parasal olanaklar sağlandı” biçiminde ve yabancı düşmanlığını arttırma 
Sonucu verecek biçimde tanıtılan 10 bin 500 
Mark primi ile emekli primlerinin bekle-Meksizin ödenmesi gib, özendirici “olanaklar” aslında her yönü ile yabancı işçilere üüimiş bir kazık niteliği taşıyor. Ama çaresizlik içindeki işsiz ve bıkkın işçi kitleleri me de bu önlemlere “özeniyor”lar, 
10 bin 500 marklık dönüş primini alan işer açısından kazık İyice ortada. Eğer bu $ prim almayıp da işsizlik Kasalarından izlik parası alsalardı ellerine geçecek olan ra sadece yedinci ayda 10 bin 500 margeçiyordu, Oysa işyeri iflas ettiği için iz kalan biremekçinin bilindiği gibi 12 ay izlik parası, 12 ay işsizlik yardımı alabilme hakkı bulunuyor. 10 bin 500 marka Tit olan bir yabancı işçi, bu durumda, bun ın tümünden vazgeçmiş, bir başka deyimbinlerce markı tekellerin devletine, Fede-Tal Almanya'ya bağışlamış oluyor. 
Birikmiş emeklilik primlerini alanlar ise Zâten var olan bir hakkı kullanıyorlar. Tek rk bu parayı biraz daha erken almaktan ibaret Karşılığı ise: Kesin dönüş, © Sonuç olarak Yabancı İşçileri Kesin Dö- 
'nüşe Özendirme Yasası'nın Federal Alman tekelleri ve devleti açısından hedefine ulaş-Ni söylemek hiç de yanıltıcı ve erken bil, Daha değişik bir anlatımla, Federal Almanya'da çalışırken tekellerce tepeden rmağa soyulup sömürülen yabancı emekçi- 


ye uğramaktan kurtulamıyorlar. 


a kesin dönüşlerinde de “ek bir sömü-M 


Kişilerin savundukları “kesin dönüşe özendirme önlemlerine kapılese çağrısı"nın yanlışlığını gösermez. 


Bütün bu haklı ve doğru saptamalar, Türkiyeli emekçi kitleler içinde bu konuda yürütülecek çalışmalan kolaylaştırmaya elvermez. Unutulmasın ki kesin dönüşe zorlanan ya da “özendirilen” emekçilerin kahredici çoğunluğu birinci kuşaktan emekçilerdir. Bunlar yaşlanmışlardır. Bu yüzden burada kalıp, her ne pahasına olursa olsun iş bulma savaşına katılmakta ve direnebilmekte görece eksiklidirler. Dahası Federal Almanya'ya yetişkin birer Işçi olarak geldikleri için, ünlü “entegrasyon” sınavında sınıfta kalmışlardır. 


Görülüyor ki sorunun sınıfsal özü” nü ve sınıfsal açınımlarını (perspektiflerini) ortaya koymak zorundayız. 
Bu özün arabaşlıkları bir eksik, Iki fazla bellidir: Yabancı işçilerin, Alman işçi sınıfının bir parçası oluşları; yabancı işçilerin yabancı olduklarından dolayı ek bir sömürüye uğradıkları; dönüşü özendirme önlemlerinin ise bu sömürü zincirinde giderayak ve sonuncu bir halkadan başka birşey olmadığı; birinci kuşaktan yani yaşlı işçilere yönelen bu önlemlerin, aslında işgücünün en diri ve en değerli olduğu dönemlerde çalıştırılıp artık “ıskarta- ya" çkanima zamanı yaklaşan emekçileri kapı dışan etmekten ibaret olduğu; özendirme önlemi adi altında emeklilik ve işsizlik kasalarının yabancı işçilerin sırtından milyarlarca Markla ölçülecek vurgunlara yöneldikleri ve bütün bunların. 
yabancı işçilere bir olanak, bir fırsat bir lütuf gibi yutturulmaya çalışıldığı... Evet ajitasyon ve propagandamızın ağırlık noktalar, arabaşlık- 

«Dunlardır. işsizliğin yakıcılığı içinde kıvranan yabancı işçilere bunlan anlatmak ve kesin dönüş konusunda sağlıklı bir karar verebilmelerini sağlamak görüldüğü gibi pek zor. 


Ama zaten yığınlar içinde çalışmanın kolay olduğunu ve kestirme reçeteleri bulunduğunu söyleyen kim? 


m m aar > a 
Ulm yöresinde yaptıkları araştırmalardan sonra bazı kiranlık noktalar su yüzüne çıktı. Bunlari şöyle özellemek mümkün Yalçın Özbey gerçekten de aşırı sağcı bir militan ve bir dizi terör eylemine bulaşmış durumda. Keza Mehmet Ali Ağca ile kökü eskilere dayanan bir dostluğu ve belki de “suç ortaklığı” var. Ayrıca Ruhr bölgesindeki Türk faşistleri ile ve hatta Türk konsolosluklan ile henüz tam da açıklığa kavuşmamış bazı karanlık ilişkiler içinde, 

, Yalçın Özbey ile ilgili olarak, Türkiye Postası muhabirlerinin derlediği bilgiler özetle şöyle: 

Yalçın Özbey aslen Bingöl'lü. Ama daha çocukluk yıllarından itibaren Malatya" ya gelmiş. Faşist harekete karışması ve Ağ-Ga ile tanışmasının da aynı yıllara uzandığı söyleniyor. Hekimbanlı Ağca ile Bingöllü Özbey, Türk polisindeki bazı bilgilere göre birlikte terör ve soygun eylemlerine katıldilar. İpekçi cinayetinde Özbey'in de yer aldığı Istanbul polisi için sürpriz değil Ama tetiği o mu çekti bilinmiyor. Bilinen Abdi ipekçi cinayetinden sonra iki dava arkadaşının yollarının bir süre için ayniması. 
Ağca hapishaneye girerken Özbey de “eyleme devam” etmektedir. Kendi deyimi ile “bir üst düzeyde sorumluluklar” üstenmiştir. 


Ağca ile birlikte Avrupa'da 


Ancak Ağca hapisten kaçırıldıktan kısa süre sonra, yani bundan dört yıl kadar önce Yalçın ve Mehmet Ali Ağca, Avusturya'da birlikte görüldüler. Burada bir banka soygunu gerçekleştirdiklerine ilişkin de ciddi söylentiler var. Nitekim Ağca ve Özbey, Avusturya'da fazla kalmadılar ve birlikte Federal Almanya'ya geçtiler. En son Münih yöresinde bir arada görüldüler ve büyük olasılıkla da yolları aynidi. Ağca yeni cinayetler için faşist terör çetesinin emrinde yeni görevlere geçerken Özbey de bir başka görevle Stuttgart'a yerleşti. Stuttgart'ta iken büyük olasılıkla “örgütsel nedenlerle” sahte pasaport, diploma ve benzeri belgeler “üretimi”nde uzmanlaştı. Elinde Stuttgart Başkonsolosluğuna ait resmi mühür vardı ve bu mühürün onun eline nasıl geçtiği açıklığa kavuşmuş değil, 


Ve Ruhr bölgesine göç 


1982 yılı başlarında aşın sağcı Türk Federasyonu'nun Kuzey Ren Wesifhiye (Ruhr bölgesi) sorumlusu Yunus Bülbülkara, daha etkin çalışmalar sürdürmek üzere Yalçın Özbey'i Bochum'a getirdi ve 


Je e sari öt ayten. sre bm akal mundaki ünlü çantası ile dolaşıyor Ve yukanda andığımız eğitim çalışmalarından da olabildiğince kendini uzakta tutuyordu. 
Bunun nedeni bilinmiyor. Bilinen, kısa süre sonra Yunus Bülbülkara ile Özbey'in arasının açıldığı. Sık sık tartışıyorlar, hatla bir kez “müşterilerin” gözü önünde yumruk yumruğa kavga bile ettiler. Ardından da Özbey tehdit edilmeye, örgütsel kanallar tarafından Almanya'yı terke davet edilmeye başlandı. Ama bu tehditlerden birinde Özbey canalıcı sözü söyledi: Üstüme gelmeyin. Bildiklerimi anlatırım ve hepinizi yakarım. 


Bir telefon defteri 


Onu bir süre rahat bıraktılar. Ama ondan çekindikleri de artık iyice ortaya çıkmıştı. O yüzden gene de sık sık aramaktan ve hatırını sormaktan geri kalmadılar. Örneğin, bir süre önce Bochum'u terkedip Hamm kentine taşınmış olan Yunus Bülbülkara, Hamm trafik şubesine kayıtlı CL 
886 plakalı arabasıyla Bochum'a uğrayıp 
Özbey'in “hatırını sormayı” ihmal etmiyordu. 

Özbey'in özel telefon defterinde yer alan telefon numaraları bile onun ilişkilerinin çapını ve siyasal yönünü açıklıkla ortaya koyuyor. Özbey'in telefon defterinden rasgele seçilen kimi numaralar yanlarında yine Özbey tarafından konmuş açıklama» larla birlikte aynen şöyle: Zürih 0041567 
144 19, Lion 00 33 78 391 525, Lion, 
00 33 46 871 907, Viyana 00 43 222332 


Kın Dorçlanmıştı, Bu yüzden me yanından ayırmadığı çantasıyla durmadan “üretim” yapıyordu. Nitekim yakalandığı sırada çok sayıda mühür, sahte belge de birlikte ele geçirildi. 

Ve kuş kafeste 

Son günlerde Özbey'in çevresindeki trafiğin birden yoğunlaştığı dikkat çekiciydi. 
Dortmund, Ulm, Aachen, Hamm plakali arabalarla gelen çok sayıda “sarkık biyikh” Türk, i ziyaret ediyordu. Tam da o sıralarda Ağca, “itiraf” etti. “Ipekçiyi ben değil Özbey öldürdü!..” Haber gazetelerde de aynen yer aldi. 

Aynı gün Özbey, Bochum kentinde ne kadar Türkçe gazete varsa tümünü satın aldı. Ama ok yaydan çıkmıştı bir kere. 
Hatta kimi faşist liderler Özbey'in böylece ortadan yok olmak zorunda kalacağını hesaplıyorlardı. Nitekim Essen, Frankfurt ve Hamm kentlerinden “kimlikleri bilinmeyen” kişiler telefonla ihbarda bulundular: Ağca'nın Abdi Ipekçiyi öldürdüğünü söylediği Yalçın Özbey, Sedat Özkan takma adıyla Bochum'da Dorstener Sirasse'de 
35 numaralı evdedir... 

Polis baskın yaptı ve Özbey'i bir çanta dolusu sahte mühür, pasaport, diploma, oturma müsaadesi ve konsolosluk mühürü ile birlikte yakaladı ve gözaltına aldı. 

Bakalım önümüzdeki günlerde bu konuda ne gibi gelişmelere tanık olacağız. 
Şimdilik Alman polisinin açıklamalarını beklemek gerekiyor... 


Ağca'nın Roma ‘daki “yeni” itirafları gazetelerdeyayınlanıryayınlanmaz aşını sağcı militan Özbey aşın derecede hareketlendi. Muhtemelen dinlenmemesi için sokak telefonlarını kullandı ve bir çok kez telefon etti. Fotoğrafta açık renk elbisesi ile Özbey 


Sayfa 14 


OKUYUCU POSTASI 


Okur ir > 


Bundan tam 10 ay önce Türkiye Postası'nın çıkacağını duyurduġumuz “Özel Bülten”imiz de şöyle demiştik: “Okur mektupları Türkiye Postası'nın soluğu, canlılık kazandığı, geniş yığınlara açıldığ penceresidir. Bir gazetenin beş yazarına ek olarak 5 bin tane de mesleği yazarlık olmayan yazarı varsa, gazete ancak o zaman canlı, yaşayan bir gazete olabilir. Okurlarımızın sesi yükselsin ki, gazetenin sesi daha gür çıksın.” 

Bugün Türkiye Postası'nın enizdeki 20. sayısına kadar okur mektupları konusunda ki tutumumuz bu oldu. 

Fakat 9 aylık yayın hayatımız, bize, okurlardan gelen şiirleri de “okur mektubu" olarak değerlen» dirmemekle hata yaptığımızı da gösterdi Bugüne kadar çok özel bir-ikisi hariç, okurlardan gelen şiirleri yayınlamamamıza rağmen, okurlar çeşitli Konulardaki düşüncelerini, duygularını ifade ettikleri şiirler göndermeyi hiç ihmal etmediler, Ayrıca gerek telefon ederek, gerek bizzat gelerek ya da mektup göndererek gönderdikleri şiirleri niye yayınlamadığımızı sordular Onlara gelen şiirlerini sakladığımı» 2, bundan sonra da saklamaya devam edeceğimizi ve bunları bir şekilde mutlaka değerlendireceğimizi söyledik. Kaldı ki, yayınlamamış olsak bile bu şiirler bize okurlarımı» zın “nabızlarının"nasıl attığırıgörmemize yardımcı olduğu için, en az, mektupları" kadar yararlı oldular. 

Önümüzdeki sayılardan itibaren “Okur mektubu”nun bir başka türüolan *okurşiirleri"ne de bu sayfada yer vermeye başlayacağız. 
Bunun için, önce bugüne kadar gelmiş olan şiirler arasından bir seçme yapacağız. Tıpkı mektuplarda olduğu gibi, gelmiş ve bundan sonra gelecek şiirlerin hepsini yayınlayamayacağımız açıktır. Bu konuda okurlarımızın bizi anlayış- 


Ölüm orucu 


Türkiye'de Devrimci Kurtuluş hareketi sempatizanıyım. 1 Şubat 
1983 tarihinden beri Fransa'nın 
Colmar kentindeki cezaevinde tutuklu bulunuyorum. Haberimin dahi olmadığı bir soyguna katıldığım 
gerekçesiyle suçlanıyorum. 24 
Kasım 1983 günü CMDP Bankası" 


nın Durrenenizen şubesinin soyulmasıyla suçlanıyorum. Oysa, olayla hiçbir ilgim yoktur. 

Beni öğrenim döneminin orta- 


sında tutukladılar. Öğrenimime devam etmek istiyorum. Bütün tahliye istemlerim Colmar Savcısı bay Palpacuer tarafından redde- 


dildi. Suçsuz olduğum bir olay yüzünden demokratik bir ülkede hayatımın ve geleceğimin cezaevinde söndürülmesini istemiyorum. 
10 aydan beri özgürlüğümü bekliyorum. Hayatım dayanılmaz bir hal aldı. 

17 Kasım Perşembe gününden 
beri, kamuoyunun ve adalet sọtumlularının dikkatini çekmek amacıyla ölüm orucundayım. Sonuna kadar gideceğim. Zannediyorum ki, haklı mücadelem kamuoyu tarafından desteklenecek ve sorumluların dikkati bu olayın üzerine çekilecektir. 


Muzaffer Kaçar/Fransa 


İzinde gördüklerim duyduklarım 


izin dönüşünde, Türkiye'de görüp duyduklarımı Türkiye Postası'na yazmak istiyorum. Izmir'de Tariş fabrikasın- da yeniden 200 kişinin işine son verildi. 
Bunlardan yarısına yakını tutuklandı. Tutuklananların içinde, benim tanıdıklarım var. Adian şöyle: Hasan Kurt, Memiş Demiröz, Nalan Yıldırım, Kadir ve Metin Savran. 

Tutuklananların hepsi, DISK üyesi, Adlarının açıklanmasında sakınca gördüğüm kişilerin adını yazmadım. Tutuklananlar ilk üç gün izmir'de tutuldular, sonra Ankara Mamak Askeri tutukevine gönderildiler. Onlari ziyarete giden yakınlarının içinde tutuklananlar, dövülenler, sövülenler oldu. 

Daha sonraları rüşvetle serbest birakılan bir tutukludan dinlediklerim, daha da acı: Tutuklular her sabah içtimaya çıkarılıyorlar. Sesin iyi çıkmadı, dik durmadin gibi bahanelerle, insanlar her sa~ bah dövülüyor. Mıntıka temizliği yapılırken, belini iyi bük diye bağınp çağın!» 
dıktan sonra, uyamayanlara yine coplarla tokatlarla girişiliyor. 

Yemekhaneye girip çıkışlarda, sıralanmiş coplu askerler ayırım gözetmeksizin vuruyorlar. Sırf bu işkenceden kurtulmak için yemeğe gitmek istemeyen- 


Karikatür çizmek 


lerden yaşlı bir tutuklu, açlıktan önce bitkin düşüyor, sonra da ölüyor. 

1980'de başlayan demiryolu işçileri davasında tutuklanıp bir albaya 600 bin lira rüşvet vererek davası tutuksuz olarak süren bir işçinin anlattıkları da şöyle: “Bir koğuşta 300 kişi kalıyorduk. 170 kişi demiryolcuydu, diğerleri başka davalardan. Iki haftada bir yıkanmaya göndetiliyorduk. Ama, bırak yıkanmayı, soyunmaya bile vakit bırakmıyorlardı. Koca hapishanede, 12 tuvalet vardı. içtimaya yetişmek için, çoğumuz o işi bile yapamayorduk. Yakınlarımız, eğer görüşme İzni alabilirse, ancak 5 dakikalığına birakılıyortardı. Yiyecek ve giyeceklerin içefi girmesine asla izn verilmiyordu... Burada bir de işkencecilerin başı bir subay vardı. Adı Talat... Soyadı Gülday, Gülbay ya da Gürsoy git: bir şey.” 


Adının istemeyen bir okur/Slegen 


Beni bu pahalılık öldürür 


Türkiye Postası. 16 Aralık 1983 


| 


Cunta kaymakamı 


Danimarka'da işçi olarak çalışmakta olan bir Türkiyeliyim. 1983 yazında izni- mi geçirmekte olduğum bir sırada, memlekette başımdan gaçen hem komik ve hem de acıklı olan bir olayı Türkiye Postası okurlarına duyurmak istiyorum. 


Kasabanın haftada bir kurulan, köylülerimizin de akın akın alışveriş için kasabaya geldikleri bir pazar günü idi. yani oldukça kalabalık bir gün. Öğle saatleri- ne kadar bütün pazar yerini gezdim, üç beş parça bir şeyler aldım, uzun süre görmediğim kimselerle hasbıhal ettikten sonra, iki dostla kahve önüne oturduk. 


Bir süre sonra, yanımıza iki polis geldi ve benden kimliğimi sordu. Kaymakamin emir verdiğini söyleyerek, beni karakola götürdüler, Karakolda 5 saat tutuklu bekledim. Ne gelen var, ne de herhangi bir sorgu sual. Binbir düşünce ile kendimden geçmek üzere iken, daha önceden tanıdığım bir polis girdi içeriye. 
Adama yalvar yakar, çeşitli ricalardan 


Türk dostu madalyalı silahşör 


Geçenlerde, Türkiye'de yapılan “silahsızlanma semineri"nin ardindan, Tercüman Gazetesi'nin seminere katılan “savaş kahramanlarından” birisiyle yaptığı röportajı okudum. Adamın adı Ge- 


neral Steinhof. 

Alman asıllı General Steinhof'un anası Türk soyundanmış ve bu nedenle yenilmez bir ruha sahipmiş. 
Ama asıl önemlisi, adam faşist Hitler ordusunda savaşmış, İkinci Dünya Savaşın'da 170 uçak düşürmüş ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olmuş. Bu yüzden de, kəndisi savaşkahramanı seçilerek madalya almiş. 


sonra razi edebildim ve kaymakamı aramasını istedim. Tanış polis memuru kaymakamı arayacağına söz verdi. 


Beş saatte böyle geçti. Çoluğum. çocuğum habersiz. Aynca duyarlarsa çok üzülürler, bir şey var zannederek. yi ken aynı polis memuru geldi. Beni kaymakamın istediğini söyledi. Kaymakam, asker eskisi biriymiş. Vardık huzura, çaresiz elpençe divan durduk. 


Aman, kaymakamda bir hırs, köpürüyor adam. Ağzına geleni kulağı duymuyor. Meğer ben, kaymakamı tanıdığım halde tanımamazlıktan getmişim ve yanından geçerken selama durmamışım. 
Bana uzun ve sert bir nutuk fasılasından sonra, seni ÜÇ ay sorgusuz sualsiz içeri 

dedi. Neyse, yemin billah kendisi ni tarımadığımı, ilk defa gördüğümü söyledim... Biraz da tanıdık polis memurunun yardımıyla saatlerce sonra yakayı kurtarabildim. 


Adının açıklanmasını istemeyen bir okur/Danlmarka 


İki ölü 


Göppingen-Salah'ta bir işçi heimin- da gürültü yüzünden kavga çıktı. Kırşehirli ve Karadenizli işçiler birbirine girdi. Iki işçi öldü. Üzülerek yazdığım bu satırlar, benim gözlerimi yaşarttı, yüreğimi burktu. 

Yabancı düşmanlığı, işsizlik artarken işçilerde gerginlik, hırçınlık artıyor. Işin- den gelmiş yorgun bir işçi uyumak isteyecek, öteki gelen arkadaşıyla sohbet etmek. 

Ama, işçi heimilan balık istifi gibi. 
Küçücük odalarda, dört beş kişi yatıyor. Ne dinlenebilirsin, ne de sohbet edebilirsin, Heimlann hali, işçileri daha da geriyor, hırçınlaştırıyor. 

Işin içine bir de bilgisizlik, sen bu şehirlisin, ben bu şehirliyim gibi durumlar girdi mi, iş işçilerin birbirini öldürmesine kadar varabiliyor, Ama, burada tek suçlu bilgisizlik mi? Patronların hiç 

suçu yok mu? 

s Dise da kabahati kendimizde, bilinç- 


yayınlayamayacağımız açıktır. Bu konuda okurlarımızın bizi anlayış-Ya Karşilayacaklarından eminiz. 
Şiirler konusunda okurlarımız» 
dan bir de ricamız var: Şiirlerinizin, busayfada yayınlanabilecek kadar ve her sayımızda başka okur şiirlerine de yer verilmesine olanak tanyacak kadar kısa olmasına özen gösterirseniz bize yardımcı olursu- 


nuz. 


Berliner Sprachen 


Karikatür çizmek 


Bir karikatür çizmek istedim, beceremedim. Yetenek meselesi...Çizemez- sen anlatırsın, al şu kalemi eline dedim. 

Bir araba düşündüm, iki tekerlekli, önünde iki oku olan, rüzgara karşı giden bir yokuş yola koydum onu, 

Okların arasına, başında gamalı haç-Wi bir şapka taşıyan general esvaplı bir öküz koşulmuş. 

Arabayı itenler var, ojeli parmakların» dan kan damlayan saçları ondüleli bir kadın, 1940'li yıllarda Alman haraların- da üretilmiş bir Alman, en arkaya da yokuş yukarı giden araba her durakladığında, omzuna astığı torbadan, üze- 


Institut e.V. rinde dolar yazan yemlerle çekerler besleyen, kendi bindiği asırlanmış atı- nın dizlerinin titrediğinden habersiz za- 

a | aan enan 
Ha! Bunların arasında bir de kirmi-TURKISH ENGLISCH zı ceketli, beyaz gömlekli mavi pan-GRIECHISCH tolonlu bir soytarı var, zip zip bir öne FRANZÖSISCH ARABISCH | bir arkaya koşan. A z SPANISCH SPEZIALKURSE | , „Bu saba Leh Valesa'yı taşıyor. düm 


yada savaşsız, sömürüsüz bir yaşam için savaşta hançerlenerek, kurşunla» narak katledilmekle, elleri ayakları zincirlenip zindanlara atılmakla, onbeş seneye varan hapis istemleri ile ödüllendirilen milyonlarca gerçek barışsever varken Nobel barış ödülü verilen Leh Valesa'yı... 


Kotbusser Damm 79, 1000 Berlin 61 
Telelon: 69 36 001 


Für Arbeller und Studenten de Sprachschule mit det man sprechen kann 


tzungsbüro für sachgörechie Arbeiten in allen Sprachen Adının açıklanmasını 


istemeyen bir okur/Hageanu 


Abone ücretini Vereinigung für Völkerverstindiğgung und Solidarität, Postschekkonto 4614 332 - 100, BLZ 100 100 10 Postschekamt Ber- 


lin-West hesabına yatırınız ve bu abone fişi ile birlikte havale makbuzu nuzu Türkiye Postası Abone Servisi, Donau Str. 1, 1000 Berlin 44 adresine postalayınız. 


ABONE BEDELİ: 


FAlmanya Belçika 
Saylık 3M-DM w BF 
' é- DM er 


Danimarka Prima Ingiltere Hollanda İsveç 
120 Km RS PF swi IG YS Kru 
Ykm IW toni WG 190 Km 


Dostlar, sizlere izinde tanık olduğum bir kaç olayı anlatmak istiyorum, Oturduğum köy Afyon yakınlarında. Köyde üniversiteyi bitirmiş iki çocukluk arkadaşım var, onlarla konuştum. Aynen şöyle dediler: Üniversiteyi bitirdik, kahvede bütür gün oturuyoruz. Ne iş var, ne güç. Köyde çoban bile olamıyoruz. 
Başlık parası, 500 bin lira, böyle giderse bekar öleceğiz belki, Ama, bir yandan da durmadan Avrupa'yı soruyorlardı. Türkiye'ye yönelik yürüyüşler, gösteriler oluyor deyince moral alıyorlardı. 


Bir gün köyden şehre iniyordum. Dolmuşta, bir emmi bir başkasına “sen daha ölmedin mi” diye takılıyordu. O da, “vallahi beni ne çalışma ne de yük çekme öldürür, ama şu pahalılık yok mu, işte o beni öldürecek” diye cevap veriyordu 


Ben izne gittiğimde, Ramazan ayı idi. 
Sonra, Ramazan bitti ve bayrama girdik. 
Ben hiç böyle bayram görmedim. Köydeki insanların pahalılıktan, işsizlikten, ağzını bıçak açmıyordu. Bizim köyde, Insanlar bayramda değil de sanki cenaze merasiminde idi. 


Adının açıklanmasını istemeyen 
Bir okuyucu/Brüksel 


AN 


Augsburg Türkiye 
Gençler Birliği'nin 


BARIŞ TAKVİMİ çıktı 
İsteme adresi; 


Schözlerstr. 15 
8900 Augsburg 


K Bu heim- 


“silahsızlanma ve barış yanlısı” arkadaşlarda buluyorum. 
lara gidilmeli, işçi arkadaşlarla konu- | 


diye birinci sayfadan veriyor. Ama, 


aynı Tercüman, 30 yıl büyükelçilik Şşulmalı, onlar aydınlatılmalı diyorum. 
yapmış olan ve gerçek barışı savu- Bunun çok kolay bir iş olmadığını nan Türkiye Barış Derneği Başkanı biliyorum. Ama, elimizde gazetemiz, Mahmut Dikerdem ve arkadaşları- Türkiye Postası var. O bize en güçni “komünist, bölücü ve Ülkeyi lü ışık, en güçlü kaynaktır. Bu silahı Sovyetler Birliği'ne satmak Isti- kullanmalıyız, geniş işçi çevrelerine yayyor diye” jurnallıyor. gi 


istemeyen bir okur/Tübingen 


Askenlik 
BÜYÜK ŞENLİĞİ 


CJ 


"Bedelli Askerlik, üzerine konuşmalar. 
KÜLTÜR PROĞRAMI 


+ SAZ ile TÜRKÜLER, Ayrica: 
> FOLKLOR, ŞİİR a yiyecek 
> TİYATRO. Pp 
-> Güneş ORKESTRASI, (Döner) 


18 . 12 .63 -PAZAR - sar 622 


GESAMTSCHULE-KIKWEĞG Salonu Heidelberger Str. 75, Düsseldorf 

7710 ve 707 nolu Tranvaylar , durak Venheusenaller , Otobüs: 730 

Düzenler; 


© Orkestra grubu-Relsholz e Derendörf Gehçlikevi Tiyatro gurubu © e Mannesmann'li gençler e Hiiden, Langenfeld ve Grevenbeoich'li gençler 


© Düssekdorllu Askerlik cagındalu Gençler © Tüm gençler ve aileleri Davetlidir... 
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Sayfa 15 


Yanda sunduğumuz gazete kupürü uydurma filan değil. Milliyet gazetesinintakendisinden alınmıştır. 
Aşağıda sunduğumuz “kanlıboya tablo" da aynı şekilde aslının tıpkısının aynısıdır. Inanmayanlar bu müstesna “sanat eseri" tablonun sal ait köşesindeki orjinal imzaya baksınlar... 


Bu da eseri.. 


Gözünüzü toprak doyursun 


Sakıp Sabancı bir gün çoluk çocuğunu damadını filan toplamış: 

— Eeee, çocuklarım, demiş, bakın ben de yaşlanmaya başladım. Zaman göz açıp kapayana kadar geçer gider. O yüzden haydi bakalım, hepiniz memleketin dört bir yanına dağılın. Fabrikalarımızı, işletmelerimizi, çiftliklerimizi, bankalarımızı, hanlarımızı, hamamlarımızı filan bir bir görün. Gerekirse bir süre kalıp çalışın. 
Meselesini, zorluğunu, darlığını, ufkunu, ışığını filan bir iyi belleyin. Belleyin ki gün gelip işin başına geçtiğinizde apışıp kalmayın. 

Çocuklar Sakıp Sabancı'nın sözünü dinleyip dağılmışlar. Bir kaç hafta sonra baba Sabancı hepsini yeniden çağırmış: 

— Eeee, anlatın bakalım, demiş, ne gördünüz, ne düşündünüz, neresini beğendiniz? 

Çocuklardan kimi LasSA'yı, kimi Sa-SA'yı, kimi KordSA'yı, kimi AKSA'yı, ÇimSA'yı beğendiklerini söylemişler. O ana kadar ağzını açmayan en küçük oğlana dönmüş baba Sabancı: 

— Sen oğul, demiş, sen hangisini begendin bakalım? 

Oğlan sırıtmış: 

— Ben, demiş, benim beğendiklerim de BurSA ve ManiSA... 


“YAPILARI UKZALATMAM. İÇİN 

BOŞUNA BEMLEMEYİN BU YAZAR 

B.Y. YEDİ GELEMEZ” DEDIM. AMA “OLSUN BEMLERZ* 


A © 


ANLI SANLI YAZARLARDA 


Haklısın kardeşim, komünistin döneğine asla güven olmaz 


Önce katolik, sonra komünist ve Stalinist, nihayet Müslüman olan Roger Garaudy hayli ilgi çekici grafikler çizmiş bir şahsiyet... Insan şahsiyetinin inançlarla ve inançların savunulmasında gösterilecek kararklıkla oluşacağını ileri süren anlayış, durmadan fikir ve kabp değiştiren Garaudy'ye pek sempatik nazarlarla bakamıyor. Bakamıyor, çünkü vardığı son m. 
hale olan islamiyette ne kadar süre sabih kalacağını bilemiyor... (Altan Deliorman, 3 Aralık Tercüman). 


Yarı uykulu yarı bıkkın bir yazarcık 


Devlet adamları, yazarlar, aydınlar, dünyanın her yerinde “barış, barış” diye demeçler vermekte yarışırken, genel olarak dünya kamuoyu olan bitenlere yan bıkkın, yarı uykulu ve alışkın gözlerle bakıyor. Savaşa alışmışlar sanki... (Orhan Duru, 26 Kasım Milliyet) 


ABD ile dost kalmanın bedeli 


Türklere yakıştırılan ise dünyanın en büyük kara ordularından birini beslemek mecburluğudur. Sırası gelince kanımızı dökmemize bedel olarak Batı ile ve Amerika İle (hiç de istemedikleri) dost kalma mücadelesine devam edeceğiz. NATO'da o şartla varız. Dünyanın en nazik coğrafyasında biz, aslında yurdumuzu korumak için öylesine fedakanız ki daima adldığımızın on katını vermekte, yine de göze batmaktayız... (Ahmet Kabaklı, 30 Kasım, Tercüman) 


“Başyazar”ı üzmeyin, sınıf kavgası istemiyor! 


Uzlaşmanın ve asgari müştereklerde birleşmenin genel çerçevesi, bazı ilkelere bağlı kalınarak çizilebilir. Bunlar mezhepçilik, ırkçılık, sınıf kavgacılığı yapmamak... anayasal hukuk devletine bağlı olmak gibi maddeler içinde şekillenen ilkelerdir. Sivil kadrolar da, Türk silahlı kuvvetleri de, būrokrasi ve sermaye sahipleri de, işçiler ve sendikalar da bu genel ükeleri geçerli kılmaya çalışmalı ve bunlara uymalıdır... (Mehmet Barlas, 30 Kasım, Milliyet) 


Hay senin şu babanın!.. 

Bin yıllık bir tarih kesimin hep devlete bel bağlamış bir ulus olarak saygimizi yitirmedik. “Devlet Baba", sert olsa da, haksızlık yapsa da, tokatlayıp tartaklasa da, İyi bir babayı sever gibi bağrımıza bastık. Bizi ne zaman hırpalasa, günün birinde okşayacaktır diye umduk. Umut Türk'ün əkmeği.. Ye, Türk'üm ye... (Talat Halman, 30 Kasım, Milliyet) 


BL le 


BILMELE “BULMALA / 


SOLDAN SAĞA 
Kendi içinde bütünlük oluşturan cümlelerin oluşturduğu yazı bölümlemesi - Eski dilde operasyon, askeri amaçlı eylem, 2. Ince bir mizah duygusu ile çizen ünlü bir 


(Tersi) Kilonun binde birinin kısaltılmışı - Halen 
Ingiltere'de Oy- 
Dayan Arjantinli ünlü bir futbol yıldızı - Büyücek çatlak, 4, Şu anda elinizde tutuyorsunuz, 5. Buy- 


ruk - Dokuzdan bir fazla - işçilerin ekonomik demokratik örgütü, 6. Dağdaki iri taşlar - Halen aktif olan bir yanardağ - (Tersi) Telefon sözü, 7. Doğu Anadolu'da şimdi yıkıntıları kalmış-eski bir Ermeni kenti - Kapitalist ülkelerde para ve benzeri her tür-J metanın alınıp satıldığı yer - Aşağılayıcı anlamda dişi, 8. (Tersi) Sadaka - (Tersi) Tek tek oylama yöntemi, 9. (Tersi) Alı yönetmeye yarayan koşum takımı - Bir şekerleme türü - Komünist Partilerin iki kongre arasındaki en yetkili organlarının kısa yazılışı, 10. Fe-Odal bir unvan - Bir erkek adı - (Tersi) Ünlü bir ressamımızın soyadı (ilk adı: Avni), 11. (Tersi) Süt kaymağından elde edilen bir tatlı malzemesi - Güneş sisteminin gezegenlerinden biri - Tarihte bir Mezopolumya devleti, 12 Öteki notaların seslerinin kendisine göre ayarlandığı nota - (Tersi) Kesici ve delici silahla açılan yaralarda ortaya çıkan sonuç - Beşin iki katı, 

YUKARIDAN AŞAGIYA: Uzun yıllar Salazar faşizminin pençesinde yaşamış bir Akdeniz ülkesi - Doğal bir tatli, 2. Tanıt - Yararlanma, beslenme, gelişme (eski dil), 3, Firavunlar çağında bir Misir tanrısı - Matematik (eski dil), 4. (tersi) “onu destekle, savun” anlamında bir emir - Yunancada bir harf, 5, (Tersi) Kimyada iridyum simgesi - Süs amacıyla eşyalara eklenmiş düzenekler, 6. Radyoyu uygun, radyo için uyarlanmış, 
7. Hitler faşizminin “Üstün” saydığı bir irk - (Tersi) Dinsel anlamda kirlenmiş, pislenmiş, 8. Uzunçalar plağın uluslararası kısaltılmışı - Devlet tiyatrosunun ünlü bir erkek oyuncusu (ilk adı: Muammer) Tersi) Tanrıtanımaz, 9. Elektrik akımını araya direnç sistemleri sokarak indirip kaldıran araç - Bağışlanma isteği de içeren yenilgiyi kabul önlemi, 10. Federal Almanya'da bir eyalet . İlkel bir silah - Eski bir Misir tannsı, 11, Çok değil - Bir Alman filozofu - (Tersi) Şahıs, birey, 12. Ortadoğu'da bir kent- Üyelerin örgütlere düzenli ödemeleri gereken para, 13. Akıtmak, akışkan kılmak (eski dil) (Tersi) İsviçre'nin başkenti, 14. Evli erkek ve Kadın - Nazım Hikmet'in soyadı, 15. 
Hatıra - Yadırgamaz olmak, 16. Erkek keçi - Bir değerli taş - Uluslararası düzeyde etkinlik gösteren bir haber ajansının kısa yazılışı 


GEÇEN SAYIDAKİ BULMACANIN ÇÖZÜMÜ SOLDAN SAGA: 1, Sabahattin Ali - Ap, 2. Emilezola - Alize, 3. Ramazan - Dual » Mir, 
4. Mahikomedya - Ima, $, Inikas, 6. Rahleitedris - Dam, 7. Ala - Trança - He, 8. Fena Mizanpaj, 9. İmece - Fakir, 10. Ula - Gobi - Kalp, 11, Barzani - Bere ~ Fao, 12. Artemis - 


Ayet - Apn. 

YUKARIDAN AŞAGIYA: 1. Serigrafi - Ba, 2. Amal - Alemdar, 3. Bimarhane - Rt, 4, Alah Acuze, 5, Hezimet - Elam, 6. Azak - Ira - Ani, 7. Tonoztaşı - Is, 8.TL - En, 9. Iade - DCM - Oba, 10, Udi Ralf bey, 11. Ayni - Zaire, 12. Lalaishak - Et, 13. I - Enik, 
14. Imiad ~ Prafa, 15. Azımsama - Lak, 16. Pera - Japon, 


Hece Bulmacası 


Aşağıdaki heceleri birer kere kullanarak soruları yanıtlayınız. Sorulan tarihi, dini ve masalsı kişilerin adlarında Türkçe yazilış ve söylenişlerin temel alındığını da gözden ırak tutmadan bulacağınız doğru yamitlann ilk harfleri bir araya getirildiğinde halen Ankara'da ölümle dirim arasında bolayan bir ünlü şairimizin iki sözcükten oluşanadı çıkacaktır. 


A-AL-BI-BURG-DEN - E - EM - FIL 


GA- GÜP -HA-HIN -IS-LAN-LEK-LIM 
LÜ -MEM- MU - NEL - NEM - NUN -NUS PAS-RA-RA-RUT-SE-SE-SON-TRA 
ÜR- YU -ZAR 

1. Tarihte ilk kez yasaları bir düzene koyarak yazılı hale getiren Babil'in ünlü krali 

2. Yunan mitologyasında, Troya krali Prikmos'un oğlu Paris'te birlikte kaçan ve uğruna Ünlü Troya savaşlarının başladığı güzel Helena'nin kocasi 

3. Roma'nın adı sonraları Alman imparatorlarınca da benimsenen Ünlü imparaloru 

4, Anadolu'ya göçen Türk boylarının önüne dikilen Bizans engelini savaşla aşıp Anadolu kapılarını Türk boylarına açan Ünlü Selçuk sultanı 

5. Ortadoğu mitologyasında zalim bir kral ki adı sonradan ters, aksi ve geçimsiz kişilere takılan bir sıfat olmuştur 

6, Iktidan Hitler'eteslim eden yaşlı hatta bunamış Alman mareșali ve devletbaşkanı 

7. Kökü Osmanlılara kadar uzanan bir derebey ailesi ki son temsilcilerinden biri 
77 Mayıs'tan sonra kurulan Cumhuriyet 
Senatosu'nun ilk başkanı olmuştur. 

8. “Sultan'ığım Osmanlı tahtından, “Yavuz uğunu Mısır'ı fethetme başarısından alan bir hükümdar 

9. Yunan mitologyasında Orestes'in kizkardeşi ki adı sonraları babularına düşkün olan kızlara ilişkin bir psikoloji terimi olmuştur 

10. Yaşadığı 13, Yüzyılda Türkçe'nin ve halk şiirinin en güçlü ve ince örneklerini vermiş bir gezginci ozan ve „tasavvufpu (iki sözcük) 

IL Ortadoğu'daki dini mitologyasında Tann adına kıyamet gününü ilan eden “Sür'u çalacak olan meleğin islam dinindeki adı 

12. Ingiliz emperyalizminin yükselme döneminde deniz egemenliğini eline geçirmesine büyük katkıları olmuş ünlü amiral 


Özel sektörün hevessizliğinden kim sorumlu? 


Orta sınıfın en önemli bölümünü oluşturan ücretli maaşlılar,.. devlette de, özel sektörde de belkemiğidir ve sahiden orta direktir. Özel ve ailesel yaşamlarındaki geçim sıkıntısı, toplumun hayatını etkilemektedir. Bürokrasideki yavaşlılık ve özel sektördeki hevessizlik genel müdürlerden ve patronlardan değil, aylığı geçimine yetmeyen kadrolardan kaynaklanmaktadır... (Mehmet Barlas, 2 Aralık, Milliyet) 


Ambalajı değiştir de sat, Reagan yardım eder!.. 


KKTC ve Türkiye kisa sürede ardı ardına barış taarruzuna girişmek, ister yeni, ister ambalajı değiştirilmiş eski öneri paketleriyle müzakereler ve barış için çırpındığını dünya kamuoyuna İyice göstermelidir. Sonuçta müzakereleri engelleyen tarafın Rumlar olduğunu dünya kamuoyuna satmasi gerekir. Bu konudaki en büyük yardımcısı da başta Reagan yönetimi olmak üzere Batı Avrupalı hükümetlerin büyük bölümü olacakür Onlar da sorunun bir an önce küllenmesi amacıyla KKTC'ye destek olacaklardır... (Mehmet Ali Birand, 30 Kasım, Milliyet) 


Muhtaç olduğun asil kan... ANAP'tadır 


„Türkiye'nin bugünkü sorunlarının kolay olmadığı muhakkaktır. Ancak ANAP Grubu'na peşin hükümsüz bakıldığında, “muhtaç olunan kanın orada bulunduğu görülmektedir... ,Metin Toker, 5 Aralık, Milliyet) 


Sen şuna “hükümet olmayacak” diyeceksin ama dilin varmıyor 


„Ama bu hükümet Türkiye'nin yaşadığı olağanüstü dönemin getirdiği ilave sorunlarla da karşı karşıya gelecektir. 

Bürokraside hızlı bir değişiklik yapamayacaktır. Asker kökenli bürokratlarn sivil idarede bir yıl daha kalmaları uygun görülmüştür. Ayrıca skıyönetimin devamını gerektiren şartların ortadan kalkmadığı kanısı yaygindir. Demek ki, asayiş hizmetleri daha bir süre hükümetin kontrolü altında olmayacaktır. Son zamanlarda KIT yönetim kurullarına yapılan atamalar da bu tabloya eklenmelidir. (Teoman Erel, 2 Aralık, Milliyet) 


Piyasa herkese serbest... işçiler hariç 


„Özal serbest piyasaya inanmaktadır. Tekellerin oluşturduğu fiyat mekanizmalarını, gerekirse ithalatyaparak kıracaktır. Mevduat faizlerikonusun- da bankaları zorlamayacak, fakat aralarında serbetçe rekabet edebilmelerini mümkün kılacaktır. 

Bu yaklaşımların mantığı doğrultusunda, işçi kesimi bir yanılgıya düşmemelidir. 

Eğer fiyatlar serbest olursa, emeğin değeri de serbest pazarlık Ile saptanır gibi bir hesabın yanılgısına düşülmemelidir... (Mehmet Barlas, 6 
Aralık, Milliyet) 


. ALLI PULLU SECMELER 


Sayfa 16 


Türkiye Postası, 16 Aralık 1983 


Türkiye Barış Derneği yöneticileriyle dayanışma sürüyor 


F.Almanya'da 7 örgüt Barış 
Derneği üyelerine özgürlük 


istedi 

© BİRKOM, DİB-FAK, FİDEF, 
İŞÇİ GERÇEĞİ, KKDK (Federasyon), KOMKAR ve Tekoşin taraftarları ortak bir açıklama yaparak Türkiye Banş Derneği yöneticilerinin mahkum edilmesini protesto ettiler. 


© İsveç, Belçika, Yunanistan ve Federal Almanya'nın Hamburg Kaiserslautern, Recklinghausen kentlerinde Türkiyeli demokratik örgütler, yerel banş insiyatifleri tarafından çeşitli eylemler gerçekleştirildi 


Türkiye Barış Derneği yöneticilerinin 5 
ile $ yıl arasında ağır hapis cezasına mahküm edilmesine tepkiler (sürüyor. 
BİRKOM, DİB-FAK, FİDEF, İşçi Gerçeği, KKDK (Federasyon), KOMKAR ve Tekoşintaraftarları ortak bir bildiri yayınlayarak, Türkiye Barış Derneği yöneticilerinin mahkum edilmesini protesto ettiler. 

Yapılan ortak açıklamada, barışı savunmanın suç değil, insanlık görevi olduğu belirtilerek, “biz Türkiyeli ve Türkiye Kürdistanlı Türk ve Kürt işçilerinin demokratik örgütleri olarak; Türkiye Barış Derneği yöneticilerinin ve tüm politik tutuklulann haksız mahkumiyetini protesto ediyoruz” denildi ve Barış Derneği yöneticileri ve tüm politik tutukluların serbest bırakılma sı iştendi. 

yandan, birçok Batı Avrupa ülkesinde ve Federal Almanya'nın Hamburg. 
A Recklinghausen kentle- 


severler tarafindan çeşitli eylemler gerçekleştirilerek, Barış Derneği yöneticilerinin mahkum edilmesi protesto edildi. 

Isveç'te yaşayan Türkiyeli yazar, sendikacı, sanalçı ve örgüt yöneticilerinden olu-Şan 23 kişi ortak bir açıklama ile Barış Derneği yöneticilerinin mahkum edilmesini protesto etmek amacıyla bir kampanya başlatırken, İsveç Barış Komitesi, Isveç Barış ve Ayrışma Komitesi, Barış için mühendisler, Banş için doktorlar, Barış için sanatqlar, Isveç Yazarlar Sendikası, Isveç Pen Kulübü adlı örgütler, Türkiye Büyükelçiliği kanalıyla olayı kınadılar. Aynca, Finlandiya Barış Komitesi, Finlandiya De- 


FKP'nin düzenlediği gecede 


Yılmaz Güney konuştu 


FKP ve FKP'nin öğrenci örgülü 
Komünist Öğrenciler Birliği'nin 6 
Aralık'u o Paris'te düzenledikleri Fransa ve dünyadaki gelişmeleri konu alan büyük bir toplantıya sinema sanatçısı Yılmaz Güney de konuşma- a olarak katıldı ve Güney yaptığı konuşmada, Cunta'nin baskı ve uyguumalarından sözederek, 76 Kisw seçimlerinde halkin t #msilciferinln hupishanekride oldugu. Barış Demeği yõncticilerinin 8 yıla varın hapis cr zusina mahkum edildiği. S0 vurseve rin idam azauta çarpnrldır ve bii Jerc idam kararinin alendeğı bir ar tamila demokrusiye dömülemeveir ni“söyledi. Toplantıda konuşan FKP Genci Sekreteri Georges Marchais, 


mokratik Gençlik Örgütü de, Barış Derneği yöneticilerinin mahkum edilmesini kınadı ve Kenan Evren'e birer protesto telgrafi gönderdi. 

Yunanistan Barış Komitesi'nin yanısıra, Belçika Barış Derneği Liege Seksiyonu da, Barış Derneği yöneticilerinin tutuklanmasini kınayarak dayanışma içinde olduklarıra belirttiler. 

Ayrıca, Federal Almanya'nın Hamburg, Kaiserslautem, Recklinghausen kentlerinde, FIDEF e bağlı yerel örgütler ve Batı Berlin'de Türk Merkezi çeşitli eylemlerle Türkiye Barış Derneği yöneticilerinin mahkumiyetini protesto ettiler. 


HDF: “Türkiye'de rejim mücadelesini başlatmak gerekir ? 


Halkçı Devrimci Federasyonu'nun (HDF) 6 Kasım seçimleriyle ilgili olarak yaptığı bir açıklamada seçimler göstermelik olarak nitelendirildi ve Özal'ın başkanlığını yaptığı ANAP'ın ABD tarafindan hazırlanan bir senaryo ile seçimleri kazandığı belirtilerek, “HDF olarak, senaryo gereği icazetli üç partiyle yapılan anti-demokratik seçimleri protesto ediyor ve Avrupa Konseyi'ni, Avrupa Parlamentosu'nu, tüm demokratik kişi ve kuruluşları, Türkiye'de demokratik bir ortamda, yasaksız, serbest ve özgür seçimlerin yapılması talebini desteklemeye çağırıyoruz” denildi. 

HDF yaptığı açıklamada, Özal'ı ABD'nin ve onun kontrolündeki IMF, Dünya Bankası ve OECD gibi finans kuruluşlarının yanısıra, Cunta'nın da gerçek adayı olarak nitelendirerek, “yapılması gereken Özal mut bağlamak degil, emekçi halkın, tabandan ve her alanda örgüllenmesini sağlayarak, rejim mücadelesini başlatmaktır” dedi 


Toplantıda örgütün geleceğe dönük çalışmaları belirlendi 


FİDEF 10. Temsilciler Kurulu toplandı 


@ Federal Almanya'nın 46 kentinden 35'i kadın 200 delege ve konuğun katıldığı toplantıda, 12 Aralık ve 30 Ocak günleri Federal Almanya'ya yerleştirilen Atom roketlerine karşı yapılacak direniş hareketlerini destekleme ve Türkiye Barış Derneği yöneticileriyle dayanışmanın yükseltilmesi oy birliğiyle kararlaştırıldı. 


Federal Almanya'daki Türkiyeli işçilerin yığınsal demokratik örgütü FIDEF'in 10. 
temsilciler kurulu 10 ve 11 Aralık günleri Düsseldorf'ta yapıldı. Birinci gün örgüt çt- 


Stockholm'de Türkiyeli yazarlarla dayanışma toplantısı yapıldı 


dayanışmasının güçlendirilmesi yönünde kalıcı yerel girişimlerin geliştirilmesi sorununu ele alan kurul, ayrıca Türkiye demokrasi güçleriyle dayanışma çalışmaları» nı da değerlendirdi. Türkiye Demokratlanyla Dayanışma Girişimi'nde toplanan 66 
bin Mark'ın 30 bin Markı'nın Türkiye'ye ulaşunldığını, yardımların düzenli aralık» larla Türkiye'ye gönderildiğini tespit eden delegeler, maddi dayanışmanın daha da güçlendirilmesi gerekliliğini vurguladılar. 

10. Temsilciler Kurulu Federal Alman ya barış hareketinin 12 Aralık ve 30 Ocak tarihlerinde yapacağı direnişleri desteklemeyi ve Türkiye Barış Derneği yöneticileriyle dayanışmayı yükseltmeyi oy birliğiyle karar altına aldı. Kurul aynca Alman Sèndikal Birliği DGB'nin 1984 yılında toplu 
sözleşme görüşmelerinde öne süreceği 35 
saatlik iş haflası mücadelesine Türkiyeli işçilerin de akl olarak katılmaları için bilgilendirme ve deslekleme çalışmalarına ağırlık verilmesini karara bağladı. 

Türkiyeli işçilerin 10.500 Marklık sözde prim yardımıyla geri dönmeye zorlanması- 


ışmaları üzerinde duran kurul, ikinci günkü çalışmalarında güncel ve uzun vadeli konuları görüştü. Yabancı düşmanlığına karşi yerli ve yabancı işçilerin birliğinin ve 


mi söyledi. Toplantıda konuşan FKP Genel Sekreteri Georges Marchais, Fransa ve dünyadaki gelişmeler hakkında bilgi vererek, saldırgan ABD emperyalizmine karşı Asya, Afrika ve Güney Amerika'da bağımsızlık» lan için savaşan halklarla dayanışma içinde olduklarını söyledi. 


Türkiyeli işçilerin 10.500 Marklık sözde primi yardımıyla 


© | Ge VE FOCE AMENE nm TEmMUUE, 

© Kaiserslautern, Recklinghausen kentierinde ve Batı Berlin'de Türkiyeli demokratikörgütler, yerel banşinsiyatifleri ve barış- 


N.S.W. Demokratik 
Türk Dernekleri 


ri dönmeye zorlanmı 

na da karşı pkan Kurul, geri dönüş primi nin neler getirdiği, karar vertcek işçilerin nelere dikkat etmesi gerektiği konularında yoğun çalışmalar yapılmasını da kararlaşurd. 


İSTİB’in 8. Olağan 


Federasyonu 4. 
Kurultayı HTİB’in Şube Kongresi yapıldı Genel Kurulları tamamlandı 


Kısa adı İSTİB olan İsveç Türkiyeli İleticiler Birliği 26 Kasım'da Stockholm'de 
8. olağan Kongresi'ni yaptı. 150'yi aşkın üye ve konuğun katıldığı $, Kongre'nin ilk bölümü “Türkiye Demokrasi Güçleriyie Da-Yyanışma” forumuna dönüştü. Bir dizi karann oybirliği ile alındığı Kongre'de, çeşitli organlar için yapılan seçimlerde Yöneüm Kurulu'na Mazlum Kiper, Zekai Būyükada, Bülent Metin, Baki Temel Saçlı 


26 Kasım gevesi. Stockholm Konser eti, GRÜNVALTS salonunda yer alan “Türkiyeli Yazardarlu Dayanışma Toplumusı” İsveçli ve Türkiyelilerin oluşturduğu vizia öyümde bir diniyiei topluluğu tarafından izlendi Geceye İsveç'te yaşamakta olan Türkiyeli yazar ve şairlerden Tekin Sönmez, Demir Ölü, Lüyü Özkök, Özkan Mert, Gürhan Uçkan ve Rdik Şener yapilannidan örnekler sundular. Ayca Nazım Hikmet, Orhan Veli ve bir dizi Türkiyeli şairin yä-Milun sergileme. Suar Boynikisa ve Arkadaş müzik grobu Suat Bovnukisa'nın Türkiyeli ozan» larin şiirlerinden bestelediği müzik programı geniş bir ilgi uyandırdı. Gecenin açılış konuşmaunda Türkiye'dleyuzar. gazeteci ve şairlere uygulanan baskılarveyanalamalarproteso ediki. 
Yukandaki resimde “Türkiyeli Yazarlarla Dayanışma Gecesine katilan sanalçı ve yazarlar görünüyor. Soldan sağa: Mazlum Kiper, Özkan Meri, Refik Şener. Gürhan Uçkan, Demir Üz- 


yapılıyor 


Hollanda Türkiyeli İşçiler Birliği (MTİB) Den Haag ve Rotterdam şubelerindensonra, Einhoven Şubesi de 6. Genel Kurulu'- nu tamamlayarak yönetim organlarını seçti. Genel kurullarda, şubeler birkaç ay sonra yapilacak olan HTIB'in ülke çapındaki 
9. Genel Kurulu ve ayni zamanda kurulu- 


New South Wales Demokratik Türk 
Dernekleri Federasyonu 4. Kurultayı 19 
Kasim Cumartesi günü 42 delegenin katıhmiyla Sidney'de yapıldı. Savaşa karşı her türlü barış hareketinin desteklenmesinin en birincil görev olarak saptandığı ve Türkiye'deki faşist diktatörlüğe, dünyadaki emperyalist gelişmelere karşı verilecek mücadelenin artırılarak yükseltilmesi ka- 


rarlarının alındığı Kurultayda, Federasyoh Genel Başkanlığı'na yeniden Ümran Baran seçildi. 


İsviçre'de siyasi tutuklularla dayanışma gecesi düzenlendi 


İsviçre'nin Basel şehrinde Türkiyeli tüm siyasi tutuklularla dayanışma gecesi dü-Zenlendi. Basel'deki Türkiyeli ilericiler ve İsviçre'deki “Barış ve İlerleme Için Kadınlar Birliği” nin ortaklaşa düzenledikleri dayanışma gecesinde, Türkiye Barış Derneği yöneticilerinin ağır hapis cezasına çarptırılması protesto edildi ve bu amaçla bir imza kampanyası başlatıldı. 
Çok sayıda Türk, Kürt, isviçreli, Ispanyol Filistinli ve Şilili ilericinin katıldığı gecede, aynca geçtiğimiz günlerde aramızdan aynlan TKP Başkanı I. Bilen de anıldı. 

Öte yandan, son iki yıldır İsviçre kamuoyunda ve bu ülkede yaşayan yabancılar arasında yoğun tartışmalara neden olan ilüca yasası geçen hafta değiştirildi ve böylece, bu ülkede politik sığınma hakkından yararlanmak olanaksız hale geldi. 
Yasanın gericileştirilerek değiştirilmesi, daha çok Türkiyeli ilticacılara karşı bir önlem olarak değerlendiriliyor. Bilindiği gibi, son üç yıl içinde 4 binden fazla Türkiyeli bu ülkede siyasi iltica isieminde bulunmuş, ancak 50-60 kadan siyasi siinma hakkını alabilmiştir. 


şunun 10.: yılına hazırlanıyorlar. 


dü ve Torsten Wahlund. 


TET Nokto EE 


Döğüşen mezarlar 


Şikagolu taksi sürücüsü Joe Polovski, daha sonra gömülmek isteyeceği küçük Alman kasabası Tor- 


gau'yla 25 Nisan 1945 günü tanıştı ABD 1.Ordusu ve Sovyetler Birliği Ukrayna Kuvvetlerinin kucaklaştığı o gün Nazi saldırganının üzerinde kesin utku ilan ediliyor ve 5 yıldır Avrupa'yı kana bulayan savaş sona eriyordu. Gün boyu Amerikan ve Sovyet askerleri birlikte şarkılar söylediler, dans ettiler. 


28 yaşındaki Amerikalı asker Polovsky de sürüp 
giden coşkuya katılmış ve daha henüz üzerinde cesetlerin yüzdüğü Elbe ırmağının kıyısında Amerikan ve Sovyet askerlerinin “asla bir daha savaş olmaması” için verdikleri söze tanık olmuştu. Ve o gün, 25 Nisan 1945 günü Joe Polovsky öldükten sonra Torgau'da gömülmeyi diledi. Oysa geçirdiği son dört yıldan çok daha uzaktı ölüme. 


Yaşamının sonuna dek Elbe ırmağı kıyısında verdiği söze sadık kalan 66 yaşındaki Şikagolu taksi sürücüsü, geçtiğimiz günlerde, bugün Alman Demokratik Cumhuriyeti topraklarında yer alan Torgau kasabasında toprağa verildi. Törene ABD 1. 
Ordusundan eski silah arkadaşlarından ve Sovyet Ukrayna Kuvvetlerinden 25 Nisan 1945 günü kucaklaştıklarından katılanlar da olmuştu. Gelişmelerin garip olarak nitelenebilecek cilvesi, toprağa verme töreninin olduğu günlerde Torgau'dan çok uzakta olmayan Federal Alman Cumhuriyeti topraklarında yeni ABD nükleer füzelerinin yerleştirilmesine başlanmış olması. 


Polovsky, böylesine bir vasiyet yaparken neler düşündü hiç bilemeyeceğiz. 1945 ilkbaharının tüm insanları kavrayan iyimserliği mi yoksa savaşta yitirdiği yoldaşlarına yakın olmak isteğinin bir so- 


ve Sefa Gürsoy seçildiler. 


nucu muydu dileği. Belki de insanlığı faşizm çizmesinden kurtaran böylesine tarihsel bir buluşma” nın yer aldığı toprakların kutsallığına inanmıştı. Tek bildiğimiz dileğinden geri dönmemiş olması. 


Yeni orta menzilli nükleer füzeleri rampalarına yerleştiren genç Amerikalı askerler Polovsky ve arkadaşları bu topraklarda Hitler ordularına karşı savaşırlarken dünyada yoktular. Çoğu için Ikinci Dünya Savaşı uzaklarda bir tarih parçası Ve birçoğu savaşı yaşamadı, tanımıyor. Ne Şikagolu taksi sürücüsünün ne de ona son görevini yapmak için okyânusu aşarak Torgau'ya gelmiş olan vatandaş-Tarının bir zamanlar yaşamış oldukları duygular tatmadılar. 


Şimdi, ABD askerlerinin rampalarına yerleştirdikleri ölüm füzelerinin hedefleri arasına bir de mezar eklendi: Bir ilkbahar günü ulaştığı Elbe kıyılarına gelinceye dek gördüklerinin ve yaşadıklarının asla ortak sözcük bile konuşamadan sanhp, dost olduğu Sovyet askerleriyle birlikte “barış için savaşım vereceğine” söz veren ABD vatandaşı Joe Polovsky'nin mezan. 


O sözünü tuttu, ölümünden sonra bile tutuyor. Batı Avrupa'da barış için milyonlarca Insanın arasına kattığı mezarıyla dövüşerek. Şimdi uluslararası gerginliği tırmandınıp yeni bir savaşı körüklemeye çalışanlar Polovsky'nin mezanni da hesaba katmak zorundalar. 


